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En die daar niet zenuwachtig van worden. Die erop blijven 
vertrouwen dat de Eeuwige op ons toekomt, zoals Jezus naar 
zijn leerlingen en ons gerust stelt: ‘Ik ben het .. Wees niet bang’. 

Petrus (symbool voor alle leerlingen) klimt uit de boot om naar 
Jezus te gaan, maar hij laat zich afleiden door de golven en 
wordt bang. Heel normaal, heel menselijk. Onder de golven kun 
je verstaan de vragen waarmee we worstelen over de toekomst 
van de wereld, de pijn van persoonlijk gemis, ons broze lichaam 
dat het soms laat afweten. Je staart je er blind op, en vergeet 
bijna te bidden: Uw Rijk Kome, Uw wil geschiedde  Jezus strekt 
zijn hand uit, grijpt die van Petrus vast (hij krijgt een heus bijbels 
standje) en  samen stappen ze in de boot. 

God is groter. Groter dan onze theologische voorstellingen en 
onze beleidsplannen. Groter ook dan de kerk (de Geest waait 
waarheen zij wil) en groter dan ons geloof. 
Wat een geluk! 
Van elders klinkt de stem: 
Ik ben het .. Wees niet bang. 
Wij bidden om inspiratie en creativiteit en laten we weer vrolijk 
gaan roeien met de riemen die we hebben, in het kerkenwerk 
en in de wisselingen van ons leven. 
En vooral stug en volhardend aandachtig blijven voor die stem: 
Ik ben het.  

Ds.  Pim Steenbergen 
( consulent voor Veere en Gapinge) 

In de afgelopen twee maanden zijn vier gemeenteleden 
overleden: Jaantje Sturm, Izaäk Godeschalk, Mies Marcusse en 
Jan Huser. Allen woonden in Nieuw-Sandenburgh.  Elders in dit 
kerkblad treft u de in memoria aan. 

De scholen zijn weer begonnen en velen zijn op vakantie 
geweest, of gaan juist nu - na de grote drukte- nog even weg. 
Zelf zoefde ik twee weken in de Ardennen op de elektrische fiets 
achter mijn vrouw aan. Zij op een heuse racefiets. Naar het goede 
voorbeeld van Duitse toeristen op Walcheren: met de fietshelm 
op! Thuisgekomen toch maar eens nagezocht wat Jesaja en 
Paulus melden over “de helm van het geloof”- misschien komt 
dat nog eens terug in een dienst. 

Een aantal kerkelijke activiteiten worden weer gestart, zoals 
de maandelijkse inloop op dinsdagmorgen en KerkXtra. 
Kliederkerk wordt voorbereid. 

Informatieblad Protestantse Gemeenten Veere en Gapinge

Meditatie
Aan boord 
In het water van de Veste rond Veere drijft een kerk: een miniatuur 
van de Grote Kerk. Dat gebouw torent statig en zelfverzekerd boven 
het stadje uit. Het kerkje op het water is eerder een kwetsbare 
schuit. Via een trapje gaan de eenden er in en uit - even schuilen 
en dan weer  het water op. 

Ooit was de kerk stevig geworteld in het centrum van de 
samenleving. Maar in die eendenkooi-kerk drijvend in de Veste 
zie je eerder de kerk van nu terug: aan de rand beland en minder 
geworteld, kwetsbaar, zoals die kooi overgeleverd aan het deinen 
van het water. 

Het beeld van de kerk als schip, als Ark heeft oude papieren. 
Zoals in het verhaal van tegenwind op het meer in Matteüs 14. 
De leerlingen zijn in de boot, maar Jezus is er niet bij. ‘Varen 
jullie alvast naar de overkant, ik kom later’.  Dus er wordt (nog) 
niet gezongen  ‘wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, en ’t veilig 
strand voor oog” (uit Scheepje onder Jezus hoede). De leerlingen 
zijn overgeleverd aan zichzelf. Maar wel met de belofte dát hij zal 
komen... van  elders. 

De kerk als boot, het schip van Petrus dat de wereld wordt 
ingezonden, heeft iets weerloos.   Ligt juist daarin niet haar kracht 
en waarde?  ( met dank aan Lucebert).

Er begint een nieuw seizoen in het kerkenwerk. Agenda’s worden 
gevuld, mensen gevraagd voor kleine en grote taken, activiteiten 
gepland, missionaire experimenten gestart en op vacante 
plekken zijn  beroepingscommissies aan de slag. Binnenkort 
weer de startdiensten - al dan niet met het landelijk thema:  Ga 
mee ! 

Soms lijkt er tegenwind op te steken, als vragen op ons afkomen. 
Vragen over de toekomst van de kerk. Hoe zullen we varen en 
vooral: waarheen? Hebben we wel menskracht genoeg? Worden 
sommige schouders niet te zwaar belast? 
Dus bidden wij om inspiratie en creativiteit. Om Heilige Geest, 
die - mag je geloven- op een of andere manier aan het roer van 
de schuit zal staan. 

Laten we temidden van het vele dat op ons afkomt, de kerk - en 
dat zijn wijzelf-  niet alleen zien als een mooi gebouw, maar ook 
als een geloofsgemeenschap van mensen in een schuitje, die 
niet op voorhand precies weten waarheen en hoe. 



De startzondag zal zijn op 1 oktober. Deze dienst zal weer 
worden voorbereid met de commissie bijzondere diensten. In 
de vacaturetijd blijkt hoe belangrijk deze creatieve commissie 
- in samenwerking met anderen- is. Met of zonder voorganger 
kan dan toch liturgie  worden gevierd. Ik zal in de startdienst 
dan voorgaan. Waarschijnlijk haken we aan bij het landelijk 
jaarthema “Ga mee !”, Dat is geïnspireerd op Efeziërs 3:18-19: 
“Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde 
van Christus kennen die alle kennis te boven gaat”. Alleen samen 
, dus met andere gelovigen en kerken samenwerken en samen 
optrekken, bidden, zingen. Aandacht voor de vele kleuren en 
vormen waarin het evangelie gestalte heeft in de wereld.  

Mijn werkzaamheden in de gemeente, voor ongeveer 15 uur 
per week ( pastoraat, consulentschap en enkele diensten) zijn 
verlengd tot februari 2024 - tenzij al eerder in de vacature is 
voorzien.
Van 16 t/m 24 sept ben ik een week afwezig. 

Een hartelijke groet van Ds. Pim Steenbergen 

			     In Memoriam In Memoriam
                                  Jaantje Sturm - Louws     
Serooskerke 23 juni 1933  -  Veere 3 juli 2023

Op 3 juli overleed Adriana Lourina Sturm - Louws op 90-jarige 
leeftijd. Zij werd geboren in Serooskerke in 1933 als derde kind 
in het gezin Louws van in totaal vijf  kinderen. Haar vader had 
een melkbedrijf. Na de lagere school ging ze uit werken en hielp 
ze mee in de zaak - ze hield van de sociale contacten die dat 
meebracht. 
  
In 1957 trouwde zij met Johannes Cornelis (Jo) Sturm. In 
1960 gingen zij in Gapinge wonen en bouwden samen 
aannemersbedrijf Sturm op.  Haar eerste kind kwam vroegtijdig 
en gestorven ter wereld. Daarna kreeg zij 5 kinderen. Ze zorgde 
30 jaar lang voor haar vader toen haar moeder vrij jong overleed. 
 Jaantje was een vrouw die van aanpakken hield: in haar gezin, 
in de zaak en in de kerk, waar ze o.a. diaken was. Ze had oog voor 
de noden van een ander. Ze was een sociale vrouw die graag 
onder de mensen was. Ze hield ervan om zaken  goed regelen 
en ze nam dan graag de regie, bijvoorbeeld als presidente van 
de Vrouwenbond. 

In 1990 verhuisde het echtpaar naar de Dorpsstraat naar wat 
haar “d’r uusje” zou worden, in 2009 overleed Jo. De laatste 
jaren werden haar krachten minder. Door hulp van haar kinderen 
kon ze in haar huis blijven wonen. Ze genoot enorm van de 
familie. Ze wist zich gezegend als overgrootmoeder en “ouwe“ 
oma van 14 achterkleinkinderen!  Dit jaar verhuisde ze naar 
Nieuw-Sandenburgh, waar ze haar negentigste verjaardag nog 
kon vieren temidden van haar dierbaren. Haar krachten namen 
daarna snel af. ‘Ik ga slapen,  ik ben moe’ was als laatste op haar 
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lippen. Jaantje was nuchter en een echte ‘doener’, maar ze wist 
ook altijd haar handen te vouwen en God te zoeken.  ‘Eens aan 
de avond van mijn leven’,  Lb. 245,  was haar lievelingslied. 
Temidden van haar vragen en zorgen, wist zij zich een kind van 
God – dankbaar voor elke dag. Daarvan heeft zij op haar manier 
getuigd.

Op 8 juli werd zij vanuit “d’r uusje’ gedragen naar de Torenkerk 
in Gapinge waar veel mensen de dankdienst voor haar leven 
meevierden. We zongen liederen waar zij mee leefde, liederen 
van dank en vertrouwen.  We wensen haar kinderen Frans, Ab, 
Johan, Lia, Elsbeth en hun dierbaren toe dat zij al het goede 
dat zij ontvingen van hun moeder, oma en ouwe oma zullen 
koesteren en meedragen en hen tot steun mag zijn. 

       
Ds. Pim Steenbergen 

                                   In Memoriam                                   In Memoriam
                                                    Andries Godeschalk
Oost-Souburg 12 april 1928 - overleden 12 juli 2023  te Veere 
 
Op woensdag 12 juli  overleed Izaäk Andries Godeschalk op 
95-jarige leeftijd in Nieuw Sandenburgh. Hij werd geboren 
in Oost-Souburg. In 1948 trouwde hij met Nellie Harinck  en 
vertrok voor twee jaar naar Indonesië als militair, waar hij 
levensbedreigende situaties meemaakte. Het echtpaar kreeg 
twee dochters. Het gezin woonde door zijn werk als militair 
op diverse locaties in Nederland.  In 2018 overleed zijn intens 
geliefde Nellie in Nieuw-Sandenburgh. Ondanks het verdriet 
hield hij de moed erin. Izaäk was een verzorgde, goed geklede 
man -  altijd met stropdas. Hij pronkte dan ook op een folder van 
Zorgstroom. Na zijn verjaardag in het voorjaar,  die hij vierde met 
al zijn dierbaren,  ging zijn conditie snel achteruit.  De uitvaart 
was op 18 juli in het Crematorium in Middelburg. We wensen 
zijn dochters toe dat de herinnering aan hun in vele opzichte 
‘sterke’ vader hen tot troost mag zijn. 

Ds. Pim Steenbergen 

   

			              In Memoriam			              In Memoriam
  
  Willemina Johanna Marcusse-Noordhoek
Kamperland  2 maart 1932    - overleden 15 juli 2023 Veere 

Op 15 juli is overleden Willemina Johanna (Mies) Marcusse 
- Noordhoek in de leeftijd van 91 jaar.  Mies werd geboren in 
Kamperland in het gezin Noordhoek met 6 kinderen. Haar 
ouders hadden een bakkerij. 
Ze trouwde in 1958 met Nico Marcus uit Oostkapelle. Daar 
hadden zij een boerderij Ter Mee. Zij hield erg van de natuur en 
was dan trots op de kweek van haar Frankenthaler druiven. 
Het echtpaar adopteerde twee dochters: Annemarie en Karin . 
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Mies was een zelfstandige vrouw, die stevig in haar schoenen 
stond. Het echtpaar kerkte in Oostkapelle 
Na het overlijden van haar man in 2014  bleef zij op de boerderij 
wonen , maar door een hersenbloeding kon dat niet langer. 
Sinds 2021 woonde zij in Nieuw Sandenburgh omdat ze veel 
zorg nodig had. Die afhankelijkheid van zorg viel haar soms 
zwaar, maar ze maakte er het beste van.  Het laatste jaar ging 
haar zicht  sterk achteruit. Dat maakte haar leven extra beperkt. 
Veel lieve zorg heeft zij gehad van haar twee dochters en veel 
plezier had ze met de kleinkinderen.  Zij volgde de kerkdiensten 
zo mogelijk online. Geloof betekende veel voor haar. Ze las graag 
(geloofs)boeken.  Ze hield zich - temidden van de vragen die ze 
had-  vast aan de woorden van pelgrimslied Psalm 124: ‘Onze 
hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft’. Die 
woorden klonken dan ook in de dankdienst voor haar leven in 
de Dorpskerk in Oostkapelle, geleid door Pieter Johan Meerveld. 
Wij wensen Annemarie, Karin en familie toe dat de vele dierbare 
herinneringen aan hun moeder, schoonmoeder en oma hen tot 
troost zal zijn. 

Ds. Pim Steenbergen 

                                                            In Memoriam In Memoriam     
 
                             Johannes Frederikus Huser                

 Vlissingen 3 oktober 1932 -    Overleden Veere 28 juli 2023                                                                                                                                      

Je kon Jan Huser uittekenen met z’n Schotse Terriër. Hij was 
een icoon in het Zeeuwse landschap. Zo’n drie jaar geleden 
kwam hij met zijn vrouw Nel uit Middelburg wonen in Nieuw 
Sandenburgh. Daar is hij ook gestorven, bijna 91 jaar oud. Een 
leven kwam ten einde van grote liefde en zorg voor zijn vrouw, 
zijn hond en de mensen die hij op z’n pad ontmoette. Hij wilde 
het anderen altijd naar de zin maken. Een rustige, wat stille man, 
bescheiden. Bij de PZEM had hij carrière gemaakt. Door zijn 
manier van leven maakte hij het voor velen mogelijk hun droom 
waar te maken. De laatste tijd ging het niet goed met hem. De 
hitteperiode vroeg veel van zijn hart. Teveel, zou blijken. Zijn 
kwetsbare hart stopte op vrijdag 28 juli. De lege plek die hij 
nalaat is reusachtig. Zijn vrouw moet degene missen die meer 
dan 65 jaar haar steun en toeverlaat was. Ook anderen die hem 
gekend hebben zullen hem missen. Zijn gedachtenis is een 
zegen voor allen. We namen afscheid in de Veerse Kerk, waar 
veel mensen waren samengekomen. Psalm 23 werd gelezen, 
we zongen bekende liederen. Er werden gloedvolle woorden 
gesproken waarmee hij onder ons voortleeft. We dankten God 
voor zijn leven en vroegen om kracht in het dragen van het 
gemis. Zijn geloof mag ons tot troost zijn. Dat geldt zijn vrouw, 
dat geldt ons allen.
 

Ds. G.J.Smit - Middelburg

Verslag kerkenraadsvergadering 
10 augustus 
Tijdens deze vergadering werd een nieuwe overeenkomst 
ondertekend, waarin we als gemeente voor een periode van een 
half jaar een beroep kunnen doen op ds. Pim Steenbergen voor 
het verrichten van hulpdiensten (met ‘hulpdiensten’ worden 
dan met name pastorale taken bedoeld).
De aanleiding voor weer een nieuwe overeenkomst is natuurlijk 
dat wij nog altijd geen nieuwe predikant hebben kunnen 
vinden.
Dat vinden we jammer, maar tegelijkertijd zijn we als kerkenraad 
heel erg dankbaar voor het werk dat ds. Steenbergen in de 
gemeente verricht.

Rondom het gegeven dat we nog altijd vacant zijn kwamen er 
diverse onderwerpen ter tafel. Zo deed de beroepingscommissie 
verslag van de vorderingen tot nu toe. Een van de 
aandachtspunten daarbij is het aandragen, of vinden, van 
namen van predikanten die geschikt worden geacht voor 
onze gemeenten. Dit is een zaak van ons allemaal en heeft de 
bijzondere aandacht van de commissie.

Onze preekvoorzienster heeft het druk met het vullen van 
de roosters. Dat Anke daarin zo goed slaagt is reden tot 
dankbaarheid maar tegelijk rijst ook de vraag wat te doen met 
de ‘gaten in het rooster’ die maar erg moeilijk in te vullen lijken 
te zijn. Het invoeren van een aantal extra diensten die door 
gemeenteleden zelf ingevuld worden zou hier een oplossing 
voor kunnen zijn. Dit onderwerp zal later dit seizoen nog een 
keer besproken worden.

Zoals u wellicht gemerkt heeft is de invulling van de diensten 
deze weken niet helemaal zoals aangekondigd in het kerkblad. 
Een en ander is ontstaan door ziekte van een voorganger 
waardoor een avondmaalsdienst niet ingevuld kon worden. 
Dat het toch gelukt is het rooster rond te krijgen stemt tot 
dankbaarheid, maar let u goed op de gewijzigde agenda.

De kerkenraden besluiten het college van kerkrentmeesters te 
vragen om naast de gebruikelijke manier van collecteren (dmv 
contant geld of munten) ook het digitaal collecteren via een 
app in te voeren. Reden hiervoor is dat steeds minder mensen 



contant geld bij zich hebben. Denk hierbij ook aan gasten die 
om die reden ‘de zak’ aan zich voorbij moeten laten gaan.

In de maanden september en oktober zal Sylvia van Dam 
zoals gepland nog even het scribaat van Erno overnemen. 
In december neemt zij samen met de andere vertrekkende 
ambtsdragers afscheid. Helaas zijn de openstaande vacatures 
in Veere (ouderling pastoraat een diaken en een pastoraal 
medewerker) nog geen van alle ingevuld. Neemt u dit mee in 
uw gedachten en gebeden?

Jarigen in de maand september  
Mevr. Harpe-Paauwe 
hoopt op 4 september 89 jaar te worden

Mevr. Mesu-Maranus 
hoopt op 12 september 76 jaar te worden

Mevr. Kwekkeboom-Lampert 
hoopt op 18 september 88 jaar te worden

                                                       Gods zegen toegewenst!

Wie brengt de bloemengroet in 
Gapinge
24  september:    fam. Soeting-Keim
8  oktober: 	     fam. Folcherts-Goossen

Verhuisbericht
Beste dorpsgenoten,

Wegens verhuizen naar Middelburg, heb ik de Nieuwsbrief van 
de Protestantse Gemeente Gapinge en Veere juli – augustus,  
voor de laatste maal rondgebracht in dorp Gapinge. Voor het 
rondbrengen van de Nieuwsbrief werd ik verrast met een 
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prachtig boeket bloemen !
Hartelijk dank hiervoor !

We hebben altijd met plezier in Gapinge gewoond,                                                                                                    
maar hebben gekozen voor een kleinere woning.  

Hartelijke groeten van Kees en Wil Versluis
Gapinge

Ledenadministratie
Overleden 23-03-2023 
mevr. M.J. Wattel-Jobse 
Sandenburghlaan 2 Veere

Overleden 03-07-2023 
mevr. A.L. Sturm-Louws 
Sandenburghlaan 2 Veere

Vertrokken 30-07-2023 
dhr. C.J. en mevr. W.A. Versluis-Bak naar Middelburg

Op maandag 4 september is de eerste Kompasmaaltijd van          
het seizoen, om 18.00 uur in de Korenmaat. Alle deelnemers 
krijgen persoonlijk een uitnodiging. Mocht je die niet ontvangen 
en je wil wel deelnemen, neem dan contact op met Els Breel   of 
Willy Koppejan.                                                                                                                  
De koks zien er weer naar uit om iets heerlijks voor jullie klaar te 
maken.                                    

Laat je verrassen !!!!



Boekenmarkt
Vanaf 2016, (toen nog begonnen met 1 dag per week, 
inmiddels al jaren 3 dagen per week)   tijdens de 
openstelling in juli en augustus heb ik boeken mogen 
verkopen voor het ZWO- werk voor de classis Delta.                                                                                                                                         
Een aantal jaar voor het project in Pakistan en de 
laatste jaren voor het project: De Delta voor Indonesië.                                                                                                                                       
In al die jaren zijn er meer dan 16000 boeken verkocht 
en is er ruim   € 22.000,00 opgehaald voor bovenstaande 
projecten.                                                                                                                                       

Dit bedrag is incl. de verkoop in Kleverskerke, die er een 
aantal jaar geweest is tijdens een Monumentendag, of een 
rommelroute of in de coronaperiode.
Namens de classicale ZWO-commissie wil ik de Kleine kerk 
van Veere hartelijk danken voor alle jaren dat ik boeken mocht 
verkopen voor deze mooie projecten.  Zoals ik al eerder schreef 
was 2023 het laatste jaar dat ik 2e hands boeken verkoop in uw 
kerk.                                                                                                                                            
U kunt dus ook geen boeken meer inleveren bij mij.                                                                                                        

Hartelijke groet,  
Petra v d Berge

Kerk in Actie - groep
Samen in actie met Colombia.  Als gemeente zetten we ons 
de komende drie jaar in voor het werk van Kerk in Actie in 
Colombia. Het verschil tussen arm en rijk is hier extreem groot 
is. Meer dan een kwart 
van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens. 
Armoede en sociale onrust 
waren de achterliggende 
oorzaken van een vijftig 
jaar durende burgeroorlog. 

In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en 
een enorme tweedeling in de samenleving. Daarom steunt 
Kerk in Actie kerken en partnerorganisaties die zich inzetten 
voor vrede en verzoening, en die predikanten opleiden om 
van binnenuit veranderingen aan te jagen. In regio’s waar 
nog veel conflicten zijn, proberen we via kerkelijke contacten 
vrede en verzoening te bevorderen. Ook ondersteunt Kerk 
in Actie kinderen, jongeren en vrouwen uit achtergestelde 
bevolkingsgroepen, zoals inheemse groepen en vluchtelingen. 
We werken aan bescherming tegen seksueel geweld en bieden 
hen met vaktrainingen toekomstperspectief. 
Dit project willen we als KIA groep de komende 3 jaar 
ondersteunen.                                                                               

Fred, Anneke en Betsie
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12 september gaan wij weer van start met de inloopmorgens.                                                   
Deze zijn bedoeld voor iedereen die graag een goed gesprek 
heeft over geloof, kerk en samenleving.   Loop gerust een 
keer binnen, zoals de naam het al zegt.  Deze ochtend, op 12 
september, is onder leiding vanDs. P. Steenbergen. Het is ook 
een gezellig samenzijn.  Dus iedereen is van harte uitgenodigd. 
Deelname is niet aan een leeftijd gebonden en heeft u een 
onderwerp waarover u wilt praten, dan is dat van harte welkom. 

De inloopmorgen is op 12 september in de Korenmaat 
en begint om 10 uur.                             
Duurt tot ca. 12 uur. 

Iedereen is welkom!

Wie brengt de bloemengroet in Veere
3  september: 	 fam. Heij
10  september: 	 dhr. P. Bliek
17  september: 	 mevr. M. Joustra
1  oktober: 	 fam. Sturm

Autodienst naar Kleine Kerk
3  september: 	 Petra Schot
10  september: 	 Rinus Boone
17 september: 	 Peter Wattel
1  oktober: 	 David Pouwer

Openstelling in zomermaanden 
Kleine kerk Veere
Alvast een tussenstand: 
er kwamen in juli bijna 4000 bezoekers, er werd ruim € 550,00 
opgehaald (verkoop waxinelichtjes, siroop, jam en giften). 
Dit jaar is de opbrengst van de openstelling bestemd voor een 
project van de SOV.   (Stichting Ontwikkelingssamenwerking     
Veere)                                                                                            
Dankzij de vele vrijwilligers die in de kerk aanwezig waren, was 
dit alles weer mogelijk.

Voor de 1e week september (di, wo, do) en Open 
Monumentendag op zaterdag 9 september  zijn we nog op 
zoek naar gastvrouwen/gastheren.

Schrijf u in op de intekenlijst in kerk.
Alvast bedankt, Heleen Boone.
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Kliederkerk Kliederkerk Kliederkerk 
 
 
 
Deze maand starten we met iets nieuws: Kliederkerk. Dat is kerk zijn (want het gaat om het 
verhaal van de bijbel) maar losser, vrijer van vorm. Alle lee>ijden kunnen meedoen. Met de 
nadruk op doen. Iedereen kan meedoen, kerkelijk of niet. 
 
Elke Kliederkerk viering begint met een Djdje samen ontdekken van het thema van de dienst. 
Dat doen we door spelletjes, puzzels, stellingen, etc. Ontdek maar samen welk verhaal we 
gaan horen. Het is leuk en uitdagend voor alle lee>ijden. Je hoe> niet te sDl te ziIen, maar 
alles rommelt een beetje door elkaar. 
Dan is er een moment van vieren. Het bijbelverhaal wordt verteld – maar ook dat doen we 
samen - we zingen of luisteren naar een lied. En tensloIe eten en drinken we samen nog 
gezellig wat. 
 
Bij Kliederkerk gaat het om creaDviteit, gastvrijheid en vieren. Het is bedoeld voor alle 
lee>ijden. Het is bedoeld voor alle mensen die de bijbelverhalen kennen én voor wie ze nog 
niet kent. Voor kerkgangers en mensen die de kerk nog niet van binnen zagen. Voor iedereen 
die verrast wil worden door een Goed Verhaal. 
 
 
 
 
 
 
Daarom nodigen we iedereen uit; en neem vooral iemand mee. Het wordt gezellig, 
verrijkend en lekker! 
 
De eerste Kliederkerk is 24 september a.s. van 12 tot 14 uur in de Kleine Kerk in Veere. 
‘Uit het niets’ is het thema. Naar welk verhaal zou dat verwijzen? En welke lekkere hapjes 
horen erbij? 
Kom het gewoon ontdekken! We zien je graag. 
 
Gerrit Klein, Betsie WaIel, Lies Sturm en Sylvia van Dam.  
 
Ps: zie ook kliederkerk.nl 
Wil je meedoen in de voorbereiding: laat het een van ons weten ! 
(heb je geen nummer? Gerrit: 06-38 92 00 18) 
 
 



Waar collecteren wij voor in september
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk 
of de Diaconie. Deze staan vermeld op de website van de kerk of 
op het laatste blad ( colofon)  van het kerkblad.  
Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

3 september
1e collecte:    Werelddiaconaat Israël  

 Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke 
en historische realiteit van hun land.  Met een speciaal 
onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie 
Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte 
diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek 
deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of 
asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een 
nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.   

2e collecte:   Kerk

10 september
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie
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Collecteopbrengsten Kleine Kerk
2  juli		  Kerk					     €   188,25
		  Werelddiaconaat Indonesië		  €   282,70
9  juli		  Kerk					     €     78,90
		  Praktisch Hulpfonds Léonie 		  €   219,40
16  juli		 Kerk					     €     66,55
		  Diaconie					     €     98,60
23  juli		 Kerk					     €   111,60
		  Diaconie					     €   127,95
6  aug		  Kerk					     €   138,80
		  Bloemengroet				    €     96,00

Vanuit het College van 
Kerkrentmeesters Veere
In het najaar van 2022 liepen we, als college, aan tegen de 
extreem verhoogde energiekosten voor het verwarmen van de 
Kerk. De thermostaat lager zetten was geen optie.
Eén van de leden van het college kwam met het voorstel                 
om het Theaterproductiehuis Zeeland te benaderen met de 
vraag of wij eventueel de fleecedekentjes konden lenen. Zij 
gebruiken immers deze dekentjes enkel in september bij de 
voortellingen van het Zeeland Nazomerfestival. Als we deze 
dekentjes zouden kunnen lenen, konden we de thermostaat 
wel iets lager zetten.
Als snel kwam er een positief antwoord en konden we dankzij 
de dekentjes bezuinigen op het energieverbruik. 
Aan het begin van de zomer zochten we contact om de    
dekentjes terug te bezorgen. Groot was onze verrassing dat 
we hoorden dat we er een behoorlijk aantal mogen houden.         
Een erg mooie verwarmende gift in natura waar we als college 
heel blij mee zijn. 

Nog meer giften.
Op 1 augustus hadden we ’s avonds de kerk verhuurd aan  het 
reisbureau Hauri Reisen uit Zofingen (Zwitserland). Het bureau 
had een bootreis gepland en zou op 1 augustus aanmeren in 
Veere. Eén augustus is in Zwitserland een  nationale feestdag 
en zij wilden die dag gedenken met een dienst in de kerk. 
Als we de koster Heleen Boone mogen geloven, was het een 
hele mooie dienst, een dienst met hun eigen voorganger en 
muzikanten in een goed gevulde kerk. Na de dienst was er  een 
collecte waarvan de opbrengst bestemd was voor de kerk. Deze 
collecte heeft het mooie bedrag van € 989,52 opgebracht.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Heleen Slingenberg



17 september
1e collecte: KIA Myanmar

 In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie 
kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen 
verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en 
slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen 
tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken,                                                                                                                    
of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun 
inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige 
leningen.
2e collecte: Kerk

24 september
1e collecte:   KIA Syrië
Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder 
de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. 
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van 
militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is 
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan 
bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat 
perspectief biedt.
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal 
belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale 
structuur wordt hersteld. 

Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie 
het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie 

en twaalf Syrische kerkgenootschappen. 
Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebouwen die 
opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk 
gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld 
de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent 
van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor dat de 
bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door 
de internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan 
bouwmaterialen te komen. Ook de koersdaling van de Syrische 
pond is een groot probleem. 

Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de 
samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk 
in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de 
kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de 
toekomst!
https://youtu.be/nK7pYbzv4PU
2e collecte: Kerk

1 oktober
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

Waardering voor verleende gunst gegeven,
een gift, geschenk, een bloemboeket, een kaart,

verrassen met een zelfgemaakte taart,
zijn lichtmomenten in ons aller leven.

Iets terugdoen doet er blijdschap aan beleven,
geluksgevoel dat men in 't hart ervaart,
gelegenheden die men dankbaar spaart,

die aan de Heer eenzelfde vreugde geven.

Te kennen geven dat men iets waardeert,
niet uit verschuldigd zijn of uit verplichting,
gebaar zo kostbaar dat men vaak niet eert.

Een dankbetuiging geeft de mens verlichting,
meer uitstraling van licht dat Hij beheert,

want licht is iets wat wijst in Gods richting.

            © Priscilla 
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KERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEEREKERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEERE
Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)

De kerkdiensten worden zowel in  Veere als Gapinge gehouden. 
Alle diensten zullen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en www.pkn-gapinge-veere

Meer info: www.pkn-gapinge-veere.nl

3  september 
Veere	 ds. Wim Jansen
collectes:  	Werelddiaconaat Israël  en  Kerk

3  september  - Hagenpreek  14.30	
Aagtekerke  ds. G. Zomer
Kloosterweg 4    	   

10  september	
 Veere	 ds. J.C. van de Putte
collectes:  Kerk  en  Diaconie

17  september   -  Avondmaal
Veere	 ds. P. van Oosten	
collectes:  KiA Myanmar  en  Kerk

24  september	
Gapinge	 ds. Gerrit Klein
collectes:  KiA Syrië  en  Kerk

24  september	 12.00	
Kliederkerk in Kleine Kerk  Veere
ds. Gerrit Klein

1 oktober  -  Startdienst
Veere	 ds. Pim Steenbergen		   
collectes:   Kerk  en  Diaconie          

Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh
 aanvang: 15.00 uur 

3  september	 dhr. Jaap Almekinders
17 september         	 dhr. Kees Simons
1  oktober 	          	dhr. Jaap Almekinders



ADRESSEN GAPINGE 
Kerkgebouw - Torenkerk
Dorpsstraat 25
4352 AB  Gapinge

Predikant
vacant

Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg                                                    tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef  5, 4352 SH Gapinge	 tel: 06-53841938
	 hofgapinge@gmail.com
Scriba
Ab Paauwe	 tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge	 hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Pastoraat
Ab Paauwe	 tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge	 hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge	 tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Arnold Eggink	 tel: 06-42940595 
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge	 ea.eggink@gmail.com

Penningmeester
Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge	 tel: 0118 - 596080
	 wmttn@zeelandnet.nl
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

Diaconie 
Voorzitter
Lies Sturm	 tel: 06-26842951
	 joliebas@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Tannie Gideonse	 tel: 06 - 22840021

Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse	 tel: 06 - 22840021
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge	 a.j.gideonse@hotmail.com 
Rek.nr:NL87RABO0365.2094.06  	 o.v.v. Zendingsbijdrage

Ledenadministratie
Truus Looise	 tel: 0118 - 591629 
	 truus.looise@gmail.com
Autodienst
Koos van Tatenhove	 tel: 0118 - 596080
	 wmttn@zeelandnet.nl
Redactie kerkblad Gapinge
Jeannette Coppoolse,  		 tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge 	 kerkbladgave@gmail.com	

COLOFON
‘Op Weg’,-jaargang 29 - nummer 9 
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere 
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pkn-gapinge-veere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Op Weg van september verschijnt 7 oktober 2023
Uiterste inleverdatum: 28 september 2023
Lay out en opmaak: Adri Franke 

ADRESSEN VEERE
Kerkgebouw
Kleine Kerk
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant
vacant
Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg	 tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Pastoraat
Wijkteam buitengebied
Johan Luijk (ouderling)	 tel: 06-23993974
Margot Corbijn (diaken)	 tel: 06-53942497

Wijkteam Veere stad
Hugo de Ridder (ouderling)	 tel: 06-36072898	
Ellen Vooijs	 tel: 0118-501020
Petra Schot (diaken)	 tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk
Tini Hengeveld (ouderling)	 tel: 06-27585203
Jozien Vercouteren	 tel: 06-31546674
David Pouwer (diaken)	 tel: 0118-501784

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof)	 tel: 0118-466465
Betsie Wattel (diaken)	 tel: 06-47016894
Coby Louwerse	 tel: 0118 501318

Scriba
Sylvia van Dam Merrett	 tel:0118-502151
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad
Petra Schot	 tel: 0118-851453

Kosters
Heleen Boone	 tel: 0118-501794
Fred Louwerse	 tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat
Jan van den Broeke	 tel: 06-22304293
verhuur@pgveere.nl

Diaconie
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

College van Kerkrentmeesters
Heleen Stolwijk-Coppoolse (voorzitter)  tel:  06-42295233      
Géke Kloosterman (vicevoorzitter)  	  tel:   06-30193234
Heleen Slingenberg (secretaris)	  tel:   06-55700388
Mariëlle en Jan-Peter Stevens	 tel:  0118 - 501477
 
penningmeestercvk@pgveere.nl 
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)   tel: 0118- 501564

Collectemunten van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud 
van 10 over te maken op NL79 RABO 0335.0649.57
 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.
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