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Je kunt niet anders dan vaststellen dat wij dagelijks worden 
geconfronteerd met het volstrekte tegendeel van wat beschaving 
is en dat deze wereld op tal van plaatsen  en in allerlei opzicht 
bepaald niet wordt geleid door beschaafde mensen maar door 
barbaren. De mens die van den beginne geroepen is de aarde 
te dienen en te bewaren houdt niet op de aarde te beschadigen 
en te vernietigen: in  maatschappelijk en cultureel opzicht, wat 
betreft het leefmilieu, de zorg voor de aarde, enz., enz..

De evangelist Lucas (tevens arts!) schrijft ergens over Jezus 
dat ‘hij allen genas’. Hoe je dit bericht van Lucas verder ook 
wilt verstaan, wat de evangelist ons in elk geval voorhoudt:               
deze mens, zich bewust door de Eeuwige geroepen en in 
deze wereld gezonden te zijn, gaat ondubbelzinnig een weg 
van heel-making. Als het gaat om ‘beschaving’ lijkt er geen 
beter, veelzeggender en helderder oriëntatiepunt dan Jezus. 
Volkomen begrijpelijk, en terecht, heeft hij in de traditie van de 
christelijke kerk dan ook de aanduiding ‘Heiland’ / ’Heelmeester’ 
gekregen. En in deze gestalte gaat hij voor op de weg die ieder 
beschaafd mens heeft te gaan: een weg van heel-making!

Het eerder genoemde bijschrift bij het geheelde been deed me 
(ook) denken aan het indrukwekkende boek van de in 2020 
overleden Britse rabbijn Jonathan Sacks, getiteld
‘Een gebroken wereld heel maken.’ 
Tot de verantwoordelijkheid van een leven in vrijheid is deze 
vrijheid aanwenden om te helen, schrijft hij.  Daarin ben je op 
deze aarde, in dit bestaan, partner van de Eeuwige.  Zo laat Jezus 
zich kennen, namelijk door ‘allen te genezen’.  Zijn navolger 
zijn, betekent een leven leven, dat er op gericht is het leven 
van de ander te eerbiedigen, als ook de aarde waaruit de mens 
genomen is en die ons allen draagt.

Nog even terug naar het been. Het was zichtbaar geheeld, 
maar daarmee ook getekend! De breuk was zichtbaar in z’n 
geheelde staat. Waarmee maar gezegd wil zijn: het leven dat 
jou tekent, met alle schrammen, butsen, breuken e.d. wordt 
niet weggepoetst. Jouw geschiedenis doet er toe. Deze draag je 
met je mee, zoals Jezus deze meedraagt als de Verrezene.  Wij 
‘weten’ van gebrokenheid en geschonden zijn. ‘Beschaving’ is: 
elkaars breuken, wonden en beschadigingen waarnemen 
(zien, horen, aanvoelen, inleven), met slechts één doel: elkaar, 
de ander heel maken.

ds. Gerrit Ruitenburg, 
consulent Serooskerke
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Meditatie
Beschaving             
Je zou er zomaar aan voorbij lopen: een bijschrift bij een 
opgegraven menselijk been, ten toon gesteld in het National 
Archeologisch Museum van Valetta (Malta). Het been werd 
gevonden ergens in de omgeving van de stad. Opgravingen 

daar hebben restanten van bewoning blootgelegd die teruggaan 
tot zo’n 5000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Volgens 
genoemd bijschrift blijkt het been in de vitrine, daar geplaatst 
tussen tal van potten en potscherven, een lichaamsdeel te zijn 
van iemand die leefde rond 3000 jaar v.C.. Wat opvalt: het been 
vertoont een verdikking op een ongebruikelijke plaats. Analyse 
van deze verdikking, zo laat zich lezen, toont aan dat het been ooit 
een operatie heeft ondergaan. Aan te nemen valt dat de mens 
aan wie dit been toebehoorde door welke oorzaak ook op een 
minder goede dag een been/botbreuk heeft opgelopen.

Wat in het bijschrift echter vooral de aandacht trekt is de weergave 
van een korte dialoog tussen een archeologe en een van haar 
studenten. Op de vraag van een van hen wat deze archeologe 
nu ziet als het teken van het ontstaan van (een) menselijke 
beschaving antwoordt zij dat ‘men’ het ontstaan van een 
menselijke beschaving doorgaans verbindt met het handmatig 
maken van potten, schalen en andere voorwerpen die mensen in 
het dagelijkse leven gebruiken. 
Zij heeft echter een geheel andere zienswijze. Van een menselijke 
beschaving, zo stelt zij, kun je spreken wanneer iets wat kwetsbaar 
is (gebleken), wat beschadigd of gebroken is weer wordt geheeld. 
En daarvan nu, zo illustreert zij haar bewering, is dit geheelde 
been een teken.

Deze korte dialoog lees je dan terwijl er al bijna twee jaar een 
oorlog woedt in Oekraïne -hoeveel tienduizenden doden 
inmiddels?- , terwijl zojuist de hel is losgebarsten boven Palestina 
-binnen enkele dagen honderden doden zowel onder Israëlieten 
als onder Palestijnen-, terwijl tegelijkertijd ook elders mensen en 
volken elkaar naar het leven staan en er hele samenlevingen te 
gronde worden gericht. 



Gebed  voor  Israël  &  Gaza
Uw dag van immense vreugde, 

Heer, werd een dag van diep verdriet en geween. 
Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël,  

wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord. 
Hun kreet werd gehoord als een sirene van 

wanhoop en complete hopeloosheid, 
Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed !  

Genees de gewonden, troost de gebrokenen.  
En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw

 barmhartigheid in hun midden schijnen. 
Heer, versterk ook uw gemeente, 

laat ze een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood. 
Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

En we horen de roep van het volk van Gaza:  
We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, 

we hebben geen toekomst. 
Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen 

en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood. 
Bid voor ons: dat God genade zal hebben en ons vrede zal schenken. 

Heer, toon uw ontferming over deze gebrokenen. 
En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als 

uw barmhartigheid in hun midden schijnen. 
Heer, versterk ook daar uw kerk, 

laat ook zij een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood. 
Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

In deze dagen komt in gesprekken 
al snel de situatie in Israël en de 
Palestina ter sprake. De beelden 
gaan door merg en been.De barbarij 
van de aanval van Hamas enkele 
weken terug  en de onmenselijke 
situatie van onschuldige mensen in 
Gaza, afgesneden van elementaire 
voorzieningen. Israël zei dat 
mensen naar het zuiden van Gaza 
moesten vertrekken, maar ook daar 
werd gebombardeerd!  
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Ooit was er toenadering tussen Israël en de Palestijnen,  maar 
nu zet de haat zich vast in komende generaties.   Het militair 
sterke Israël mag en moet zich verdedigen.  We bidden tegelijk 
dat Israël zich zal houden aan het oorlogsrecht, waarin voor 
buitenproportioneel  geweld geen plaats is. 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in menig document 
verklaard ‘onopgeefbaar verbonden te zijn’ met Israël. Die 
verbondenheid met (allereerst) het volk Israël ontstaat vanuit 
het geloof in God, die met zijn volk een verbond sluit, vanuit het 
geloof in Jezus als Zoon van dit volk en vanuit de geschiedenis 
met als dieptepunt de Sjoa. Verbondenheid betekent niet 
kritiekloos zijn of de politiek van de regering goedkeuren. Nee, 
het is eerder kritische verbondenheid.  
In sommige kringen hoor je weleens: ‘God heeft met Israël een 
verbond gesloten en hen het beloofde land gegeven’. Punt uit !  
Dat heeft toch nuancering nodig. 
Opmerkelijk is dat in Genesis 9, na de zondvloed,  God een 
verbond sluit met Noach en met alle mensen en alle levende 
wezens. Er is dan van het volk Israël nog helemaal geen sprake. 
Dat komt later, bij Abraham. Je kunt dus zeggen: bijbels 
gesproken heeft God een verbond met alle mensen, met het 
volk Israël later een speciaal verbond. Zij worden geroepen om 
de andere volkeren te leren wat het betekent om niet langer 
onvrij te zijn, om het recht te zoeken voor alle mensen, 
om te leven vanuit het besef:   “van God is de aarde en al haar 
bewoners’. 
Blijven we bidden voor Israël en Palestijnen, voor al diegenen 
die zich inzetten voor vrede, zoals ook Kerk in Actie aldaar. 

Vanuit de kerk is er contact ontstaan met Marion Wondergem in 
Veere. Haar man Martin is overleden, na een ziekbed van vele 
maanden. We wensen haar kracht toe voor de zware tijd die 
komt. 

We wensen Jaap en Lia Barentsen uit Veere moed toe, nu de 
situatie  van Jaap zo zorgelijk is. 

De gedachtenis van overleden gemeenteleden zal dit jaar 
weer apart zijn in Veere en Gapinge. Zondag 5 november 
zal Ds. Leuny de Kam uit Oostkapelle voorgaan in Veere                                                                    
en op 26 november zal ik voorgaan in de dienst in Gapinge. 

Een hartelijke groet van 
Ds. Pim Steenbergen 
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Bedankt 

1 oktober 2023:  startzondag 
Tijdens  deze  dienst  werd  ik compleet  verrast  met  een mooie 
speech, een applaus, een prachtig boeket bloemen en een 
oorkonde. Dit als aandacht voor het feit dat ik als organist al 
50 jaar de samenzang in de kerkdienst mag begeleiden. 
Hartelijk dank hiervoor. Ik hoop dat er nog wat jaren bij komen. 
                                                                                                          

   Willy Gideonse-de Buck

Nieuws van het college van 
kerkrentmeesters Gapinge
Na gedane arbeid………..
Het was weer een groot succes,
de verkoop van oliebollen op 
de “Gapingse dag”, 
2 september jl. 

Mooi weer, veel publiek 
en……..heerlijke oliebollen.
Met een netto opbrengst van    
€ 1568,- ( voor onderhoudsfonds 
van de Kerk) kunnen we 
terugkijken op een prachtig 
resultaat. Sam en Rinus, zeer bedankt voor jullie belangeloze 
inzet: uiteraard ook veel dank aan de verkopers.

Ook een week later, op Monumentendag, werd de kerk 
wederom opengesteld. Veel bezoekers, mooi orgelspel en fijne 
gesprekken: met veel dank aan de vrijwilligers.

De afgelopen tijd zijn diverse broeders betrokken geweest bij 
de onderhoudswerkzaamheden rond de kerk. Een stuk riolering 
is vernieuwd, de tuin is daarna opgeknapt middels o.a. nieuw 
grind, schilderwerk aan het lijkenhuisje is gedaan en tevens 
zijn de bakgoten vernieuwd. Ook het grote hek is van een 
nieuw laagje verf voorzien. Alle vrijwilligers veel dank voor de 
getoonde inzet.

Het nieuwe grind geeft wel enige problemen voor bezitters 
van een rollator, daarom zal het korte pad naar de toreningang 

vrij gemaakt worden van overtollig grind. Hopelijk zal dit 
de beloopbaarheid verbeteren. Ook wordt een entreeplank 
gemaakt om de hobbel van de drempel, onder de toren, weg 
te nemen.

In het laatste overleg van het college zijn de begrotingen voor 
komend jaar besproken en goedgekeurd. Vanuit de kerkenraad 
is het verzoek gekomen te onderzoeken of digitaal collecteren in                                              
onze kerken mogelijk is. In het gezamenlijk overleg van de 
colleges van Gapinge en Veere, begin oktober, is het digitaal 
collecteren verder besproken.  Besloten is, dat verder onderzoek 
noodzakelijk is en dat wij u als gemeente hierin willen betrekken.                                                                                                                          
Tijdens de komende gemeenteavond staat dit onderwerp op de 
agenda.
In beide colleges is het concept van het nieuwe kerkblad, 
met een nieuwe lay-out, enthousiast ontvangen.                                                                                                                                       
De laatste hand wordt nu gelegd aan het advies van de 
commissie nieuw kerkblad. Dit advies en een proefexemplaar 
wordt spoedig gepresenteerd aan de kerkenraad. Ook is tijdens 
het gezamenlijk overleg de actie kerkbalans 2024 besproken. 
Deze belangrijke actie staat weer voor de deur en ook hierbij 
willen wij waar mogelijk gezamenlijk optrekken.

Namens het college van kerkrentmeesters Gapinge, 
 Arnold Eggink

Jarig in de maand november
mevr. Wondergem-Dieleman 
hoopt op 25 november 83 jaar te worden

Van  harte  gefeliciteerd  en Gods  zegen  toegewenst !

Bloemengroet in Gapinge

12 november: 	 fam. Volmer-van Scheltinga
26 november: 	 fam. Paauwe-Reurink
10 december: 	 mw. van Maldegem-de Visser
24 december: 	 fam. Gideonse-Moens

Waar staan we ? 

Uitdagingen voor de kerkelijk werker in veranderende tijden.



Op maandag 6 november is er weer een Kompasmaaltijd in 
de Korenmaat, die begint om 18.00 uur. De kookploeg doet 
weer zijn best om wat lekkers op tafel te serveren.
Van harte welkom !  

Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel. 

Bloemengroet in Veere   

5  november: 	 fam. Koppejan 
19 november:	 fam.Luyk
3  december: 	 fam. van Dam Merrett
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Autodienst Kerk
Auto  1 :   van Borselelaan  18  E
5  november	 Cees Gideonse	 Veere
19  november	 Anke vd Berge	 Veere
3  december	 Harry Buiter	 Veere
	
Auto  2 :   Sandenbughlaan  10  D/E                                
   5  november	 Peter van Breda	 Veere
12  november	 Editha Kraak	 Gapinge
19  november	 Cees Gideonse	 Veere
26  november	 Anke vd Berge	 Gapinge
  3  december	 Adri Franke	 Veere

		

Collecteopbrengsten 
Kleine Kerk Veere          
1  oktober	 Kerk			   €   126,50
		  Diaconie			  €   125,10
15  oktober	 Kerk			   €   168,30
		  Diaconie			  €   153,25
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Nieuws van het college van 
kerkrentmeesters Veere
Bij de vorige editie van Op Weg was een bijlage gevoegd               
waarin we u vroegen om een extra bijdrage. De penningmeester 
heeft al heel wat extra giften mogen ontvangen, daarvoor onze 
hartelijke dank. Heel wat extra giften, terwijl er een verkeerd 
banknummer was vermeld, waarvoor we u excuses willen 
aanbieden. 
Het juiste banknummer is: NL79 RABO 0335 0649 57 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Veere.

Namens het college,   
Heleen Slingenberg

BOEKEN GEZOCHT !!!!
 Als  KIA groep willen we weer deelnemen aan 
de  Adventsmarkt 
op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2023.  
We willen dan boeken verkopen voor het 
nieuwe project  “Delta voor Colombia”. 
Wilt u de boeken die in goede staat 
zijn afgeven bij Betsie Wattel 
tel: 06-47 01 68 94. 
Mocht u er veel hebben en wilt u dat ze 
opgehaald worden, dan kunt u bellen met Fred 
Louwerse tel: 06-27 42 59 87.

Alvast bedankt !
KIA groep: Anneke Gideonse, Davine Keersemaker, Fred Louwerse 

en Betsie Wattel

Advent 2023-Kerstengelenproject
Het lijkt nog ver weg: Advent, toch is er nu al aandacht voor en 
dan met name voor het Kerstengelenproject. Tijdens de komende 
adventsperiode hopen we namelijk dat er veel ‘kerstengelen’ 
actief gaan worden in Veere en Gapinge. 



Film: The Children Act
Fiona May is een gezaghebbende kinderrechter, gespecialiseerd 
in complexe familiezaken. Net wanneer haar echtgenoot 
haar wijst op hoezeer haar werk haar opslokt en hoe hun 
huwelijk daaronder lijdt, wordt ze benaderd voor een van haar 
moeilijkste zaken ooit. Haar ontmoeting met een doodzieke, 
bijna achttienjarige Jehova’s getuige die een bloedtransfusie 
weigert zet een verandering in gang. 
Geen rechtbankdrama over wie gelijk heeft, maar een drama 
dat gaat over het menselijk bestaan, over het leven dat 
schuilgaat achter grote beslissingen. Moet May het geloof van 
Adam respecteren of tegen zijn wil ingaan? 
Datum: 	 vrijdag 10 november 2023 
Tijd: 	 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: 	 Johanneskerk, Serooskerke 
Leiding: 	Leny en Izaäk Geschiere

 
Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse

email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726

Lezing stoepplantjes
Stoepplantjes, wie kent ze 
niet. Met een mesje haal je ze 
tussen de stoeptegels vandaan. 
Onkruid, waardeloos. Maar, als 
je goed kijkt ontdek je, dat 
er prachtige plantjes tussen 
zitten. Jammer om zomaar 
weg te gooien. We hebben 
Johan Antheunisse, IVN-gids, 
bereid gevonden ons het één 
en ander te vertellen over deze 
plantjes. Hij doet dit d.m.v. een power point presentatie. De 
bijbel vertelt ons ook over mensen, planten, dieren, e.d. die in 
onze ogen waardeloos zijn, maar door God als iets waardevols 
gezien worden. Hierover zal Gert Zomer ons uitleg geven.
Datum: 	 donderdag 16 november 2023
Tijd: 	 19.30 uur
Plaats:	 de “Ontmoeting”  Vrouwenpolder
Leiding: 	Johan Antheunisse en Gert Zomer

Contactpersoon en opgave: Elly Wisse
email: ellywisse@zeelandnet.nl     tel. 592819
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We zoeken vrijwilligers die in de vier weken van Advent een 
kleine attentie/kaart bij iemand brengen, die om wat voor reden 
dan ook extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem. 
De eerste keer doet de ‘kerstengel’ een briefje met uitleg bij 
de attentie/kaart, zodat de ontvanger weet waar dit vandaan 
komt. Een ‘kerstengel’ komt vier keer bij het adres, alle weken 
van Advent een keer. Om dat te bereiken moeten we nu al in 
actie komen. 
Geeft u zich op? 
Op de website en in de bijlage bij deze editie van Op Weg 
vindt u een opgaveformulier.  

De doelgroep van de kerstengelen is heel divers. Denk aan 
oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen, iemand wie het 
leven zwaar valt,  iemand voor wie december een moeilijke 
maand is, of juist iemand die veel doet voor de kerk/stad/dorp/
medemens en zo waardering krijgt als dank voor het vele werk,  
of voor een mantelzorger of gewoon voor ... . 
Op het opgaveformulier kunt u ook iemand aanmelden die 
aandacht verdient.

Breng dit project onder de aandacht van uw buren, vrienden. 
Als vrijwilliger hoef je geen gelovige te zijn, lid van een kerk of 
religie. Kerstengel zijn is iets universeels. Iedereen van goede 
wil, kan meedoen.

Daarnaast worden er in de adventsperiode verschillende 
activiteiten georganiseerd in het kader van het engelenproject 
naast de ‘gewone’ activiteiten.  In het decembernummer van 
Op Weg en op de site leest u er meer over.

Ellen Vooijs
Heleen Slingenberg

Cantatedienst
Op 17 december wordt er weer een Cantatedienst gehouden                         
in de Kleine Kerk, met medewerking van het Bachkoor uit 
Middelburg.  

 
In de dienst zal de cantate “Nun komm der Heiden Heiland” 
centraal staan. 

Voorganger is Gerrit Klein.  
 Aanvang 16.30 uur.
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Wijziging Kerkextra

Kerk in Actie
Van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2023 hebben maar 
liefst 75 gemeenten in de classis Delta  zich ingezet voor drie 
projecten van Delta voor Indonesië. Samen werd bijna 473.000 
euro ingezameld, een geweldig resultaat. Ook in Gapinge en 
Veere hebben we hieraan bijgedragen.
Kerk in Actie, de ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking)-
commissie van de classis Delta en de partnerorganisaties in 
Indonesië bedanken alle vrijwilligers die zich voor de drie 
projecten hebben ingezet en natuurlijk ook de gulle gevers.

De projecten die werden gesteund waren:
*  Meer voedsel door duurzame landbouw en beter 
    samenwerken op Java (Trukajaya)
*  Opvang voor straatkinderen op Java (Dreamhouse)
*   Sterke vrouwen opleiden op Papoea (P3W Papoea)

Vanaf 1 september 2023 zijn de gemeenten in de classis Delta 
gestart met het project ‘Delta voor Columbia’.   

        

Doen jullie weer mee?

Collecteweek Kerk in Actie: 
van 20 tot en met 25 november 2023
Kerk in Actie heeft sinds 2020 een plek op het landelijk 
collecterooster van het CBF. In de laatste week van november (week 
47) wordt in honderden plaatsen in Nederland gecollecteerd voor 
het werk van Kerk in Actie. Ook in Veere willen we weer collecteren, 
dit jaar is het collectedoel: 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Jouw hulp is nodig!
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat is 
wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de 
jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 

hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige 
plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te 
blijven. 

Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in 
getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun 
ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk 
in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.
Helpt u ook (weer) mee?                                                                                                                            

Meld u dan aan bij  Heleen Boone.  
 heleen_boone@hotmail.com   of bel 501794

Schoenendoosactie
De diaconie van Gapinge en Veere wil een schoenendoosactie 
organiseren. De schoenendozen gaan naar de allerarmste 
kinderen ter wereld die geen geld hebben voor schoolspullen en 
zeker niet voor toiletartikelen of voor wat leuks in het haar. Wij gaan 
proberen zoveel mogelijk kinderen een  gevulde schoenendoos 
te bezorgen. Ze worden uitgedeeld vanaf december door GAIN, 
een organisatie die zorgt voor het vervoer en de verdeling. Het is 
natuurlijk wel leuk om die dozen te versieren dat ziet er een stuk 
leuker uit. Ook mag er wat van jezelf in b.v. een kaartje of foto. 
Alles staat in de folder die die bij het kerkblad van november zit 
voor Veere en in Gapinge wordt de folder huis aan huis bezorgd. 

Op zondag 26 november en zondag 3 december mogen de dozen 
in de kerk ingeleverd worden. Ook mag je ze voor Veere afgeven 
op  Frans Naereboutstraat 11.

LET OP!! Voor de bijdrage aan 
het transport wordt € 5,00 
gevraagd. Dit mag contant 
maar liever willen ze dat het 
geld overgemaakt wordt ! 
Ook dat staat in de folder.

Met vriendelijke groet,                                                                                                                    
namens diaconie Gapinge/Veere                                           

TannieGideonse / Betsie Wattel

De E V E N S O N G  wordt gehouden De E V E N S O N G  wordt gehouden 

		     op vrijdag 15 december 		     op vrijdag 15 december 
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Uitnodiging  9  november
Ring Walcheren 
‘De toekomst van de kleine gemeente: wat is er allemaal mogelijk?’ 
Onze ring telt 22 gemeenten. Sommige daarvan zijn behoorlijk 
groot, maar er zijn, zeker in de dorpen, ook kleine, kwetsbare 
gemeenten. Vaak is de bezetting van de kerkenraad lastig 
geworden, waardoor het uitvoeren van allerlei taken op een paar 
schouders neerkomt. Toch willen de meeste kerken het liefst 
zelfstandig blijven en elke zondag in het eigen kerkgebouw een 
dienst houden. Maar hoe dan?

De classis Delta heeft alle mogelijkheden en scenario’s voor 
kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet. Er blijkt 
heel veel mogelijk door een andere bestuurlijke opzet, handige 
samenwerking met naburige gemeenten, of het kiezen van een 
andere vorm van gemeente-zijn.
Zelden is ‘doorgaan tot de laatste het licht uitdoet’ de beste route. 
Het vraagt alleen creativiteit en maatwerk om een begaanbare 
weg voor de komende jaren te vinden.
Om alle mogelijkheden samen eens te doordenken en elkaar te 
inspireren organiseert de classis in samenwerking met de leiding 
van Ring Walcheren op 9 november a.s. een bijeenkomst voor 
ambtsdragers, taakdragers en geïnteresseerde gemeenteleden. 
We luisteren naar elkaars kwetsbaarheden en kostbaarheden en 
gaan samen na welke mogelijkheden er zijn.
Enkele leden van de classicale vergadering zijn aanwezig om te 
luisteren, mee te denken en ervaringen uit andere gemeenten te 
delen.

Velen schuiven dit onderwerp het liefst voor zich uit tot het echt 
niet meer gaat, en toch kan het heel inspirerend en bemoedigend 
zijn om te ontdekken dat kleine gemeenten met wat aanpassingen 
echt weer vitaal kunnen worden. Daarom nodigen wij u van harte 
uit om op deze avond aanwezig te zijn.
De Ringavond wordt gehouden in het Voorlokaal van de 
Dorpskerk te Aagtekerke, Dorpsplein 4 en begint om 19.30 uur, 
inloop 19.15. We eindigen om 21.30 uur.

Aanmelden kan via pkn.ringwalcheren.delta@gmail.com . 
Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw 
gemeente. Heel graag aanmelden voor 6 november a.s.

We hopen u op 9 november te mogen begroeten!
Namens Ring Walcheren,

Janny de Visser
Mariëlle Noordam

Lenie Molendijk

Als de gemeente
klein en 
kwetsbaar
wordt …

"D O E   M E E E E E E E E "
In de brief “omzien naar elkaar” willen we als protestantse 
gemeenten Gapinge en Veere je informeren over het pastoraat in 
onze gemeenten. Ook dit jaar proberen we als kerk weer vormen te 
vinden om naar elkaar om te zien. Dat gebeurt door de wekelijkse 
eredienst, het koffiedrinken na de diensten, gemeenteavonden, 
gespreksgroepen, ontmoetingsbijeenkomsten, bezoek van een 
kerkenraadslid en/of van de pastorale medewerker en door 
activiteiten als de Kompas-maaltijd, Inloopmorgen, Korenmaat 
Koffieochtend, Ouderenmiddag of activiteiten zoals genoemd in 
Kerk-Extra. En natuurlijk de groothuisbezoeken !! 
Het Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen 
van gemeente-zijn: ontmoeting (in het gesprek met de ander iets 
van die Ander ontdekken), bezinning (nadenken over zingeving) 
en  onderling pastoraat (delen van gedachten en ervaringen ).
Dat maakt een groothuisbezoek meer dan een gewoon gesprek, 
waarin iedereen aan het woord komt.  Het thema voor het 
groothuisbezoek is dit jaar: 

‘Ga mee’, samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Op de avonden kunnen wij onze gedachten, ervaringen en 
gevoelens uitwisselen rondom het thema ‘ga mee’. We gaan 
samen op weg en worden ‘geraakt door onrecht’. We spreken over 
oude en moderne vormen van slavernij en uitbuiting en over 
onze eigen ervaringen daarmee. Wat leert de Bijbel ons daarover. 
Hoe komt God in actie. Hoe reageren wij en wat doen wij met alles 
wat op ‘ons bordje’ komt ? 
We proberen op het spoor te komen wat wij zelf, én als kerk 
kunnen betekenen voor mensen die tekort worden gedaan. En 
dat kan heel dichtbij zijn. Dit verhaal geeft veel gespreksstof en 
jouw mening doet ertoe !!
De groothuisbezoeken worden gehouden op 22, 24, 30 januari 
2024, 1 en 7 februari 2024. Alle avonden beginnen om 19.30 
uur. Wilt u liever in de middag? 



Op 6 februari 2024 starten we om 13.30 uur. 
Geen uitnodiging gehad en toch mee willen praten? 
Geen nood, neem contact op met: 

Ab Paauwe, telnr. 0118-592678,
 Tini Hengeveld, telnr. 06-27585203 of 

Hugo de Ridder telnr. 06-36072898.

Waar  collecteren  wij  voor  in  november
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of 
de Diaconie. Deze staan vermeld op de website van de kerk of op het 
laatste blad ( colofon)  van het kerkblad.  
Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

5 november   
1e collecte:   Israël en Gaza                                                                            
De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische 
gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is 
onbeschrijfelijk. Er heerst grote verslagenheid en verdriet. 
Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er nog komen 
gaat.  Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat 
doen we nu ook in Israël en Gaza. In Israël bieden we praktische 
en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra 
kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten 
uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, 
water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons 
internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke 
kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk 
hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun 
geloof of afkomst.  De oorlog tussen Hamas en Israël roept in 
Nederland, en ook binnen onze kerk, veel emoties op. Als kerk 
weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, 
zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant, en willen we hulp 
bieden daar waar dat het hardst nodig is. Daarom doen we een 
klemmend beroep op u: help mee, want samen zijn we de kerk 
in actie. 
2e collecte:   Kerk

12 november
1e collecte:   Werelddiaconaat Libanon           
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn 
de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, 
werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de 
jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.   
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in 
Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, 
psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de 
arbeidsmarkt. 

Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer 
ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoelbal of airhockey.                                                                                                                                        
Wat betekent dit project voor Hamdan?
Hamdan (17) woont na zijn vlucht uit Syrië in buurland Libanon. 
In Bourj Hammoud is het leven moeilijk, maar hij laat zich niet 
ontmoedigen. Doordat hij een paar jaar niet naar school kon, zit 
hij nu in de klas met kinderen die veel jonger zijn dan hij. Maar 
hij werkt hard en maakt goede vorderingen. In jongerencentrum 
Manara krijgt hij bijles en doet hij mee aan de fitnessworkshop 
van jongerenwerker Fouad. Hierdoor voelt hij zich veel gezonder 
en fitter. Met Fouad kan hij goede gesprekken voeren: over het 
leven, geloof en alles wat hem bezighoudt. 
2e collecte:   Kerk

19 november
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

26 november
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk

3 december
1e collecte: KIA kinderen in Oeganda
Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. 
De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor 
kinderen op de vlucht. Dit keer voor kinderen in Oeganda.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden 
kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde 
omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico 
op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese 
organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met 
familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar 
weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er 
alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad 
trekken. https://vimeo.com/123176055
2e collecte:   Kerk
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KERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEEREKERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEERE
Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)

De kerkdiensten worden zowel in  Veere als Gapinge gehouden. 
Alle diensten zullen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en www.pkn-gapinge-veere

Meer info: www.pkn-gapinge-veere.nl

5  november		 Gedachtenisdienst	
Veere		  ds. L. de Kam  (Oostkapelle)		
collectes: 	 Israël en Gaza  
		  Kerk 

12  november 
Gapinge 	 ds. C. Weijs  (Eindhoven)
collectes:  	 Werelddiaconaat Libanon  
	   	 Kerk

19  november 
Veere 		 dhr. Theo van Teylingen (Goes)
collectes:  	 Kerk  
		  Diaconie

19  november 	 Kliederkerk - 12.00 uur  
Veere 		 ds. Gerrit Klein		
		
26  november 	 Gedachtenisdienst
Gapinge 	 ds. Pim Steenbergen		
collectes:  	 Diaconie  
		  Kerk

 3  december	  1e Advent
Veere		  dhr. Hans Soeting		
collectes:  	 KiA Kinderen in Oeganda
	   	 Kerk

Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh
  
5  november	 14.30  uur
		  dhr. Jaap Almekinders

19  november 	 14.30 uur 
		  dhr. Hans Soeting

  3  december 	 15.00 uur 
		  dhr. Adri Gideonse
       

  ADVENTSMARKT VEERE 
8 december 19 - 21 uur
9 december 10-17 uur

Kleine Kerk

Deelnemers zijn: KIA groep PGVeere, Zulu Aid, Soroptimist International,
St. Talokoto, Wereldwinkel Serooskerke, St. Ontwikkelingssamenwerking Veere

De goede doelenmarkt is dé plaats om 
VERANTWOORD kerstinkopen te doen !

U vindt er o.a. kerststukken en kerstkransen
Fairtrade koffie, thee, wijn, chocola
    kerstkaarten, sieraden, kaarsen,

mutsen, sjaals, sokken, diverse soorten jam.

Mooie en bijzondere kerstcadeaus met een verhaal!   

Verwarmd terras met huisgemaaktetaart en soep.

Welkom gratis entree !
                                           
    



ADRESSEN GAPINGE 
Kerkgebouw - Torenkerk
Dorpsstraat 25
4352 AB  Gapinge

Predikant
vacant

Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg                                                    tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef  5, 4352 SH Gapinge	 tel: 06-53841938
	 hofgapinge@gmail.com
Scriba
Ab Paauwe	 tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge	 hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Pastoraat
Ab Paauwe	 tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge	 hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge	 tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Arnold Eggink	 tel: 06-42940595 
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge	 ea.eggink@gmail.com

Penningmeester
Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge	 tel: 0118 - 596080
	 wmttn@zeelandnet.nl
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

Diaconie 
Voorzitter
Lies Sturm	 tel: 06-26842951
	 joliebas@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Tannie Gideonse	 tel: 06 - 22840021

Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse	 tel: 06 - 22840021
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge	 a.j.gideonse@hotmail.com 
Rek.nr:NL87RABO0365.2094.06  	 o.v.v. Zendingsbijdrage

Ledenadministratie
Truus Looise	 tel: 0118 - 591629 
	 truus.looise@gmail.com
Autodienst
Koos van Tatenhove	 tel: 0118 - 596080
	 wmttn@zeelandnet.nl
Redactie kerkblad Gapinge
Jeannette Coppoolse,  		 tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge 	 kerkbladgave@gmail.com	

COLOFON
‘Op Weg’,-jaargang 29 - nummer 10 
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere 
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pkn-gapinge-veere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Op Weg van decdember/januari verschijnt 2 december 2023
Uiterste inleverdatum: 23 november 2023
Lay out en opmaak: Adri Franke 

ADRESSEN VEERE
Kerkgebouw
Kleine Kerk
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant
vacant
Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg	 tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Pastoraat
Wijkteam buitengebied
Margot Corbijn (diaken)	 tel: 06-53942497
Ank de Buck - de Vlaming	 tel: 06-53960266

Wijkteam Veere stad
Hugo de Ridder (ouderling)	 tel: 06-36072898	
Ellen Vooijs	 tel: 0118-501020
Petra Schot (diaken)	 tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk
Tini Hengeveld (ouderling)	 tel: 06-27585203
Jozien Vercouteren	 tel: 06-31546674

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof)	 tel: 0118-466465
Betsie Wattel (diaken)	 tel: 06-47016894
Coby Louwerse	 tel: 0118 501318

Scriba
Erno Jansen	 tel:06-51367467
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad
Petra Schot	 tel: 0118-851453

Kosters
Heleen Boone	 tel: 0118-501794
Fred Louwerse	 tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat
Jan van den Broeke	 tel: 06-22304293
verhuur@pgveere.nl

Diaconie
David Pouwer (penningmeester)	 tel: 0118-501784
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

College van Kerkrentmeesters
Heleen Stolwijk-Coppoolse (voorzitter)  tel:  06-42295233      
Géke Kloosterman (vicevoorzitter)  	  tel:   06-30193234
Heleen Slingenberg (secretaris)	  tel:   06-55700388
Hielke Heij (penningmeester)	 tel:  0118 -501564
penningmeestercvk@pgveere.nl 

Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)   tel: 0118- 501564

Collectemunten van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud 
van 10 over te maken op NL79 RABO 0335.0649.57
 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.
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