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Frankrijk op ‘n zondag te gast was. De eerste Nederlandse 
gast ooit en misschien wel de laatste… maar toch lag er een 
Nederlandse vertaling van de liturgie klaar voor 't geval dat… 

En die dag was ik dat geval…
Ze hadden ze in meerdere talen… en… het had al diverse 
bezoekers plezier gedaan. Ook hadden ze de oude vertrouwde 
paden van vastgestelde diensten los gelaten…

Op zondag waren er mensen en als er genoeg kwamen, gingen 
ze samen vieren. En als ze die zondag de voorganger van hun 
streekgemeente bij zich hadden, was het helemaal feest. En 
soms waren er maar een paar, dan dronken ze samen koffie in 
de koelte van de kerk en  bespraken het wel en wee van het dorp.
Het had ze van een hoop kramp verlost. Het had zelfs jongeren 
weer geïnteresseerd gemaakt… hun op weg gaan, het oude 
achter zich latend, had hen een nieuw perspectief gegeven.

Niet de vraag hoe ze het nu doen daar, is een interessante…
maar het gegeven dat ze het gedurfd hebben het 
oude los te laten en een onbekend pad te gaan.  
Dat is het interessante getuigenis. Deze belevenis daar bracht 
mij op de vraag die er denk ik eigenlijk alleen maar toe doet: 
Waarom doen wij wat we doen?
En het slechtste antwoord is, denk ik: “Omdat we dat altijd zo 
deden”. Alleen al het zoeken naar echte antwoorden kan zo’n 
reis zijn die je weg brengt uit het land wat je kent, het land waar 
het perspectief zo beperkt lijkt te worden.
Zeker als het echte antwoord is: “We doen dit omdat het altijd    
zo ging en eigenlijk vinden wij er zelf ook niks meer aan. Zien 
we amper de zin er nog van in.”
Dat is ook het enge van voor jezelf vragen beantwoorden als: 
“Waarom doe ik dit / Waarom doen wij dit?” 
“Vind ik / Vinden wij het zelf wel echt zinvol?”
Het enge is dan, dat het waarachtige antwoord dan soms “Nee, 
niet meer” kan zijn.
En wat dan?
Ik denk dat het dan hoog tijd is om uit te trekken, naar het land 
dat Hij ons wijzen zal. Zoals mensen die nu gelukkig samen 
zijn in de aula van de CSW in Middelburg,  Is deze meditatie 
dan een pleidooi om ons allemaal daar aan te sluiten? 
Wat mij betreft bepaald niet. Ik wil een pleidooi houden 
om onszelf met enige regelmaat serieus af te vragen: 
Waarom doen we wat we doen?
En als we dan geen antwoorden kunnen vinden waar we zelf 
enthousiast van kunnen worden, dan zou dat zo maar eens de 
reden kunnen zijn om ons geroepen te weten om weg te gaan 
uit dat vertrouwde maar kennelijk niet langer inspirerende 
wereldje…
Op weg gaan zoekend naar nieuwe wegen…dat kunnen 
daadwerkelijke wegen zijn die je kunt belopen of berijden, 
maar net zo goed denkwegen, waar je gedachten in nieuwe 
werelden terecht komen, werelden waar je opnieuw enthousiast 
van wordt. Op de ene of de andere manier op weg gaan…. 
Op de ene of andere manier op weg met als kompas 
de Liefde van Christus, die ons herkenbaar maakt 
voor wie ons als naaste nodig blijkt te hebben. 
Een reis die begint met de eerste kleine stapjes… 

Informatieblad Protestantse Gemeenten Veere en Gapinge

Meditatie
Zomer… er op uit!

Genesis 12:1
1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal 
wijzen.

En hij ging zo maar op reis, zonder te weten….                                             
En wij weten hoe de reis is verlopen en waar die uit kwam 
Wij wel! Ook weten wij wat een groot volk zijn nageslacht is geworden. 
En wij voelen ons, “in Christus” deel van die nalatenschap…
En wij?    - Gaan wij nog wel eens op weg?   - Weg uit het ons 
vertrouwde?

Niet voor niets zette ik achter de laatste zin een vraagteken. Want 
ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wij het eigenlijk 
wel best vinden zoals het nu is. Natuurlijk zou het fijn zijn als 
de kerken weer wat meer jeugd zouden trekken. Natuurlijk zou 
het fijn zijn als de kerken sowieso wat voller zouden worden. 
Maar ja… dat is nu één keer de tijd waar in we leven hè…En 
ondertussen hebben we het eigenlijk best wel gezellig zo onder 
elkaar. Doen we in diverse gemeenten best ook het een en ander 
voor de naaste dichtbij en veraf.
Dus waarom zouden we wegtrekken uit deze ons zo vertrouwde 
en dierbare omgeving van doen zoals we het al zo lang doen… 
Doen datgene,  wat wie nog komt, zo enorm bevalt….
Nee… gewoon lekker door sudderen tot de laatste het licht uit 
doet…
En dat zal onze tijd wel duren…. genieten van wat voor handen 
is en het mooie eiland waarop wij wonen! Dat mooie eiland waar 
het inmiddels niet alleen op de kalender zomer is geworden, 
maar ook in de levende natuur de zomer onmiskenbaar is 
doorgebroken! 

En dat, die zomer, maakt mensen 
reislustig… zelf onlangs nog 
met de caravan op pad geweest, 
dit keer naar West Vlaanderen… 
Andere jaren ging het meestal 
tot aan de Middellandse zee. 
En naast natuurlijk ook te genieten 
van het -zon zeker weer- in die 
zuidelijke streken, maar dit jaar ook op nauwelijks een paar 
honderd kilometer weg, ja gewoon hier op Walcheren ook, naast 
al dat mooie weer, heeft dat reizen ook het effect, bij mij toch in 
ieder geval, dat ik mijn woonomgeving bij terugkomst weer met 
nieuwe ogen zie.

Met ogen die ervaringen van elders mee terug namen. Ogen 
die op ideeën elders gestuit zijn. Bij voorbeeld op gemeenten 
die er ondanks de secularisering in slagen om een levendige, 
vrolijke en warme uitstraling te hebben. Dorpsgemeentetjes van 
misschien maar een aantal tientallen leden, die desalniettemin 
een levendige indruk maken…
Hoe kan dat?
“Waar halen jullie die energie vandaan met zo weinig mensen?” 
vroeg ik eens toen ik in zo’n klein protestants kerkje in Zuid 



Het stapje bij voorbeeld om los te laten datgene wat je 
krampachtig maakt.
Een onzekere reis… maar wie op pad gaat… we weten 
hoe het met (het nageslacht 
van) Abraham is afgelopen… 
We weten dat ons resten geloof, hoop en 
liefde…
Vooral dat laatste…
Laten we daarom in Liefde nieuwe 
wegen gaan als oude sleets gaan blijken.

Een fijne zomer toegewenst!
Hans Soeting, pastor te Kleverskerke 

Nieuws uit de gemeente
Mijn bijdrage aan dit kerkblad van  juli 
en augustus kan niet anders dan kort 
zijn.  Vanwege mijn vakantie in juni kan 
ik nu niets actueels op pastoraal gebied 
melden. 

Op 2 juli gaan we dan toch Viënna 
de Visser dopen, dochter van Mireille 
Meijers en Joël de Visser.  De dienst 
zal worden omlijst met zang en muziek 
door familieleden, Frank Dekker en Sari Molenbroek. Viënna zal 
worden gedoopt met de naam Viënna Iza.  Je raadt het al: Iza 
komt van Izaäk - dus een voorvader wordt vernoemd.      

Op zondag 6 augustus zal ik voorgaan in Veere.  Wat de lezingen 
zullen zijn is nu nog niet bekend. 

Een hartelijke groet van Pim Steenbergen 
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Uit de kerkenraad
Kort verslag gezamenlijke kerkenraad 22 juni

De laatste vergadering voor de zomervakantie en het eerste 
verslag van de nieuwe scriba die,  na vier jaar tussen wolven, 
herten en wilde zwijnen gewoond te hebben, weer terug is aan 
de kerkenraadstafel, waar het er overigens een stuk minder wild 
aan toe gaat. 

Gelukkig maar, want tijdens deze vergadering stond o.a. de 
bemensing van de kerkenraad hoog op de agenda. Vacatures 
kunnen niet anders opgevuld worden dan door verlenging van 
de periode van de zittende ambtsdragers, zo lijkt het !

Nu zijn we natuurlijk dankbaar en blij dat de sfeer binnen de 
kerkenraad zo goed is, dat dit geen bezwaar vormt om langer lid 
te blijven, maar het zou eigenlijk een uitnodiging moeten zijn 
om ook eens aan te schuiven ! 

Niet vervulde vacatures binnen de kerkenraad hebben gevolgen 
voor de gemeenten. Niet alleen kerkordelijk, maar ook in 
praktische zin, want met minder mensen kun je nu eenmaal 
minder voor elkaar krijgen en dat roept de vraag op: wat houden 
we vast en wat laten we los? 
Wat zijn kerntaken en hoe gaan we verder als vergrijzende 
gemeenten ? 
Het beleidsplan geeft daar deels een antwoord op, maar is het 
allemaal nog wel uitvoerbaar ?

Besloten is om hier na de zomervakantie verder over door 
te praten, waarna dit onderwerp hoogstwaarschijnlijk op de 
gemeenteavond in november opnieuw ter sprake zal komen.

Lies Sturm heeft besloten er nog een jaar aan vast te plakken,
waardoor de vacatures in Gapinge vervuld zijn. Voor Veere 
blijven we op zoek naar een ouderling pastoraat, een diaken en 
pastoraal medewerkers !

Bidt en werkt u mee?! 
Erno Jansen, scriba                                
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Voortgangsbericht van de 
Beroepingscommissie 

De vacature voor predikant is inmiddels alweer enkele weken 
geleden geplaatst op de vacaturesite van de landelijke PKN. Wij 
zijn nog in afwachting van reacties daarop.  
Op 13 juni jl. hebben wij een advieslijst mogen ontvangen van 
het mobiliteitsbureau van het landelijk dienstenorganisatie van 
de Protestantse Kerk, met daarop de namen van predikanten, die 
naar inzicht van de dienstenorganisatie én op grond van het door 
ons gestelde profiel,  in onze gemeente zouden kunnen passen.
De personen die op deze lijst staan vermeld, zijn gemaild met de 
vraag of zij vóór 1 juli a.s. willen berichten of hun belangstelling 
uitgaat naar onze vacature. 
Ook de personen die vanuit de gemeente zijn aangedragen 
hebben een mail ontvangen. 

Tot zover de informatie die wij met jullie kunnen delen. 
Naast informatie delen óók een oproep. Voor gebed voor het 
beroepingsproces. 
Bid je mee?

Marjan Luyk
Namens de Beroepingscommissie

Een gezellige middag……
Inderdaad, een gezellige middag midden in het zomerseizoen. 
U zult misschien denken….waarom nu? Juist in het zomer 
seizoen kunt u zich soms alleen voelen, velen zijn op vakantie, 
clubjes en bijeenkomsten gesloten en weinig contact met 
mensen uit uw vertrouwde omgeving. Daarom heeft de diaconie 
van Gapinge – Veere een gezellige middag bedacht.

Deze middag mogen we Leonie Dieleman ontmoeten                                                                                      
(misschien bij u wel bekend), die ons aan de hand van verhalen 
en dia’s meeneemt naar haar werk in Mozambique. Leonie 
vertelt ons wat haar werk precies inhoudt en laat ons dia’s zien 
van dat verre land, waar zij o.a. alfabetiserend werk verricht.

Natuurlijk zal er ook ruimte zijn om “elkaar te ontmoeten”, 
een gezellig praatje met hen die u kent, of misschien een 
onverwachte fijne ontmoeting met iemand die u misschien wel 
eens zag, maar nooit sprak……….

Vooral die ruimte willen wij bieden, en dit zeker onder het genot 
van een kopje koffie of thee met iets lekkers, een glas fris, wijntje 
of iets anders waarbij u mag genieten van een lekker hapje.

Wij heten dan ook alle ouderen en belangstellenden uit Gapinge 
en Veere welkom op:  Vrijdagmiddag 14 juli om 14.30 uur in 
de Korenmaat in Veere

Indien u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met:
Voor Veere: Betsie Wattel-  06-47 01 68 94
Gapinge - Lies Sturm - 06-46 84 29 51

Mogen wij ook u deze middag ontmoeten….??

Met een hartelijke groet: diaconie Gapinge-Veere

HAGENPREEK 3 SEPTEMBER 2023

   

             Thema: AANDACHT 
 

* Waar: op het bedrijf bij Fam. De Visser  
                                              Kloosterweg 4   Aagtekerke         
                                                                                                   
                     * Voorganger: Ds. Gert Zomer  Vrouwenpolder

     * Muzikale begeleiding: Willy Gideonse – keyboard

                                             Koperblazers – Zoutelande

                         * Kindernevendienst 

* Na de dienst gezellig napraten onder het genot van 
                                                          koffie / thee / limonade   

   HAGENPREEK 3 SEPTEMBER 2023



Cursus Theologische Verdieping
Onlangs werd in Goes afscheid genomen van de derdejaars 
groep van de cursus:Theologische Verdieping voor 
gemeenteleden.    

Dr. Aarnoud Jobsen reikte de certificaten uit aan de 
deelnemers die een betrokken en hechte groep zijn 
geworden en de opgedane kennis en ervaring kunnen 
toepassen op hun werk,maar ook in kerken en parochies.                                                                                                                    
Op de foto de docenten dr. Noëla Polet, dr. Aarnoud Jobsen, ds. 
Gert Jan Smit,   ds. Nelleke van der Linden en dr. Mar van der 
Veer samen met hun ‘studenten’.                                              

In september wordt weer met een nieuwe groep gestart. 
Informatie op www. ctvgoes.n

Bericht van de KIA groep:
Na 3,5 jaar bezig geweest te zijn voor het project “Delta voor 
Indonesië” stopt eind augustus dit project voor de classis Delta. 
Vanaf september is er gekozen om Colombia te ondersteunen.
Colombia is een land met 51,5 miljoen inwoners. Daarvan is 
74% Rooms Katholiek, 11% Protestant en 15 % overig. Een land 
waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dat heeft 
tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer 
gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven. Een 
land waar nog veel huiselijk geweld is en inheemse inwoners, 
Afro-Colombianen en vluchtelingen achtergesteld worden. 

De speerpunten waar we ons op richten zijn:
-Kinderen en jongeren
-Vrede en verzoening 
-Achtergestelde bevolkingsgroepen
-Kerken steunen met vreedzame sociale samenleving

Het project is weer in drieën verdeeld nl.
-Duurzame agrarische landbouw
-Kansarme jongeren opleiden voor horeca
-Sociaal bewogen predikanten opleiden

Zodra er meer informatie over het project is 
hoort u weer van ons.

Fred, Anneke, Davine en Betsie
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Jarig in de maanden juli / augustus 
en september 
mevr. Griep-Brouwer 
hoopt op 17 juli 84 jaar te worden

mevr. Harpe-Paauwe 
hoopt op 4 september 89 jaar te worden

Van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst !

Wie brengt de bloemengroet in 
Gapinge
30  juli		  fam. Francke-de Nooijer
27  augustus	 fam. Coppoolse-Janse
24  september	 fam. Soeting-Keim

Opbrengsten collecte tijdens de 
diensten in Gapinge 
 ( van januari t/m april 2023 )

8  januari	
1e collecte Diaconie	 €   80,80
2e collecte  Kerk	 €   70,40
22  januari			 
1e collecte  St. Leergeld	 € 150,20
2e collecte  Kerk	 €   88,40
12  februari	
1e collecte  KiA Ethiopië	 € 112,45
2e collecte  Kerk	 €   73,41
26  februari	
1e collecte  KiA Zambia	 €   76,75
2e collecte  Kerk	 €   47,80
12  maart	
1e collecte  Binnenlands Diaconaat	 € 107,55
2e collecte  Kerk	 €   70,45
26  maart	
1e collecte  Werelddiaconaat Bangladesh  	 €   79,95
2e collecte  Kerk	 €   77,10
6  april	
1e collecte  St. Zulu AID	 €   92,00
2e collecte  Kerk	 €   32,60
16  april	
1e collecte  Kerk	 €   78,70
2e collecte  Bloemen	 €   67,50
30  april	
1e collecte  Kerk	 €   70,80
2e collecte  Diaconie	 €   82,15



Terugblik Open tuinen weekend
Het open tuinen weekend is -ondanks de zeer hoge 
temperaturen- bijzonder goed bezocht. En dan met name op de 
zaterdag. Vanwege het warme weer is er veel gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om een rustpauze te nemen in de tuinen 
met daarbij een lekkere versnapering. Onze kerktuin bood 
schaduwrijke zitjes zodat het hier regelmatig gezellig druk was. 
Het door jullie huisgemaakte gebak vond dankbaar aftrek. Zo 
goed zelfs dat er zaterdagavond nog volop gebakken is. Al jullie 
inspanningen om de tuin open te stellen, taarten/cake of koek 
te bakken of te helpen in de tuinen of in de kerktuin hebben 
ruimschoots hun vruchten afgeworpen. Met een opbrengst voor 
het restauratiefonds van de kerk van bijna 5.200 ,— euro past 
ons grote dankbaarheid.

Marjan Luyk   
Namens de Commissie Open Tuinen

Openstelling Kleine kerk Veere

In de zomermaanden willen we weer graag de Kleine Kerk 
openstellen op: dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 
tot  16.00 uur.   Wilt u ook een dag (of dagdeel) in de kerk 
aanwezig zijn als gastheer/gastvrouw ?  
In de kerk ligt een intekenlijst !! 

Of meld u aan bij Heleen Boone. Tel 501794.

Boekenmarkt in de Kleine Kerk
Inmiddels is het bijna een traditie geworden dat tijdens 
de openstelling van de Kleine Kerk in de zomer er 
ook een boekenmarkt is voor het Kerk in actie project.                                                                                 
Komende zomer zal de laatste zomer zijn dat ik 2e hands 
boeken verkoop.   Vanaf dinsdag 4 juli gaan we weer starten en 
hopen ook dit jaar weer veel boeken  te verkopen.                                                                                                              

Het project dit jaar is nog De Delta voor Indonesië.  U 
bent welkom iedere dinsdag, woensdag en donderdag 
tussen 11.00-16.00uur in de maanden juli en augustus                                                                                                                
Bij vragen kunt u mij ook gerust even bellen          

Petra v d Berge    06-13167690
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Iets om over na te denken……
Een gedicht wat goed past in de komende vakantieperiode 
geïnspireerd door de tekst:

‘Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, 
op rechte paden heb Ik je gevoerd’ 
(Spreuken 4:11).
                                    

Heer zie mij gaan
Heer zie mij gaan

Over wegen en op paden
En ik overweeg mijn daden

Wat heb ik gedaan
Voor U

 Heer zie mij gaan
U kent al mijn gangen
U bent mijn verlangen
U bent mij voorgegaan

Ik volg

 Heer zie mij gaan
U weet al mijn gedachten
Wat kan ik verwachten

U ziet mij staan
U leidt 

Heer zie mij gaan
In alle strijd en zorgen

Weet ik mij bij U geborgen
U geeft ruim baan

U bent
Heer zie ons gaan

Elkaar vaak niet begrijpend
De ruimte soms zo nijpend

Hoe is dat zo gegaan
Zo dicht 

Heer zie ons gaan
Uw blik is zoveel breder
U leidt ons altijd teder

U ziet ons aan
Van binnen 

Heer zie ons gaan
Alleen en soms met velen
Ons leven samen delen

Dit aardse bestaan
Met U 

U ziet ons gaan
Al ons hebben en ons houwen
Samen Uw gemeente bouwen

In Jezus Naam
Amen

Tekst: Daniëlle Feddes



Expositie in Kleine Kerk Veere 
Kunst in de kerk moet meer zijn dan religieus cliché                                                                               
juli - september 2023

Een hongerdoek, ook wel veertigdagendoek genoemd, 
is een doek dat in de veertigdagentijd kan worden opgehangen 
boven het priesterkoor, opdat het altaar en de crucifix aan het 
zicht van de gelovigen worden onttrokken.

Geschiedenis: De hongerdoek, ook wel aangeduid met de Latijnse 
naam velum quadragesimale (‘veertigdagendoek’), vindt zijn 
oorsprong in de middeleeuwen. De gedachte erachter was dat 
wanneer het altaar, het Allerheiligste en de Crucifix aan het zicht 
waren onttrokken, de gelovigen beter in staat zouden zijn te doen 
waar de vastentijd voor is bedoeld: bezinning en boete. Het doek 
werd doorgaans enkel tijdens de elevatie (van de geconsacreerde 
Gedaanten)  even terzijde geschoven. Overigens stamt uit 
dezelfde tijd de gewoonte om de heiligenbeelden in de kerk, 
tijdens de vastentijd, middels doeken aan het zicht te onttrekken. 

Vormgeving: Aanvankelijk was de hongerdoek een witlinnen 
gordijn. Later werden er steeds meer afbeeldingen op afgedrukt, 
waardoor de vastendoek steeds minder aan zijn oorspronkelijke 
opzet leek te voldoen. De afbeeldingen die  aan het zicht 
dienden te worden onttrokken, werden nu juist afgebeeld. Vaak 
ging het daarbij om afbeeldingen van het lijden van Christus. In 
Nederland raakte de doek in de loop van de tijd in onbruik. In 
andere landen – zoals bijvoorbeeld Duitsland en Spanje – zijn 
de doeken nog steeds populair. Vaak worden de tegenwoordige 
exemplaren in Derde Wereldlanden gemaakt, omdat 
vastenacties ten behoeve van die landen worden georganiseerd. 
De  gelovigen worden aldus aangemoedigd niet alleen het 
lijden van Christus, maar tevens ook de ongelijke verdeling van 
de welvaart in de wereld te overdenken. 

	

    Commissie Kerk Kunst Veere
Adri, Jozien, Margaret
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Autodienst 
naar Kleine Kerk                   
2  juli: 	 Peter Wattel
9  juli: 	 David Pouwer
16  juli: 	 Peter van Breda
23  juli:	 Editha Kraak
6  aug:	 Cees Gideonse
13  aug: 	Anke vd Berge
20  aug: 	Harry Buiter
3  sept: 	 Petra Schot
10  sept: 	Rinus Boone

Wie brengt de bloemengroet in Veere                          
2  juli: 	 fam. van Dam Merrett
9  juli: 	 mw. M. Corbijn en J. Blankenstijn
16  juli:	 fam. Baas
23  juli:	 fam. Hengeveld
6  aug:	 fam. Gideonse-de Nood
13  aug: 	mw. C. van Nieuwenhuyzen
20  aug: 	fam. Slingenberg
3  sept: 	 fam. Heij

Kompasmaaltijd 
Op maandag 4 september is de eerste Kompasmaaltijd van 
het seizoen  om 18.00 uur in de Korenmaat. De deelnemers 
zullen persoonlijk uitgenodigd worden. 
Mocht je mee willen eten en dat nog niet eerder hebben 
gedaan, dan kun je dat doorgeven aan 
Willy Koppejan of Els Breel. 

De kookploeg gaat er net als altijd weer wat lekkers van maken !! 
 
                                                                              Groetjes Betsie Wattel
        



9 juli
1e collecte:   Praktisch Hulpfonds Léonie Dieleman                                                                     

We collecteren we voor het ‘hulppotje’ van Léonie Dieleman die 
werkzaam is in Mozambique. In haar dagelijks leven komt ze 
vaak noden tegen die variëren van medicijnen die nodig zijn, 
maar waar geen geld voor is of er is vervoer nodig naar een 
ziekenhuis voor specialistische hulp.                                                                      
Dan gaat het om hulp om het schoolgeld te kunnen betalen of 
moet er een schooluniform of  andere schoolspullen worden 
gekocht. Er zijn tijden van honger zodat voedselhulp nodig is, 
maar ook dekens voor de koudere maanden of juist plastic om 
de daken van de lemen hutjes te beschermen in de regentijd.                         

                        

De lokale vrouwen verbouwen o.a. rijst, mais, zoete aardappelen       
op het land soms een paar uur lopen van hun huisje vandaan. 
Enkelen hebben een kapotte fiets die dan opgeknapt wordt,                   
vanuit dit hulppotje wat de reistijd aanzienlijk verminderd..                                                 
Veel mogelijkheden om door uw medeleven iets van onze 
kansen aan anderen door te geven! 
2e collecte:   Kerk

16 juli
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

23 juli
1e collecte     Kerk
2e collecte:    Diaconie

30 juli
1e collecte:     Diaconie
2e collecte: :   Kerk

6 augustus
1e collecte      Kerk
2e collecte: :  Bloemen
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Collecteopbrengsten Kleine Kerk                            

28  mei: Kerk			   €   104,95
	 Kerk in Actie		  €   140,70
4  juni:	 Kerk			   €     99,20
	 Diaconie			  €   127,20
11  juni: Kerk			   €   100,05
	 SOV			   €   163,10
18 juni: 	 Kerk			   €   111,00
	 GAIN			   €   139,10
18  juni: 	Cantatedienst		  €   834,65

Waar collecteren wij voor in de 
maanden juli en augustus
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk 
of de Diaconie. Deze staan vermeld op de website van de kerk 
of op het laatste blad ( colofon)  van het kerkblad. Graag erbij 
vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

2 juli
1e collecte:   Werelddiaconaat Indonesië

Pastorale en praktische hulp voor migranten. De Indonesische 
provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden 
van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar 
andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, 
zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben 
niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn 
en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.                                                                                             
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige 
migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder 
snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan 
getraumatiseerde slachtoffers.                  
2e collecte:   Kerk



13 augustus
1e collecte:   KIA Ghana                                                                                                                    
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden 
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk 
dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel 
bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met 
moslims.Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk 
leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. 
Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en 
leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.
     

                                                                    
Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk 
gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt 
maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren 
preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn 
gezin, maar ik leid ook zondags diensten. Die duren bij ons drie 
uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk 
gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, 
ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de 
trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de 
kerk.” https://vimeo.com/kerkinactie
2e collecte:   Kerk

20 augustus
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

27 augustus   ( Avondmaal 
)het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de mi                                                                                      
1e collecte:   Rode Kruis  

                                                          

Missie het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar 
dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het 
waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van het 
Rode Kruis. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen 
die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, 
rampen en andere noodsituaties.
2e collecte:   Kerk

3 september
1e collecte:   Werelddiaconaat Israël

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke 
en historische realiteit van hun land. Met een speciaal 
onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis 
for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd 
begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het 
jodendom hebben.

Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse 
jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor 
leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun 
landgenoten kijken.
2e collecte:   Kerk
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KERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEEREKERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEERE
Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)

De kerkdiensten worden zowel in  Veere als Gapinge gehouden. 
Alle diensten zullen worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl en www.pkn-gapinge-veere

Meer info: www.pkn-gapinge-veere.nl

2  juli	 doopdienst
Veere	 ds. Pim Steenbergen		
collectes:  	 Werelddiaconaat Indonesië
	 Kerk
  
9  juli	
Veere		  ds. M. Leijdens  - Burgh-Haamstede

collectes:  	 Praktisch Hulpfonds Léonie  
  		  Kerk

16  juli	
Veere		  mw.L.Slabbekoorn-deMuijnck  	
		  Driewegen

collectes:  	 Kerk  en  Diaconie

23  juli	
Veere		  ds. G. Kwakkel  Biggekerke/Meliskerke

collectes:  	 St. GAIN  - 
		  Kerk

30  juli	 Openluchtdienst
Gapinge	 Comm. bijz. diensten		
collectes:  	 Diaconie  
		  Kerk

6  aug	
Veere		  ds. Pim Steenbergen
collectes:  	 Kerk 
		  Bloemengroet

13  aug	
Veere		  ds. M. van Manen  Breskens

collectes:  	 KiA Ghana  - 
		  Kerk

20  aug	
Veere		  mw. Janny Blankenstijn
collectes:  	 Kerk  
		  Diaconie

27  aug	 Avondmaal
Gapinge	 ds. G.J. Smit  - Middelburg 		
collectes:  	 Rode Kruis  
		  Kerk

3  sept	
Veere		  ds. Wim Jansen
collectes:  	 Werelddiaconaat Israël  
		  Kerk         

Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh

  2  juli	 14.30 u		 dhr. Jaap Almekinders
16  juli	 14.30 u		 dhr. Kees Simons

  6  aug	 15.00 u		 ds. Pim Steenbergen
20  aug	 15.00 u		 mw. Janny Blankenstijn

 3  sept	 15.00 u	 dhr. Jaap Almekinders



ADRESSEN GAPINGE 
Kerkgebouw - Torenkerk
Dorpsstraat 25
4352 AB  Gapinge

Predikant
vacant

Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg                                                    tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef  5, 4352 SH Gapinge	 tel: 06-53841938
	 hofgapinge@gmail.com
Scriba
Ab Paauwe	 tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge	 hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Pastoraat
Ab Paauwe	 tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge	 hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge	 tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Arnold Eggink	 tel: 06-42940595 
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge	 ea.eggink@gmail.com

Penningmeester
Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge	 tel: 0118 - 596080
	 wmttn@zeelandnet.nl
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

Diaconie 
Voorzitter
Lies Sturm	 tel: 06-26842951
	 joliebas@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Tannie Gideonse	 tel: 06 - 22840021

Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse	 tel: 06 - 22840021
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge	 a.j.gideonse@hotmail.com 
Rek.nr:NL87RABO0365.2094.06  	 o.v.v. Zendingsbijdrage

Ledenadministratie
Truus Looise	 tel: 0118 - 591629 
	 truus.looise@gmail.com
Autodienst
Koos van Tatenhove	 tel: 0118 - 596080
	 wmttn@zeelandnet.nl
Redactie kerkblad Gapinge
Jeannette Coppoolse,  		 tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge 	 kerkbladgave@gmail.com	

COLOFON
‘Op Weg’,-jaargang 29 - nummer 7/8 
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere 
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pkn-gapinge-veere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Op Weg van september verschijnt 2 september  2023
Uiterste inleverdatum: 24 augustus 2023
Lay out en opmaak: Adri Franke 

ADRESSEN VEERE
Kerkgebouw
Kleine Kerk
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant
vacant
Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg	 tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Pastoraat
Wijkteam buitengebied
Johan Luijk (ouderling)	 tel: 06-23993974
Mariëlle en Jan-Peter Stevens	 tel: 0118-501477
Margot Corbijn (diaken)	 tel: 06-53942497

Wijkteam Veere stad
Hugo de Ridder (ouderling)	 tel: 06-36072898	
Ellen Vooijs	 tel: 0118-501020
Petra Schot (diaken)	 tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk
Tini Hengeveld (ouderling)	 tel: 06-27585203
Jozien Vercouteren	 tel: 06-31546674
David Pouwer (diaken)	 tel: 0118-501784

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof)	 tel: 0118-466465
Betsie Wattel (diaken)	 tel: 06-47016894
Coby Louwerse	 tel: 0118 501318

Scriba
Sylvia van Dam Merrett	 tel:0118-502151
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad
Petra Schot	 tel: 0118-851453

Kosters
Heleen Boone	 tel: 0118-501794
Fred Louwerse	 tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat
Jan van den Broeke	 tel: 06-22304293
verhuur@pgveere.nl

Diaconie
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

College van Kerkrentmeesters
Heleen Stolwijk-Coppoolse (voorzitter)  tel:  06-42295233      
Géke Kloosterman (vicevoorzitter)  	  tel:   06-30193234
Heleen Slingenberg (secretaris)	 tel:    06-55700388
Vacant - Penningmeester	 tel:  
penningmeestercvk@pgveere.nl 
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)   tel: 0118- 501564

Collectemunten van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar door ronde bedragen in veelvoud 
van 10 over te maken op NL79 RABO 0335.0649.57
 (t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de penningmeester.
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