
 

Programma Kerk Xtra 
Seizoen 2024-2025 

 


PKN Gapinge        	 PKN Kleverskerke       
PKN Veere


PKN Serooskerke   	 GKV Vrouwenpolder    
PKN Vrouwenpolder




Voorwoord 





Ons Christelijk leven proberen we naast de zondag ook inhoud te geven 
door wat wij door de week doen. Ons leven wordt ingevuld door 
verplichtingen, en daarnaast ook aangestuurd door onze interesses.

Hopelijk kunnen wij door de activiteiten die wij aanbieden hier bij 
aansluiten. Het kan verbreding en verdieping geven aan ons 
geloofsleven.

Daarnaast biedt het een mogelijkheid tot contact met medegelovigen: 
je leert elkaar, elkaars geloof-sfeer en ideeën op een ontspannen 
manier kennen.


Wij hopen u te ontmoeten op een of meerdere activiteiten die wij u in 
dit boekje aanbieden. 

U kunt u opgeven via mail, telefoon of briefje bij de desbetreffende 
contactpersonen.


Tevens willen wij elke bijeenkomst een vrijwillige bijdrage van u vragen 
om de kosten van ons programma te dekken.  


Wij wensen u mooie bijeenkomsten toe.

      




Namens de PKN kerken van Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere 
en Vrouwenpolder en de Nederlandse Gereformeerde Kerk  te 
Vrouwenpolder

Kees de Putter.


Commissieleden KerkXtra


Gapinge PKN 	 	 Maatje Reijnierse


Kleverskerke PKN 	 Krijnie Hoek

Petra van den Berge


Serooskerke PKN	 Han Lobbezoo (voorzitter)

	 	 	 Bram Abrahamse


Veere PKN	 	 Heleen Boone (secretaris)


Vrouwenpolder PKN	 Elly Wisse


Vrouwenpolder NGK	 Kees de Putter


Adressen kerken / bijgebouwen


Gapinge

Torenkerk, hoek Dorpsstraat/ Schotsehoek


Kleverskerke

PKN kerk, Dorpsstraat 25


Serooskerke

Johanneskerk, Noordweg 3	 	 	 tel. 591664


Veere




Kleine kerk, Kapellestraat 27	 	 	 tel. 501436

‘de Korenmaat’, Kerkstraat 6


Vrouwenpolder 

Pelgrimskerk, Fort de Haakweg 4	 	 tel. 593353

‘de Ontmoeting’, Fort den Haakweg 2	 tel. 593353


1. Bezoek synagoge 


De sjoel van Middelburg is een springlevend monument. Verscholen 
achter een poortje staat in de monumentale binnenstad van de 
Zeeuwse hoofdstad een van de oudste synagogen van ons land, de 
‘sjoel van Middelburg’. Gebouwd in 1705 als eerste huis van 
samenkomst voor de Joden in de ‘mediene’ (buiten de grote steden). 


In 1942 werd het gebouw door de Duitsers in beslag genomen, in 1944 
bij de bevrijding van Walcheren door Brits granaatvuur ernstig 
beschadigd en in 1994 weer hersteld.  De synagoge is nu weer in 
gebruik bij de Joodse Gemeente Zeeland.


De synagoge is gelegen tussen de Herenstraat en de Sint Janstraat in 
Middelburg. 

De ingang van het poortje dat leidt naar de synagoge vindt u in de 
Herenstraat no. 14	 	 	 	 




Datum:	 	 	 dinsdag 1 oktober 2024

Tijd:	 	 	 	 19:30 uur

Plaats:		 	 	 Synagoge Middelburg 

Leiding:	 	 	 Han Lobbezoo

Contactpersoon en opgave:	 Han Lobbezoo 

Email: hankie@zeelandnet.nl     tel. 592033


2. Bijbelstudie-gesprekskring


Gedurende 5 maanden komen we 1x per maand bij elkaar om naar 
aanleiding van een bijbelgedeelte met elkaar hierover van gedachten te 
wisselen.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag in het zaaltje achter de kerk 
in Kleverskerke.





De data van de eerste twee bijeenkomsten zijn bekend, de data voor 
januari, februari en maart zullen we in de bijeenkomst van oktober 
gezamenlijk bepalen.
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Datum:	 	 	 dinsdag 15 oktober 2024

	 	 	 	 dinsdag 19 november 2024

Tijd:	 	 	 	 14.00 tot 15.30 uur

Plaats:		 	 	 zaal achter kerk in Kleverskerke

Leiding:	 	 	 pastor Maria Opgelder

Contactpersoon en opgave:	 Maria Opgelder

Email: 	pastor@pkn-vrouwenpolder.nl


 3. Film: Jagten


Hoofdpersoon Lucas (Mads Mikkelsen) heeft het niet gemakkelijk gehad de 
afgelopen jaren: hij is ontslagen, gescheiden en hij mag zijn zoon nauwelijks 
zien. Gelukkig woont hij dicht bij zijn beste vriend Theo en heeft hij leuk 
nieuw werk gevonden als leider op een kleuterschool. Het lijkt hem beter te 
gaan.Lucas is populair op de school. Hij ravot met de jongens en hij is de 
beste vriend van Klara, het vierjarige dochtertje van Theo. Het dromerige 
meisje probeert niet op de lijnen te stappen als ze naar huis loopt; Lucas kijkt 
vooruit zodat ze niet verdwaalt. Maar als ze een keertje boos is op hem, 
veroorzaakt ze een ramp door rare dingen over hem te vertellen. 

De schooldirectrice die het haar hoort zeggen houdt er even nog rekening 
mee dat Klara een fantasierijk meisje is, maar toch loopt het razendsnel uit de 
hand. De vrienden van Lucas keren zich van hem af, er vliegt een steen door 
de ruit.

Een klassiek verhaal over een man die wordt beschuldigd.

Daarover zijn al vele films gemaakt. Op zo’n beschuldiging zijn er 
psychologisch gezien drie reacties, fight, flight en freeze: vechten, vluchten en 
bevriezen. In Jagten ‘bevriest’ de hoofdpersoon. Lucas is zó verbouwereerd 
door de aanklacht dat hij geen verweer biedt. Hij denkt alleen maar: dit is zo 
absurd, dit zal wel overwaaien. Natuurlijk doet het dat niet in het kleine 
Deense dorp, waar iedereen, iedereen kent. De gedachte is als een virus dat 
zich razendsnel verspreidt. In de eerste scènes van de film is de pas 
gescheiden Lucas nog een graag geziene man met goede vrienden met wie hij 
jaagt en drinkt, maar van de ene dag op de andere is hij aangeschoten wild. 
Op een enkeling na (zijn tienerzoon en welgeteld één vriend) is iedereen 
overtuigd van zijn schuld. 


Belangrijk is dat Jagten wel wrang, maar niet cynisch of zonder hoop is. 




Datum:	 	 	 vrijdag 8 november 2024 
Tijd: 	 	 	 	 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: 	 	 	 Johanneskerk, Serooskerke 
Leiding:	 	 	 Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon en opgave:	 Bram Abrahamse

email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726


4. Evensong


Eind november begint de Adventtijd, en gaan we weer samen 

bekende en minder bekende adventsliederen zingen volgens de 
Engelse traditie. Nieuw dit jaar is de aanvangstijd, s’middags.

De liederen zingen we in het Engels, de lezingen zijn in het Nederlands.

In de pauze is er koffie en thee.
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Datum:	 	 	 zondag 22 december 2024

Tijd:	 	 	 	 16.00 uur

Plaats:		 	 	 Torenkerk, Gapinge

Organist:	 	 	 Alexander Koole

Leiding:	 	 	 Hans Soeting

Contactpersoon en opgave:	 Heleen Boone

email: kerkextra@gmail.com       tel. 501794


5. Boekbespreking


Schemerleven van Jaap Robben is de roman die we dit seizoen gaan 
lezen en bespreken.

Frieda Tendeloo, 82 jaar en pas weduwe geworden, verhuist naar een 
verzorgingshuis. Ze is plotseling alleen na een lang huwelijk. Dan komt 
bij haar een altijd verzwegen verdriet onafwendbaar naar boven. 
Herinneringen aan een in de winter van 1963 begonnen onstuimige 
maar geheime liefde, die fataal afloopt. Langzamerhand durft ze haar 
verleden onder ogen te komen en gaat ze praten tegen haar zoon. 


‘Jaap Robben vertelt in Schemerleven een dubbel verzwegen verhaal: 
verzwegen door zijn hoofdpersoon én de samenleving.’ (Recensie in De 
Morgen, 1 oktober 2022).




Jaap Robben (1984) is dichter, schreef kinderboeken en debuteerde in 
2014 met de roman Birk, waarmee hij ook in het buitenland succes 
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heeft. Het verhaal is verfilmd, evenals het in 2018 verschenen 
Zomervacht.  In het werk van Robben draait het vaak om vergeten en 
herinneren. 


Datum:	 	 donderdag 6 februari 2025

Tijd:	 	 	 14.30 uur

Plaats:		 	 Torenkerk, Gapinge

Leiding: 	 	 Mineke de Visser

Contactpersoon:         Bram Abrahamse

email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726


6. Film: Supernova


Ontroerend en prachtig verhaal over de liefde tussen twee mensen, en 
hoe de keiharde realiteit soms dwingt tot hartverscheurende keuzes.

Amerikaanse romanschrijver Tusker (Tucci) en Britse pianist Sam (Firth), 
al tientallen jaren een stel, reizen keuvelend in hun camper door het 
Engelse Lake District. 
Maar dit is niet zomaar een gezellige vakantie: 
Tusker lijdt aan beginnende dementie en wil 
nog één keer dierbare herinneringen ophalen. 
Ze ontmoeten familie, vrienden en plaatsen 
uit hun verleden. Deze tijd die ze samen 
hebben, is het belangrijkste uit hun leven 
geworden. Geheimen worden onthuld, 
plannen vallen in duigen en hun liefde biedt 
geen vanzelfsprekende oplossing meer. Ze moeten zich afvragen wat 
het betekent lief te hebben in de schaduw van een ingrijpende ziekte.

Supernova is een oer-Brits drama: smaakvol en beheerst verteld, op 
het afstandelijke af. Toch is het erg aangenaam om anderhalf uur op te 
trekken met deze sympathieke personages. Hun liefde heeft een 
prachtige vanzelfsprekendheid, wat allicht mede te danken is aan de 
echte (hetero)vriendschap tussen Tucci en Firth.


Met echt heel mooie muziek, een absoluut niet deprimerende film! 
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Deze avond gaan we samen eten met spijzen en dranken die u zelf 
meeneemt. Een Amerikaans buffet dus. 


Datum:	 	 	 vrijdag 7 februari 2025

Tijd:	 	 	 	 18.45 tot 22.00 uur

Plaats:		 	 	 Johanneskerk, Serooskerke

Leiding: 	 	 	 Leny en Izaäk Geschiere

Contactpersoon en opgave:  Bram Abrahamse

email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726

7. Boekbespreking


Op 4 mei herdenken we de 
oorlogsslachtoffers. Een van die slachtoffers is 
een bijzondere Joodse vrouw, Etty Hillesum 
(1914-1943). Etty hield een dagboek bij. 
Judith Koelemeijer onderzoekt in haar 
biografie wie de vrouw is achter het 
beroemde oorlogsdagboek. 


Etty Hillesum, het verhaal van haar leven van 
Judith Koelemeijer


Op 9 maart 1941 begint Etty een dagboek 
waarin zij openhartig schrijft over onder andere liefde, erotiek, geloof 
en haat.  Volgens Etty is haat de bron van alle ellende. Alleen het 
uitroeien van die haat in jezelf is de oplossing. Ze had een vast geloof in 
de goedheid van de mens en was vrij in haar denken. Etty wilde niet 
onderduiken. Als sociaal werker bij de Joodse Raad ging ze vrijwillig 
naar Westerbork, vanwaar ze op    7 september 1943 werd 
gedeporteerd naar Auschwitz. Daar is ze waarschijnlijk gelijk na 
aankomst vermoord.



‘Een meeslepende levensgeschiedenis’ (Geert Mak)
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‘Inmiddels leven we in een tijd van veel vijanddenken en polariseren. 
En er woedt weer een verschrikkelijke oorlog in Europa. 

Het is weer tijd om naar de stem van Etty te luisteren.’ 

(Jan Venderbos, gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider in 
een recensie op Theologie.nl )


Datum:	 	 donderdag 10 april 2025

Tijd:	 	 	 19.30 uur

Plaats:		 	 Torenkerk, Gapinge

Leiding: 	 	 Mineke de Visser

Contactpersoon: 	 Bram Abrahamse

email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726

8. Bezoek Etty Hillesumhuis


Wij willen op bezoek gaan in het Etty Hillesum-huis in Middelburg. 

Etty was Joods. Ze dreigde weggevoerd te worden, maar wilde niet 
meegesleurd worden in de haat tegen de Duitsers, die de meeste 
mensen beheerste. Zij deed haar best om geestelijk overeind te blijven 
in liefde, en zich niet mee te laten slepen in de kringloop van haat en 
geweld. 

In haar boek ‘Het Verstoorde leven’ beschrijft ze in dagboekvorm de 
worsteling die dat met zich meebracht. Ze is vrijwillig meegegaan naar 
Westerbork. Tot het laatste moment is ze een bron van waardigheid en 
liefde gebleven voor haar omgeving.


Een bezoek kost 15 euro, maar de commissie heeft besloten om de 
helft daarvan voor rekening van de kerk te doen komen.


Eigen bijdrage ter plekke gepast betalen: € 7,50.
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Datum:	 	 	 woensdag 23 april 2025

Tijd:	 	 	 	 15.00 uur

Plaats:		 	 	 Molenwater 77, 4331 SE Middelburg

Contactpersoon en opgave:  Kees de Putter

Email: putterkeesde@hotmail.com of app: 
06-30203250


9. Film: The Old Oak


We hebben al twee films gezien van Ken 
Loach (I, Daniel Blake en Sorry we missed 
you). En de Britse filmmaker levert 
opnieuw een sterk sociaal drama af dat 
zich afspeelt in de arbeidersklasse van het 
hedendaagse Engeland. Oprecht, hoopvol 
en actueel. 

In een voormalige mijnwerkersstad staat The Old Oak, de laatste kroeg 
van het inmiddels vervallen plaatsje in Noord-Engeland. De lokale 
bevolking kan zelf amper het hoofd boven water houden en ziet hun 
woonplaats steeds verder leeglopen. Kroegbaas TJ hoort zijn 
mopperende, vaste klanten zwijgzaam aan. Als dan de pub ook nog 
eens met sluiting wordt bedreigd, zorgt de huisvesting van Syrische 
vluchtelingen in het stadje voor extra onrust. Maar een 
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onwaarschijnlijke vriendschap brengt de verschillende werelden 
voorzichtig tot elkaar, met The Old Oak als gezamenlijk middelpunt.


In The Old Oak gloort er hoop in het besef dat we samen moeten 
werken en leven in en aan onze toekomst.


Datum:	 	 	 vrijdag 9 mei 2025

Tijd:	 	 	 	 20.00 uur

Plaats: 	 	 	 Johanneskerk, Serooskerke

Leiding:	 	 	 Leny en Izaäk Geschiere

Contactpersoon en opgave:  Bram Abrahamse

email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726


10. Spirituele bomenwandeling Middelburg


Het komende voorjaar gaan we weer op een spirituele manier genieten 
van de natuur. We doen dit door middel van een bomenwandeling in 
Middelburg.

Johan Antheunisse, IVN gids, zal ons meenemen op een wandeling 
langs verschillende bomen. 

Ds. Gert Zomer gaat ons hierbij spiritueel terzijde staan.

We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee op een nog 
nader te bepalen plaats.
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Datum:	 	 	 14 mei 2025

Tijd:	 	 	 	 19.00 uur

Startplaats:	 	 	 Loskade bij Stationsbrug

Leiding:	 	 	 Johan Antheunisse en Gert Zomer

Contactpersoon en opgave:	 Elly Wisse

email: ellywisse@zeelandnet.nl	 Tel. 06-42781822	 


11. Kerkenpadfietstocht


De kerkenpadfietstocht voert ons deze keer naar Kamperland.

We starten in Veere, en steken over met de veerpont.

Afhankelijk van de vaartijd lunchen we in Veere of … aan de overkant.

Wij zorgen voor koffie en thee, neemt u zelf weer boterhammen mee 
voor de lunch?


We fietsen een mooie route over Noord-Beveland en bezoeken de kerk 
van de Protestantse gemeente in Kamperland.
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Datum:	 	 een zondag in de zomermaanden van 2025 

Tijd:	 	 	 wordt nog bekend gemaakt

Plaats: 	 	 start in Veere

Leiding: 	 	 Elly Wisse en Heleen Boone

Contactpersonen en opgave: Elly Wisse en Heleen Boone

email: ellywisse@zeelandnet.nl     tel. 06-42781822

email: kerkextra@gmail.com          tel. 501794


Overzichtslijst activiteiten Kerk Xtra
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Activiteiten: Datum:

1 Bezoek Synagoge   1 oktober 2024

2 Bijbelstudie 15 oktober 2024

3 Film: Jagten   8 november 2024

4 Evensong 22 december 2024

5 Boekbespreking   6 februari 2025

6 Film: Supernova   7 februari 2025 

7 Boekbespreking: Etty Hillesum 10 april 2025

8 Bezoek Etty Hillesumhuis 23 april 2025

9 Film: The Old Oak   9 mei 2025

10 Spirituele bomenwandeling 14 mei 2025

11 Kerkenpadfietstocht Zomer 2025

Voorinschrijvingen graag aanmelden voor 15 september 2024.

In verband met de organisatie van de activiteiten is het handig om 
te weten hoeveel mensen er zullen komen. 

Dan kunnen we ook afwegen of de activiteit door kan gaan.


( daarna is sluitingsdatum één week voor de activiteitsdatum )


Aanmelden graag bij de contactpersoon die bij de activiteit staat.




e-mail commissie Kerk Xtra: kerkextra@gmail.com


Kerk Xtra is een uitgave van  
de commissie Kerk Xtra 

van de Protestantse Gemeenten

Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder 

en Nederlandse Gereformeerde Kerk Vrouwenpolder
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