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  MEDITATIE
 ‘Die zaaien in tranen zullen oogsten met gejuich.’ Psalm 126: 5

Op de BBC was een serie te zien over bekende Britten die op pelgrimsreis      
gingen. Een stoet kleurrijke types. Al in de eerste aflevering klonk het gezucht 
‘ik kan niet verder, ik ben te moe’. Niet zozeer moe van die lange dag lopen, 
vooral moe van wat ze al zolang met zich meezeulen. Innerlijke kwesties      
waarvan ze al wisten, maar die er ‘nou eenmaal’ waren. Je zag hen stap voor 
stap ontdekken hoe zwaar die bagage kan zijn.
Pas na veel kilometers en nog meer gedachten kwam dat ‘nou eenmaal’ binnen 
bereik. Om er nog eens naar te kijken. Hoe is mijn leven zo geworden?  	
We benutten in de kerkdiensten op weg naar Pasen het beeld van ‘de weg 
van de hoop’. Op die weg lezen we Bijbelverhalen. Soms menen we dat ze al 
bekend zijn, -hoe waar of hoe zwaar in tel-, maar stap voor stap kun je er ander 
gewicht in ontdekken. 

Psalm 126 is een pelgrimslied dat vertelt van zulke verandering. Wat er ‘nou 
eenmaal’ is om mee te dragen, waar we aan vastzitten, dat kan losgemaakt 
worden. Dat is een vooruitzicht dat iets doet aan jouw stappen. Aan jouw weg.  
‘Die zaaien in tranen’, zo staat er. Is zaaien niet juist een vrolijke bezigheid? Die ene dag lente van eind februari bracht al                 
zoveel mensen vrolijk en vol plannen bij hun tuin of plantenbak. In de psalm wordt verteld over zaaien als een levenskeuze.                    
Over zaaien dat pijnlijk veel kost. In tijden van tegenslag is het de keuze of je met het graan je kinderen voedt óf ermee zult zaaien. 
Dan ga je huilend voort, als je bij het uitstrooien en loslaten denkt aan je hongerige kinderen en aan de vogels die straks van het 
kostbare zaaigoed zullen wegnemen. Zaaien is of-of en niet en-en. 
Of denk aan het zaaien waarvan je zelf de opbrengst niet zult binnenhalen. Bijvoorbeeld omdat je er dan niet meer bent.            
Mensen die bouwen aan de vrede, of die hun levensuren zaaien voor de strijd tegen Alzheimer. Als in de bekende woorden van    
de dichter Adriaan Roland Holst: ‘Ik zal de halmen niet meer zien, noch binden ooit de volle schoven, maar doe mij in de oogst 
geloven waarvoor ik dien.’ (uit: ‘De Ploeger’) 
Psalm 126 is als een oefening op de weg van de hoop. Hou vol, blijf trouw, weet dat jouw zaaigoed vrucht zal dragen. Hij die het 
licht riep is er en zal er zijn. Dat is iets om stap voor stap van te blijven zingen. Zo gaan we de weg naar Pasen. Als volgelingen van 
Jezus die ons vertelde over de graankorrel en nieuw leven (Johannes 12). 

                                             
                                                                ds. Michiel de Zeeuw
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  Nazareth
In de vorige editie van de Kerkbode vroeg ik om uw hulp bij het achterhalen van de verbinding tussen Veere en (oud) Nazareth.    
In het aansprekende boekje ‘Plat Walchers’ van Jan Zwemer werd deze benaming schijnbaar terloops vermeld. Hartelijk dank voor 
de reacties en de mooie gesprekken over dit ‘vraagstuk’. 

In verschillende reacties werd de verbinding vooral gezocht bij de indruk van Veere als oude stad. Die indruk was versterkt in de 
lange jaren dat Veere er wat vervallen bij lag en de ouderdom er veel zichtbare sporen en littekens kende. Om die sfeer zou men, 
levend met de tale Kanaäns, gedacht hebben aan het aloude Nazareth. 

Iemand wist zich van een bezoek aan de jongelingsvereniging op Arnemuiden te herinneren dat daar in een verslag melding 
werd gemaakt van een bezoek aan Oud Nazareth. Weliswaar even geleden, maar de aanduiding werd dus nog in een afzienbaar 
verleden gebruikt.  

De verbinding met de oude staat van Veere klinkt aannemelijk, maar laat ruimte voor de vraag waarom het dan juist Nazareth 
werd. Als er destijds het een en ander vervallen bij lag in Veere dan zou de associatie met Jericho misschien meer voor de hand 
hebben gelegen? Er zal in de stad van Adriaan Valerius toch ook goed en luid gezongen zijn, als een elegante vertaling van wat    
in Jozua 6 staat aangeduid. Of zou anders Bethlehem, als plaats die al in het Oude Testament veelvuldig genoemd wordt, niet 
eerder in de gedachten zijn gekomen? 

Een meer concrete aanwijzing kwam van een gemeentelid dat me vertelde van het Clarissenklooster 
dat aan de Veerseweg tussen Veere en Zanddijk heeft gestaan. De zusters Clarissen dienden hun Heer 
en de samenleving op velerlei wijze. Dit klooster werd in de volksmond aangeduid als ‘Nazareth’.    
Ten tijde van Willem van Oranje is hun klooster in brand gestoken en de zusters konden zich slechts 
met hulp van een ‘getrouwe schipper’ in veiligheid brengen richting Antwerpen. 

Een aansprekende verbinding met het heden zie ik in de maaltijden die de Clarissen destijds in hun 
gastenverblijf gereed maakten. Wanneer elke maand bij de Kompasmaaltijd de tafels voor alleen-
gaanden gevuld zijn met mooie verhalen en heerlijke spijzen, ligt het Oude Nazareth nog steeds 
dichtbij.

Voor alle kinderen 

Op vrijdagmiddag 27 maart gaan we, direct uit school, een Palmpaasstok versie-
ren. Dat is een stok met allerlei verhalen, die je kunt laten zien op Palmzondag.                  
We komen dan om 14.15 uur samen in het restaurant van Nieuw-Sandenburgh in 
Veere. 

Wel is het nodig (zodat wij tijdig de spullen voor aan de stok kunnen inkopen) 	
om je dan vóór 24 maart aan te melden via phm.schot@gmail.com  		
(het mailadres van mw. Petra Schot).

Op Palmzondag, 29 maart, is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Kleine Kerk 		
in Veere. Mooi als je dan je Palmpaasstok laat zien.
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Keep hope alive

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd dachten we aan ds. Jesse 
Jackson. Deze strijder voor het eerbiedigen van mensenrechten en het 
bouwen van bruggen tussen verschillende groepen overleed in die week. 

Hij riep, in een bekend geworden toespraak, bij herhaling ‘Keep hope 
alive’; via youtube kunt u de inspirerende toespraak (opnieuw) 		
beluisteren.  
Om de hoop levend te houden is het belangrijk om steeds weer terug 	
te gaan naar de bron. 

Voor Jackson betekende dat teruggaan naar hoe Jezus zijn weg ging. 
Juist omdat er zoveel tegen kan zitten. God dank voor zijn inspirerende 
voorbeeld.

Stille Week

Er is voor u en jou de rijke kans om het hart van christelijk geloven mee te vieren op de bijzondere dagen van de Stille Week. Van-
uit de brede christelijke traditie zijn er herkenbare vormen die terugkeren in de speciale diensten. Op Witte Donderdag lezen we 
hoe Jezus ons voordoet om elkaar te dienen. Als hij de maaltijd van bevrijding met zijn leerlingen viert, deelt hij in brood en wijn 
zijn leven met ons. Aan het einde van deze dienst is er de overgang naar Goede Vrijdag. De versiering en kleuren die afleiden van 
het verhaal over Jezus’ lijden en zijn trouw leggen we aan de kant. Vanuit een sobere kerk gaan we de nacht in. Op Goede Vrijdag 
komen we in stilte weer binnen. We lezen samen het lijdensverhaal vanuit het Matteüsevangelie. Ontroerend om te horen en te 
gedenken hoe Jezus trouw bleef, Gods weg van liefde tot het uiterste voor ons mensen wilde gaan.  

We zien het kruis in ons midden verbeeld en mogen met een steentje daar neerleggen wat als een steen op ons leven drukt, onze 
onmacht, ons tekortschieten. 

Als we op Stille Zaterdag later op de avond samenkomen is het donker. De Heer die als een licht in ons leven kwam, Jezus die de 
Christus is, werd gedood. Onrechtvaardig vernield in het spel van machthebbers en na het schreeuwen van de massa. We waken 
in het donker en zijn in gedachten ook bij de vele onschuldigen die op deze aarde om het leven worden gebracht. Als in de nacht 
het licht ons leven binnenkomt klinkt bij monde van een diaken ‘licht van Christus’. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht 
en het licht wordt gedeeld. Dankbaar zingen we God lof om het leven dat we in Jezus’ opstanding ontvangen. In deze dienst 
klinkt de vraag ‘waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten’ en in antwoord lezen we steeds een gedeelte uit de Bijbel.                  
Zo gedenken we de weg van bevrijding. In deze dienst klinken opnieuw de vragen van de doop. We worden herinnerd om die weg 
ten leven, vanuit de doop, ten volle te gaan. Met feestelijke liederen delen we het licht van Pasen opnieuw via de wakekaarsen 
om zo de wereld in te gaan. In de ochtend van Pasen kunnen we elkaar ontmoeten bij een gezellig Paasontbijt in de Korenmaat.     
Daarna begint de feestelijke Paasmorgendienst om 10.00 uur in de Kleine Kerk. 

In deze dienst zijn er een muzikale bijdragen van sopraan Hanneke de Vroe uit Veere, begeleid op viool door Petra Schot en op 
orgel door Willy Gideonse – de Buck. 

Weet je welkom bij alle diensten en bijeenkomsten! 

ds. Jesse Jackson naast dr. Martin Luther King

De weg naar Golgotha. “De nieuwe kruisweg” van de Utrechtse kunstenaar Ad Haring. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge  -  foto’s: A3Franke
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Liturgieboekje Stille Week											         
Als u, bijvoorbeeld omdat deze diensten in de avond gehouden worden, een liturgieboekje wilt ontvangen voor als u thuis        
meeviert, laat dan met een bericht of telefoontje van u horen. 

Dat mag naar ds. Michiel (06-454 499 98), Heleen Boone (0118-501794) of Nel Jobse (06-30503097).            			 
U ontvangt dan een boekje in de bus.

Van dag tot dag									      
Onderweg naar het Paasfeest liggen er kalenderboekjes op onze tafels. Aangereikt door 
onze landelijke kerk of door KerkXtra. We lezen tekstjes ter bezinning. Onlangs kreeg ik 
er een boek bij om elke dag even in te lezen en me te oriënteren. Gezien de grote groep 
belangstellenden bij onze Bachcantatediensten noem ik het boek hier: Bach dag na dag – 
een jaar vol hemelse muziek. Ignace Bossuyt, emeritus hoogleraar Musicologie aan de KU 
in Leuven, bespreekt voor elke dag een werk van J.S. Bach. Leidraad is steeds een moment 
uit het leven van Bach of van zijn tijdgenoten. Het stevig uitgevoerde boek bevat achterin 
een lijst met QRcodes, waarmee een uitvoering van de besproken werken kan worden be-
luisterd. In een variant op de slogan ‘an apple a day keeps the doctor away’ zou ik zeggen 
‘geen dag zonder Bach omdat je leven mag’. 

  Stemmen!
Op woensdag 18 maart 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een waardevolle kans om constructief bij te dragen in en aan 
onze omgeving. In dagblad Trouw, de editie van 11 maart jl., stond: ‘In Zeeland – de zonnigste provincie van Nederland – vind je 
rust en ruimte, stellen de Zeeuwen. Ook zijn ze content met de onderlinge saamhorigheid; Zeeuwen zijn bovengemiddeld 
betrokken bij hun buurt. In de afgelopen vier jaar groeide in Zeeland het aantal mantelzorgers en zorgende vrijwilligers.’ 
Bij deze waarnemingen wordt de dan 26-jarige Amsterdamse schrijver Nescio geciteerd die over zijn bezoek aan Veere schreef: 
‘Zoiets als dit heb ik nog nooit beleefd, soms springen mij vanzelf de tranen in de ogen, zo maar zonder dat ik ergens aan denk, 
enkel van de welbehagelijkheid’. Mooi om daar vele jaren later nog aan bij te dragen door opbouwend te gaan stemmen. 
Als u dit leest is die kans misschien al geweest. Er zijn gelukkig nog veel nieuwe en ook andere kansen. 
Een inspirerende weg naar Pasen gewenst!

                                                                           

Met een hartelijke groet, ds. Michiel de Zeeuw
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wo	 18 mrt	 19.45 uur	 Vincent zaait met licht	 Korenmaat
vr	 20 mrt	 10.00 uur	 Overleg KerkXtra	 Ontmoeting Vrouwenpolder
di	 24 mrt	 13.30 uur	 Overleg Kunstcie.	 bij Jozien Vercouteren
wo 	 25 mrt	 15.30 uur	 Overleg Cie. Bijzondere Diensten	 bij Nel Jobse
do 	 26 mrt	 19.30 uur	 Kerkenraad	 Korenmaat
vr	 27 mrt	 14.15 uur	 Palmpaasstokken maken	 restaurant Nw.-Sandenburgh
zo	 29 mrt	                  	 begin van de zomertijd !
zo	 29 mrt	 10.00 uur	 dienst Palmzondag	 Kleine Kerk
do	   2 apr	 19.30 uur	 dienst Witte Donderdag	 Torenkerk
vr	   3 apr	 19.30 uur	 dienst Goede Vrijdag	 Torenkerk
zat	   4 apr	 21.30 uur	 dienst Stille Zaterdag	 Torenkerk
zo	   5 apr	   8.30 uur	 Paasontbijt	 Korenmaat
zo	   5 apr	 10.00 uur	 Feestelijke Paasmorgendienst	 Kleine Kerk
	

  VERHAAL VOOR JOU
Soms blijven beelden je bij. Op tv was jaren geleden een reportage te zien over een vriendengroep op vakantie. Tijdens die 	
vakantie maakten ze ook excursies. Onderweg was het busje, waarmee ze voor zo’n dagtrip op pad waren, vastgelopen in de 	
modder. De landelijke weg was daar slecht. Ze leken al in de buurt van hun bestemming, maar de wielen bleven steken in de vie-
zigheid. Ze konden niet verder.
Iedereen stapte uit en begon vanaf een droge kant met duwen. Ze verwachtten dat het een kwestie van even flink kracht zetten 	
zou zijn. Er was geen beweging in te krijgen. ‘Bel maar iemand, om ons eruit te trekken’ zei een van hen. ‘Ik heb geen zin om te 
blijven duwen, ik heb vakantie.’ Er werd gebeld en ze gingen aan de kant van de weg zitten wachten. 
Na een paar uur was er nog geen hulp gekomen. ‘Komen we zo nog wel ergens?’ vroeg een van hen hardop.Een van de vrienden, 
die vaak wat stil en op de achtergrond bleef, stond op. Hij deed zijn shirt en broek uit en stapte in de modder. Hij zakte er flink 
in weg, tastte bij de wielen en raakte helemaal onder de derrie. Na een tijdje had hij een grote steen naar boven gehaald en riep 
‘duw nog eens’. Nadat iedereen meehielp lukte het nu om hun busje over het dode punt heen te duwen. Hoera. Ze stapten weer 
in, maar tegen hun vriend die onder de modder zat, zeiden ze ‘je kunt zo niet mee, dan zit alles onder. We rijden wel door naar het 
vakantiehuis en dan komen we je later halen met water en schone kleren.’
Je zag het busje wegrijden en de helper bleef modderig en moe achter. Als tv-kijker hield je er een verdrietige indruk aan over. 	
En het rare voorgevoel dat ze hem nu verder zouden vergeten. Ze hadden nog andere plannen, er stond voor die avond iets leuks 
op het programma. Je begon te vermoeden dat hij tot in het donker aan de kant van de weg zou blijven wachten.
Het deed me denken aan Jezus. Die ons uit de modder trok, uit het vuil van onderweg. Toen wij niet verder konden. 		
Hij offerde zich op en wij mochten door… Het is inmiddels al donker geworden.
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  Kerk in de steigers? 
Over samen bouwen en bewaren…

Hoe het was
Zo’n vijf eeuwen terug was er een tijd dat men de macht van ambtsdragers in wilde perken. Uit die tijd dateert de term ‘ambt 	
aller gelovigen’, het motto was: alle gelovigen hebben de taak om de gemeente mee op te bouwen en het grote verhaal van 
God te vertellen aan de wereld.  Met dat motto is helemaal niets mis, maar al snel bleek dat ook de kerken van de reformatie 	
georganiseerd en bestuurd moesten worden en dus werden de ambten ingesteld die we nu nog steeds kennen, namelijk: 	
predikant, ouderling en diaken.
Samen vormen ze de kerkenraad en geven ze leiding aan het leven en werken van de gemeente.

Hoe het geworden is
Anno 2026 hebben we andere zorgen. Het gaat gelukkig niet meer over de macht van, maar helaas wel over het tekort aan, 	
ambtsdragers. En dat blijft niet zonder gevolgen. Kerkrechtelijk niet, omdat de kerkorde nu eenmaal stelt dat er een 		
minimum aantal ambtsdragers nodig is, maar ook praktisch heeft het steeds meer gevolgen. Minder ambtsdragers betekent dat 
er minder georganiseerd kan worden binnen de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pastoraal bezoekwerk dat steeds meer 
onder druk komt te staan.

Staat de kerk dan op omvallen? 
Gelukkig niet, want kerk zijn begint bij God en niet bij ons. Christus zelf is onze bron. Hij is niet eerst begonnen met het aanstellen 
van ouderlingen en diakenen, maar met het uitdelen van zijn gaven aan iedereen. Daarom roept Hij ons op om ons in te zetten 
voor Zijn kerk met de gaven die wij ontvangen hebben.

En dat kan zomaar het ambt van ouderling of diaken zijn! 

Niet alleen maar samen!
Zeg niet te snel; dat kan ik niet. Maar kijk dan ook eens naar wie ons de gaven gaf om te onderwijzen, te leiden, te helpen of te 
troosten. En bedenk dan dat je dit nooit alleen doet. Hij zelf gaf ons de Geest. In de eerste plaats om ons ervan te overtuigen dat we 
een geliefd kind van God zijn en, niet in de laatste plaats, ook om ons kracht te geven bij dat, wat op ons pad komt.

En dat kan zomaar het ambt van ouderling of diaken zijn!

Wat is er nodig?
De kerkenraad draaide het afgelopen jaar al met twee openstaande vacatures en door regulier aftreden komen daar zes nieuwe 
vacatures voor ambtsdragers bij. We zijn dankbaar en blij dat twee diakenen aangegeven hebben hun ambtstermijn met een jaar 
te willen verlengen maar dat neemt niet weg dat er nog altijd zes vacatures overblijven. 
 
In Gapinge zijn we op zoek naar 1 ouderling. 
En in Veere zijn er vacatures voor 2 ouderlingen-kerkrentmeester, 1 ouderling-pastoraat & 2 diakenen.

We begrijpen dat er aarzelingen kunnen zijn, maar weet dat u samen met andere ambtsdragers de kerkenraad vormt. 		
U doet het niet alleen en we zoeken graag samen met u naar ruimte en mogelijkheden om eventuele drempels weg te nemen. 
Vraag ds. Michiel of een van de ambtsdragers er maar eens naar.

Hoe nu verder?
Op zondag 12 & 19 april worden er bij het ingaan van de kerk antwoordformulieren uitgedeeld, waarin u gevraagd wordt 	
namen op te geven van leden die u geschikt acht om een van de ambten te vervullen (en dat mag ook uw eigen naam zijn).
Verder zult u regelmatig opgeroepen worden deze oproep ter harte te nemen door er voor uzelf goed over na te denken, er met 
elkaar over te spreken en - niet in de laatste plaats… 

Mogen we u vragen om te bidden voor voldoende handen die het werk licht maken?

                                                                                                             Erno A.J. Jansen | scriba
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Zondagmorgen 5 april  aanvang: 8.30 uur
‘de Korenmaat’ in Veere

Na een gezellig ontbijt 
is er de feestelijke viering van het 

Paasfeest in de Kleine kerk in Veere.

De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is ds. Michiel de Zeeuw.

Wij hopen samen op een feestelijk ontbijt en een fijne dienst!!!

Commissie Bijzondere Diensten Gapinge – Veere.

Opgeven kan t/m 1 april bij:
Heleen Boone, tel. 0118-501794 heleen_boone@hotmail.com

Nel Jobse, tel. 06-30503097 gapinge@zeelandnet.nl

Of via de intekenlijst in beide kerken, graag vermelden:
naam, aantal personen en of u opgehaald wilt worden.

(aan deze maaltijd zijn geen kosten verbonden)

Graag nodigen we u/jou uit voor hetGraag nodigen we u/jou uit voor het
   

PAASONTBIJTPAASONTBIJTPAASONTBIJT
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  Kompasmaaltijd
Op maandag 13 april wordt de Kompasmaaltijd gehouden in de Korenmaat in Veere,					   
aanvang 18.00 uur.

Opgeven kan bij Els Breel (06-12643216).

U wordt van harte uitgenodigd om gezellig samen te eten!

  Open Tuinen
Lieve gemeenteleden,

Met veel enthousiasme nodigen we jullie uit voor het 17de Open Tuinen Weekend in Veere! 

Bereid je voor op een weekend vol groen, gezelligheid en inspiratie op 13 en 14 juni.               
Dit is het jaarlijkse buitenkansje om je te laten betoveren door prachtige tuinen van Veere,          
en dat alles voor een mooi doel. De opbrengsten van dit open tuinenweekend komen 	
traditiegetrouw ten goede aan het restauratiefonds van de Kleine Kerk Veere.

        Wat kun je verwachten? 								        	
- mooie verrassende tuinen: geniet van tien verschillende tuinen, met veel nieuw aanbod. Laat je verrassen door de diversiteit en 
creativiteit, en bewonder de prachtige bloemen en planten.

- heerlijke lekkernijen: Geniet van de verrukkelijke gebakjes, allemaal zelfgemaakt door onze hoog gewaardeerde bakkers 	
(dat zijn jullie!). Van taarten tot boterkoek, er is voor ieder wat wils!

- Neem iets mee naar huis: In enkele tuinen zijn stekjes te koop, zodat je een stukje van de natuur mee kunt nemen. Ideaal voor 
zowel de ervaren tuinier als de enthousiaste starter!

- antiek en curiosa: voor de liefhebbers is er weer de verkoop van fraai Engels glas en serviesgoed.

      Hoe kun jij helpen?												          
Jouw steun is van groot belang! Of je nu graag bakt, bezoekers verwelkomt of een handje helpt in de theetuin, we kunnen alle 
hulp goed gebruiken!

     Doe jij ook weer mee? 												          
Schrijf je in op de lijst die de komende weken op de tafel in de Kleine Kerk ligt. Dit kan een paar uur bijdrage zijn bij de entree van 
een tuin, of een halve dag. Hulp verspreid over meerdere tuinen op beide dagen is ook bespreekbaar. Elke bijdrage is welkom! 
Samen maken we er weer een gezellig opentuinenweekend van, voor het goede doel. 

Ps. wil jij ook een keer meedoen met jouw/jullie tuin stuur dan een mailtje naar: opentuinen@PGveere.nl of geef dit door aan één 
van de commissieleden.

				    Commissie Open Tuinen Veere,
Sylvia van Dam, Adri Franke, 

Géke Kloosterman, Editha Kraak, 
Marjan Luyk en Ines Vansteenkiste 
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  Wie brengt de bloemengroet 
  
22  mrt	 fam. Soeting-Keim	 Gapinge
29  mrt	 mevr. C. van Nieuwenhuyzen	 Veere
  5  april	 fam. Wattel	 Veere
12  april	 fam. Folcherts-Goossen	 Gapinge
19  april	 fam. Sturm	 Veere
26  april	 fam. Aarnoutse-de Voogd	 Gapinge

  Autodienst   vanaf Sandenburghlaan  10 D/E
22  mrt	 Meindert van Saane	 Gapinge
29  mrt	 Harry Buiter	 Veere
  2  april	 David Pouwer	 Gapinge
  3  april	 Peter Wattel	 Gapinge
  4  april	 Peter van Breda	 Gapinge
  5  april	 Editha Kraak	 Veere
12  april	 Rinus Boone	 Gapinge
19  april	 Cees Gideonse	 Veere
26  april	 Anke vd Berge	 Gapinge

  College van Kerkrentmeesters Veere
Na de oproep in de vorige editie van Verbonden hebben we nog enkele toezeggingen voor de 
Actie Kerkbalans ontvangen, waarvoor hartelijk dank. We hebben nu 85 procent van het aan- tal 
verzonden formulieren retour ontvangen, een mooi aantal. Wel hopen we dat we de res- te-
rende 15 procent ook nog ontvangen. Er is € 59.890,- toegezegd, vergeleken met vorig jaar 
6,75 procent meer. Fijn dat er meer is toegezegd, want hoewel door deze verhoging het begrote 
tekort niet teniet gedaan zal worden, is het toch een positief teken.

Korenmaat
De opvolging van Addy en Jan van de Broeke is gedeeltelijk ingevuld. Per 1 april zullen ze hun taken qua beheer neerleggen. 	
We zullen hen missen als beheerders! 
Heleen Boone zal de administratie rondom de verhuur van de kerk en de Korenmaat gaan verzorgen. 				  
Peter Wattel zal haar vervangen bij afwezigheid. Voor de verhuur blijft het mailadres verhuur@pgveere.nl.
Sjaak Corbijn en Meindert van Saane hebben toegezegd dat zij mee willen gaan draaien in een team dat het beheer van de 	
Korenmaat op zich gaat nemen. Zodra het team compleet is zullen de taken definitief verdeeld worden. 			 
We zijn als college blij dat er ook voor deze taak weer vrijwilligers gevonden zijn.

Met vriendelijke groet namens het college,                
Heleen Slingenberg, secretaris CvK
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  Delta voor Colombia
Hierbij de opbrengsten voor Delta voor Colombia van Veere/Gapinge 
(de opbrengst van de Adventsmarkt zit daar nog niet bij).

 

Totaal is er in 2025 in de classis een enorm bedrag ingezameld voor Delta voor Colombia, maar liefst meer dan
 € 180.000,-. Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

De opbrengst van de biddagmaaltijd is € 425,25 en wordt in zijn geheel overgemaakt naar Delta voor Colombia.

                                                                                                                                  KiA GaVe

  Collecteopbrengsten
 
  8 febr 	 Gapinge	 KiA Soedan	 €  213,30
		  Kerk	 €  112,95
15 febr 	 Veere	 Binnenl. diaconaat/gevangenen	 €  123,65
		  Kerk	 €  130,52
22 febr 	 Gapinge	 KiA Guatemala	 €  170,37
		  Kerk	 €  116,99
  1 mrt	 Veere	 KiA Libanon	 €  322,15
		  Kerk	 €  427,82
  8 mrt 	 Gapinge	 KiA Egypte	 €  182,72
		  Kerk	 €  140,67 
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  Waar collecteren wij voor
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 
                

                  Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

  22 maart
1e collecte:   KiA Burkina Faso
Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso
In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. 
Ieder gezin verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door 
onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze 
Sahel-regio regelmatig. Dan is er te weinig te eten. Boerinnen en      
boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. 
Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem      
verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan.
Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een put geslagen. 
Zo is er genoeg water voor de groenten. Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en mest van hun geiten, ezels en 
koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over 
gezonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld 
in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt.  

2e collecte:   Kerk

  29 maart
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk

  2 april  (Witte Donderdag HA)

1e collecte:   Rode Kruis
Duizenden Rode Kruis-hulpverleners ingezet in Iran en regio
De voorpagina’s staan er vol mee: de escalatie van geweld in Iran en omliggende landen. Miljoenen mensen lopen ernstig gevaar 
en worden gedwongen hun huis te ontvluchten. Vanuit het Rode Kruis zetten we in het gebied fors meer noodhulp- en zoekteams 
op. Lokale en internationale teams werken dag en nacht om gewonden te behandelen, overlevenden uit het puin te halen en ba-
siszorg te bieden aan gezinnen die zijn gevlucht.“Dit is een vreselijke situatie”, zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse 
Rode Kruis. “Voor veel mensen in de regio was er net wat lucht. Zij maken al deze ellende nu opnieuw mee, moeten vluchten of 
raken gewond. Er vallen slachtoffers: burgers, kinderen, en ik vrees voor de veiligheid van hulpverleners.”

       
                             



Hoe helpen Rode Kruis-hulpverleners Iran?
De Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Iran heet, heeft 	
miljoenen vrijwilligers en duizenden medewerkers klaarstaan. 	
Zij verlenen noodhulp, regelen logistiek, bieden medische zorg en 
beheren apotheken in getroffen gebieden. Er zijn 200 noodhulpteams 
ingezet in meer dan 130 steden. Zij voeren zoek- en reddingsoperaties uit, 
verlenen eerste hulp en helpen mensen om te evacueren.
Hoe helpen Rode Kruis-hulpverleners in andere landen in de regio?  
In Libanon, Israël en andere landen in de omgeving staan duizenden hulp-
verleners van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan paraat. Zij helpen 
met medische zorg, ambulanceritten en zoekacties. Door het geweld in 
Libanon zijn er 30.000 mensen op de vlucht geslagen, van wie velen naar Syrië. Aan de grens staat de Syrische Rode Halve Maan 
klaar om mensen op te vangen en te voorzien van medische hulp, voedsel, drinkwater en onderdak.
“Onze Syrische collega’s staan er opnieuw om mensen te helpen, net als in 2024”, zegt Harm. “Ook toen vluchtten velen de grens 
over. Maar ook in Syrië is het leven nog altijd moeilijk. Er is veel kapot en economisch hebben mensen het zwaar. Telkens weer 
creëert geweld in de regio onmogelijke omstandigheden, die inwoners met de rug tegen de muur zet.”
Ogen op Gaza
Hoewel de aandacht nu vooral uitgaat naar het gebied waar het geweld het hevigst is, mogen we de mensen in Gaza en op de 
Westelijke Jordaanoever niet vergeten. Ook daar is het geweld niet voorbij. “Hulpverlening in Gaza komt helaas maar moeizaam 
van de grond, want hulpgoederen mogen de grens vaak niet over”, vertelt Harm.

2e collecte:   Kerk

 5 april
1e collecte:   KiA India
Stop kinderarbeid in India via onderwijs 
In India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buiten	
gesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om 
uit de cirkel van armoede te komen. Te vaak vallen deze kinderen 
uit op school, omdat ze moeten werken of omdat hun ouders 
het belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen zijn voor en 
na schooltijd welkom in een Bala Bata, bijles in hun eigen dorp. 
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en kunnen ze meedoen 
aan muziek, dans en sport. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en 
verbeteren hun schoolprestaties. In contact met familie wordt 
gekeken hoe de situatie van de kinderen kan verbeteren. 
Als het leven van hun ouders verbetert kunnen ze ook be-
ter voor hun kinderen gaan zorgen. En als kinderen goed presteren op school, kunnen ze uit de spiraal van armoede komen, 
wat ook goed is voor hun families. Zo kunnen bijna 10.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen. Https://vimeo.
com/1170319623?share=copy&fl=sv&fe=ci 

2e collecte:  Kerk
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  12 april
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk

  19 april
1e collecte:   S.O.V. - Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere
Eén van de vaste projecten van de SOV is de kleine kraamkliniek in Brufut,	
	  Gambia. De Nederlandse Thea Mom zwaait daar de scepter en werkt 
nauw samen met de Gambiaanse verloskundige Maria Soof. Behalve het werk in 
de kraamkliniek, bekommeren zij zich om de gezondheid van mensen in de wijde 
omtrek. Malaria is een veel voorkomende ziekte in Gambia. Het slapen onder een 
klamboe houdt de malariamug op afstand. Wij zouden heel blij zijn als wij, net 
als vorige jaren, weer een groot aantal extra grote klamboes zouden kunnen laten 
maken door de kleermakers in de grote stad Serrekunda in Gambia. Onder elke 
klamboe slapen minimaal 3, maar vaak wel 4 of 5 kinderen. 
Eén klamboe kost €10,-  De meeste malariaslachtoffers vallen onder zwangere vrouwen en kinderen van 0 tot 5 jr. 
Het is veel beter én goedkoper om malaria te voorkomen, dan veel geld te besteden aan de medicijnen om deze dodelijke ziekte 
te genezen. Er is nu ook gestart met vaccineren tegen malaria, wat natuurlijk een goede ontwikkeling is. De vaccinatie zal 35% 
bescherming bieden en zal een paar maal moeten worden herhaald. Het gebruik van de klamboe blijft daarom belangrijk!
Het zou geweldig zijn als we de kleermakers in Serrekunda de komende tijd veel werk kunnen bezorgen!

Ook ondersteunt Thea Mom (en dus ook de SOV) een in de buurt van Brufut 	
gelegen oogkliniekje. Oogarts Karafa Marong verricht daar staaroperaties, 		
waarvoor een eigen bijdrage van €25 per operatie wordt gerekend. 
Voor de meeste Gambianen een onoverkomelijk bedrag. 
Met uw bijdrage in de collecte van 19 april, kan het zicht van veel mensen een 
stuk helderder worden.

Klamboes en staaroperaties…beide van groot belang voor het welzijn van de 
Gambianen.

2e collecte:   Kerk
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   
   
22 mrt	 5e zondag 40-dagentijd
	 Gapinge	 ds. M. Leijdens  (Burgh-Haamstede)
	 collectes:	 KiA Burkina Faso en Kerk 

29 mrt	 Palmzondag 	
	 Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
	 collectes:	 Diaconie en Kerk
  
  2 april 	 Witte Donderdag   Avondmaal - 19.30 uur	
	 Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
	 collectes: 	 Rode Kruis en Kerk
	 	
  3 april 	 Goede Vrijdag  - 19.30 uur	 		
	 Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
	 				      
  4 april 	 Stille Zaterdag - 21.30 uur	
	 Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
	 	
  5 april 	 Pasen 	
	 Veere	 ds. Michiel de Zeeuw 
	 collectes:	 KiA India en Kerk

12 april 		
	 Gapinge	 ds. J.B. Beijer  (Middelburg)
	 collectes:	 Diaconie en Kerk

19 april 
	 Veere	 ds. J. Schellevis (Goes)
	 collectes:	 S.O.V. en Kerk 

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 18 april 2026
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 9 april !

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

40
DAGENTIJD

18 februari - 4 april


