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Meditatie bij ‘Als Nieuw!’
         Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind.        
    (Marcus 1: 31)

‘Waar ging het over?’ Jij was naar de bioscoop en naderhand vraagt iemand 
wat je gezien hebt. Hoe kun je een film in een paar woorden goed samenvatten? 
Het liefste zo dat je niet alles al weggeeft; misschien wil die ander ook zelf nog 
gaan kijken.
‘Waar ging het vanmorgen over in de kerk?’. Een vraag die jou uitdaagt. 
Een vraag die je bij thuiskomst ook aan jezelf kunt stellen. Om in de veelheid 
van liederen, gebeden, stilte, ontmoeting en uitleg te herkennen wat je 
eruit meeneemt. Wat je ontvangen hebt. Meestal komt dan als eerste naar 
boven wat je geraakt heeft. 
Dan is het vruchtbaar om innerlijk te verkennen waarom juist dat zo bij jou binnenkwam.  

Daar gebeurt het
Onlangs was gebouw De Korenmaat gevuld met meelezers. We lazen met Rembrandt mee in de Bijbel. Hij heeft destijds aandachtig 
gelezen, dat merk je goed aan zijn honderden werken over Bijbelverhalen. Duidelijk was dat hij ons wilde vertellen waar het in een 
verhaal over gaat. Hoe doe je dat zonder woorden? We merkten dat Rembrandt niet mikte op herkenning. Het hoeft niet in één 
blik duidelijk te zijn over welk verhaal het gaat. Hij zocht vooral naar een beslissend moment in het verhaal. Waar gebeurt het? We 
leerden van Rembrandt dat je niet alles hoeft te vertellen. Breng dat ene moment, dat bijzondere gebaar, in beeld en de rest van het 
verhaal komt vanzelf mee. Je kunt het zo ‘als nieuw’ ontvangen. 

Wie is hij?
In de kerkdienst van 9 februari, toen we in de Torenkerk in Gapinge vierden, ging het (u kunt de dienst nog terugkijken) over hoe 
Jezus zich laat kennen. Wat is zijn visitekaartje, waar gaat het bij hem over? Uit Marcus 1 lazen we hoe hij in de synagoge een blok-
kade wegnam. Direct daarna was hij in een woonhuis. Daar werd de vrouw des huizes door koorts geblokkeerd. Op zoveel terreinen 
is er geen perspectief; er zit jou zoveel dwars. Een veelzijdig Bijbelverhaal, dat door Rembrandt is weergegeven in de tekening de u 
hierboven ziet. In die lijnen zie je dat het Jezus kracht kost als hij de vrouw helpt om op te staan. Hij is er helemaal in betrokken, met 
volle aandacht voor haar. Zoals ook de vrouw zich echt moet geven om overeind geholpen te worden. 
Dit verhaal gaat over een nieuw begin. Misschien ook in jouw leven. Er kan zoveel zijn dat ons dwars zit. Heb oog voor het verlangen 
van de Ene om jou overeind te helpen. Heb oog voor jouw kant van het opstaan. Het gaat over lijnen in de tekening van jouw leven.
                                                                                                      

   ds. Michiel de Zeeuw

Kerkdiensten maart
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 Verwarrend

We beleven onrustige tijden. Het journaal en de krant vertellen over onbetrouwbaarheid. 
Politieke kopstukken die onverwacht geen bondgenoot meer willen zijn. Afspraken om kwetsbare groepen te steunen worden als 
oud papier weggegooid. Mensen en groepen mensen worden zomaar tot zondebok gemaakt en aan de kant geschoven. In gesprek-
ken in de gemeenten merk ik hoe het velen bezighoudt. Hoe kunnen  we zinvol en passend reageren in deze verwarrende tijden?
Volwassenen vertellen hoe ze wel weten dat hebzucht en macht zoveel kunnen vernielen. 
Ze hebben er in hun eigen leven soms de concrete voorbeelden van beleefd.  Pijnlijk getroffen door heerszucht en egoïsme waaraan 
mensen zich kunnen overgeven. ‘Lees de Bijbel er maar op na’, zo hoorde ik zeggen, ‘niemand kan twee heren dienen’.  We kunnen 
niet zo snel de grote politiek beïnvloeden, maar we kunnen ons wel extra toeleggen op betrouwbaarheid. Op het niet meegaan in 
makkelijke oordelen. Op het oefenen van geduld, het inzetten op medemenselijkheid. Jongere generaties kijken met extra aan-
dacht naar de voorbeelden van wat telt. Durf hier heldere voorbeelden van te geven in je dagelijks leven. 
Ons slotlied op zondag 16 februari, Gezang 992, ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’, wijst de richting. 

  Van oud naar nieuw

We zien terug op een waardevolle serie groothuisbezoeken. Vanuit het verhaal over Zacheüs was veel te delen over redenen om je 
te verbergen en het verlangen om gezien te worden. Hoe hebben we oog voor wie in onze omgeving ‘buiten spel’ wordt gezet? Ook 
konden allerlei indrukken bij ons gemeenteleven worden uitgewisseld. Dankbaarheid voor wat er mogelijk is, tips en waardering 
voor onze kerkenraad, vragen over wat nog weinig aandacht kreeg; kortom allerlei.
Naast de uitnodiging om naar een avond te komen, is er ook de uitdaging om van iets ouds of wat al gebruikt is een nieuwe gestalte 
te maken. Iets op te knappen. U leest er nog over op onze website. Al knutselend of makend kunnen de gedachten ook uitgaan naar 
wat nog wacht op een nieuw begin. 

Een mooi voorbeeld ziet u op onderstaande foto’s. 
Jozien Vercouteren ontdekte een vergeten restje wol 
en veranderde dat in een leuk vestje dat verkocht kan 
worden ten bate van SOV
(Stichting ontwikkelingssamenwerking Veere). 

  Aswoensdagdienst

Kom ook naar een waardevol begin van de Veertigdagentijd! 
Op woensdag 5 maart, Aswoensdag, begint de viering om 19.30 uur in de Torenkerk. 
De commissie bijzondere diensten reikt ons woorden van Jezus aan uit Marcus 2:18-22: 
‘Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken.’ De Veertigdagentijd is een geschenk: 
een periode met kansen om je weer opnieuw te richten naar het leven. In deze dienst 
vertelt as van onze kwetsbaarheid en een kruisje van de trouw, van wie ons in onze 
kwetsbaarheid kent en tegemoet komt. 
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  De weg naar Pasen 

Bij onze zondagse diensten in de Veertigdagentijd maken we gebruik van het thema dat Kind 
op Zondag ons aanreikt: ‘Een nieuwe dag’. Tijdens de Schriftlezingen komen afbeeldingen 
op het scherm die ook in het boekje voor de kinderen gebruikt worden. Die kleine uitgave 
heet ‘mijn nieuwe dagboekje’. Deze boekjes worden bij gezinnen thuis bezorgd en als u, 
bijvoorbeeld in uw rol als grootouder, ook graag een exemplaar wil hebben dan kunt u 
een boekje meenemen uit de kerk. 
We zingen steeds een lied waarmee je de dag kunt beginnen, ‘licht om te delen’ en volgen 
op 9 maart, zondag Invocabit, het verhaal over de verzoeking in de woestijn (Lucas 4: 1 -13). 
Op zondag Reminiscere, 16 maart, vieren we ook de Maaltijd van de Heer. We lezen dan 
over de verheerlijking op de berg, uit Lucas 9: 28 – 36. 
We wensen elkaar een inspirerende voorbereidingstijd toe op de weg naar Pasen.

  Challenge: elke dag een Bijbelverhaal

Lezen jullie thuis uit de Bijbel? En doe je dat op een vast moment? 
Met de ‘verhalenchallenge’ van Kind op Zondag geef je een nieuwe impuls aan het vertellen van Bijbelverhalen. Een week lang 
lees je als gezin elke dag een Bijbelverhaal.  Als deelnemer maak je kans op de prachtige kinderbijbel In de gloria! 
Meer informatie en meedoen zie: www.kindopzondag.nl/challenge

  Biddagmaaltijd

Woensdag 12 maart kunnen we elkaar ontmoeten bij een bijzondere maaltijd. We vieren dan 
biddag rond de tafel. Het begint om 18.00 uur in de Korenmaat. We vragen om een zegen over 
ons werken en over de opbrengst van de aarde en wie haar bewerken. We kijken daarbij naar een 
schilderij, we luisteren naar een verrassend gedicht en horen de woorden van Jezus gedeeld ‘waar 
uw schat is daar zal ook uw hart zijn’. 
Rondom dit alles is er in verschillende stappen een lekkere maaltijd en zamelen we geld in voor 
hulpprojecten in  Colombia. (kosten € 7,50)                                      
Heeft u zich al aangemeld bij een van de mensen van Kerk in Aktie GaVe  
(bijv. Betsie Wattel ?  06-47 01 68 94) of op de intekenlijst op de tafel in de Kleine Kerk.
	                                                                                                     
  

Marcel Cockx (1930 -2007), Ballonverkoper
  Inloopmorgen ‘Samen in gesprek’

Op 18 maart gaat het bij de inloopmorgen, waar ieder welkom is, over ‘hoe blijf je vrij van haat, zelfs in de moeilijkste 
omstandigheden?’ Aanleiding is een tekst van Etty Hillesum. Zij heeft in haar dagboeken geschreven over een innerlijk proces. 
Het absurde van vervolging en oorlog zet zoveel op zijn kop. Hoe voorkom je dat je meegenomen wordt in haat jegens de mensen 
die jou vervolgen? Etty wilde niet onderduiken en werd uiteindelijk eind november 1943 vermoord in Auschwitz. Na de oorlog zijn 
haar dagboeken gepubliceerd onder de titels ‘Het verstoorde leven’, ‘Het denkende hart van de barak’ en ‘In duizend zoete armen’. 
We gaan deze inloopmorgen in gesprek over wat zij dapper heeft aangereikt: ‘blijf vrij van haat’. 

  Als nieuw: Filmavond over herstelrecht

Op donderdag 26 maart ’25 kijken we naar de film ‘Je verrai toujours vos visages’ (Ik zal altijd jullie gezichten zien), uit 2023. 
In Frankrijk wordt sinds 2014 aan slachtoffers en daders de kans geboden om met elkaar in gesprek te gaan. Het hoort bij wat 
genoemd wordt ‘herstelrecht’. Deze gesprekken worden begeleid door professionals en door vrijwilligers. De film laat ons meekijken 
met de ontmoetingen tussen veroordeelde mannen en hun slachtoffers. Als kijker verbind je je gemakkelijk met wat mensen, 
slachtoffers en daders, is overkomen. Hoe beïnvloedt deze film onze oordelen en daden? De vraag is hoe een nieuw begin in 
mensen kan ontstaan. Na afloop is er gelegenheid om, met een voorzet, nog even na te praten. De avond vindt plaats in 
‘De Korenmaat’ te Veere, aanvang 19.30 uur en de toegang is vrij. 
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  Toga

Zoals  u misschien gemerkt  hebt benut ik soms een witte  albe en dan weer een zwarte toga. ‘Vertel eens wat daar achter zit’, zo 
werd me gevraagd. Toen ik werkzaam was in de streekgemeente Venlo kreeg ik een verrassend telefoontje. ‘Ik heb hier de toga 
van mijn vader en die zou ik wel aan u willen geven.’ Ik antwoordde dat de kans me klein leek dat ik die toga precies zou passen, 
maar dat ik het heel aardig vond dat er zo aan me gedacht werd en ik graag langskwam voor een gesprek. Het werd een mooie 
ontmoeting waarin John de Goede vertelde over het predikantschap van zijn vader die de betreffende toga lang gedragen had. 
Tot mijn verrassing bleek deze in de voor mij goede maat. Dankbaar benut ik deze al vele jaren. In de gemeente in Dordrecht 
hoorden we kort voor de verbintenisdienst dat een zwarte toga niet op prijs werd gesteld. We wilden ons beste beentje voorzetten 
en reden daarom naar de firma Slabbinck voor een witte variant. Toen ik onlangs voor de tweede keer met griep te kampen kreeg 
en ik, blijkbaar nog wat wit om de neus, de vraag kreeg of het wel goed met me ging op Walcheren, gezien de wel erg witte beelden 
via ‘kerkdienst gemist’, leek het me goed om de zwarte toga weer eens uit de kast te halen. Zo kunnen ze allebei van pas komen. 
Als het gaat over kerk en kleding heb ik nog een leuke tip: Bezoek de lezing die ds. Joke van Voorst hierover in Sint Laurens zal geven. 
‘Zien we uw vrouw ook eens?  werd me al gevraagd. 
Dit is hiertoe een inspirerende gelegenheid!

  Op je paasbest’ – lezing

Soms hoor je de uitdrukking nog: ‘hij ziet er op zijn Paasbest uit’. Vroeger staken mensen 
zich met Pasen in het nieuw. Zo kon je ‘als nieuw’ Pasen vieren. Wat hebben kleren en 
christen-zijn met elkaar te maken? Hoe is daar door de eeuwen heen over gedacht in de kerk? 
In een lezing over mode en theologie naar aanleiding van het boek Modetheologie van 
dr. Robert Covolo hoor je er meer over. Wist u dat Calvijn…? Nee, het is heel iets anders. 
Kom en ontdek hoe actueel geschiedenis kan zijn. De lezing, waarin veel ruimte is voor 
uitwisseling van gedachten aan de hand van beeldmateriaal, wordt gehouden door 
ds. Joke van Voorst op vrijdag 14 maart 2025 in de Dorpskerk te Sint Laurens. 
Aanvang: 19.45 uur
Je bent van harte welkom.

                                                               Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
                                                                                                    ds. Michiel de Zeeuw

ma	   3 maart	 18.00 u	 Kompasmaaltijd	 De Korenmaat
wo	   5 maart	 19.30 u	 Dienst op Aswoensdag	 Torenkerk Gapinge
do	   6 maart	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 De Korenmaat
di	 11 maart	 19.30 u	 Werkgroep openstelling Kleine Kerk
wo	 12 maart	 18.00 u	 Biddagmaaltijd	 De Korenmaat
do	 13 maart	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 De Korenmaat
do 	 13 maart	 19.30 u	 Moderamenvergadering	 Torenkerk Gapinge
vr	 14 maart	 19.45 u	 Lezing ds. Joke van Voorst	 Dorpskerk Sint Laurens
ma	 17 maart	 19.30 u	 Diaconievergadering	 De Korenmaat
di	 18 maart	 10.00 u	 Inloopmorgen ‘Samen in gesprek’	 De Korenmaat
do	 20 maart	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 De Korenmaat
ma	 24 maart	 19.30 u	 Overleg ‘Jeugd in de kerk’	 bij Petra Schot
wo	 26 maart	 19.30 u	 Filmavond ‘Ik zal altijd …..’	 De Korenmaat
do	 27 maart	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 De Korenmaat
di	   1  april	 19.30 u	 Overleg werkgroep inrichting Kleine Kerk
do	   3  april	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 De Korenmaat
do	   3  april	 19.30 u	 Kerkenraadsvergadering	 Torenkerk Gapinge
ma	   7 april	 18.00 u	 Kompasmaaltijd	 De Korenmaat
do	 10 april	 19.30 u	 Gemeentevergadering	 De Korenmaat
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  40dagenboekje
Bij het kerkblad vind u ook het boekje voor de 40dagentijd, samengesteld door 
gemeenteleden van KerkXtra: PKN Gapinge, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder 
en de Nederlandse Gereformeerde Kerk Vrouwenpolder. 
Veertig dagen en zeven zondagen om in verbondenheid met elkaar een stukje te lezen. 
We hopen dat het weer bij mag dragen aan een stukje bezinning elke dag van de 
40dagentijd, om zo toe te leven naar Pasen.

	

  Uit de kerkenraad
Het vergaderrooster van de kerkenraden en de moderamina lopen niet helemaal in de pas met de verschijningsdata van het                
kerkblad, vandaar dat er in het vorige nummer geen stukje ‘vanuit de kerkenraad’ stond. Dat is overigens een aandachtspunt,              
net als de vraag hoe we handen en voeten kunnen geven aan het onderwerp ‘meer openheid binnen de gemeenten’. 
Een vraag die regelmatig gehoord wordt maar die met alle media van tegenwoordig niet gemakkelijk op te lossen is. Het kerkblad 
en de diensten zijn beide terug te vinden op het internet en het is niet wenselijk dat alle -meer persoonlijke- informatie die we 
met elkaar willen delen daar tot in lengte van jaren terug te vinden is. Aangedragen ideeën over dit onderwerp worden nu verder
 onderzocht en zoals het er nu naar uitziet zal dit onderwerp ook nog wel ter sprake komen op de geplande gemeenteavond van 
10 april a.s.

In het vorige kerkblad heeft u ook kunnen lezen dat we meer aandacht willen geven aan het thema ‘veilige kerk’. Een eerste 
stap daarbij is het opstellen van een gedragscode voor kerkelijke vrijwilligers. U kunt deze terugvinden in het februarinummer 
van         Verbonden. In haar vergadering van 3 april hopen de kerkenraden deze vast te kunnen stellen, zodat ze ook op de website 
gepubliceerd kan worden.

Het openstellen van onze kerkgebouwen is een laagdrempelig hulpmiddel om passanten kennis te laten maken met onze kerken. 
Veel vrijwilligers zetten zich hier al jaren voor in. Vanuit de kerkenraden wordt hier dan ook veel waarde aan gehecht. Om die reden 
wordt er een werkgroep ‘Openstelling kerkgebouwen’ in het leven geroepen, die verder na gaat denken over: ‘hoe dit vorm te 
geven’. 

Woensdag 12 maart is het landelijke ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’, u bent dan uitgenodigd voor de biddagmaaltijd in de                          
Korenmaat. Bij bidden hoort ook danken (1 Thessalonicenzen 5:16-18) en als kerkenraden hebben we dan ook besloten om het 
oude gebruik van een dankdagdienst (dateert al uit de Middeleeuwen) opnieuw leven in te blazen. We hanteren daarvoor uiteraard 
de data die op Walcheren en Zuid-Beveland gebruikelijk zijn. In 2025 is dat woensdag 26 november.

Als kerkenraden zoeken we naar mogelijkheden om tijdens de feestdagen en in de zomervakantie een programma voor kinderen 
in de kerk aan te bieden. Een werkgroep gaat dit verder uitwerken. Op andere zondagen blijven de tasjes voor de kinderen uiteraard 
gewoon beschikbaar om te lezen en te knutselen.

                                                                                                                  Erno Jansen | scriba

  10 april 19.30 uur Gemeenteavond in de Korenmaat
Eigenlijk zou er ‘save the date’ boven dit stukje moeten staan, want voorlopig is het alleen nog maar een uitnodiging om                        
donderdag 10 april in uw agenda te zetten. Nog niet alle details over de invulling van deze gemeenteavond zijn bekend, maar wat 
er sowieso aan bod moet komen zijn de jaarrekeningen van beide gemeenten. Verder staan de onderwerpen; ‘meer openheid in de 
gemeenten’ en ‘het verspreiden van een activiteitenoverzicht aan het begin van het seizoen’ op de voorlopige agenda.
Meer informatie volgt t.z.t.

 

Als nieuw  
Veertigdagenkalender 2025 
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  Kompasmaaltijd
Op maandag 3 maart kunt u aanschuiven om 18.00 uur in de Korenmaat,
waar de Kompasmaaltijd gehouden wordt. 
Het kookteam zal zijn best doen er weer wat lekkers van te maken. 
Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel. 
 

Boekbespreking
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Een van die slachtoffers is een bijzondere Joodse vrouw, Etty Hillesum (1914-1943). 
Etty hield een dagboek bij. Judith Koelemeijer onderzoekt in haar biografie wie de vrouw is achter het beroemde oorlogsdagboek. 
Etty Hillesum, het verhaal van haar leven van Judith Koelemeijer.
Op 9 maart 1941 begint Etty een dagboek waarin zij openhartig schrijft over onder andere liefde,  erotiek, geloof en haat. Volgens 
Etty is haat de bron van alle ellende. Alleen het uitroeien van die haat in jezelf is de oplossing. Ze had een vast geloof in de goedheid 
van de mens en was vrij in haar denken. Etty wilde niet onderduiken. Als sociaal werker bij de Joodse Raad ging ze vrijwillig naar 
Westerbork, vanwaar ze op 7 september 1943 werd gedeporteerd naar Auschwitz. 
Daar is ze waarschijnlijk gelijk na aankomst vermoord.

‘Een meeslepende levensgeschiedenis’ (Geert Mak)
‘Inmiddels leven we in een tijd van veel vijanddenken en polariseren. En er woedt weer een 
verschrikkelijke oorlog in Europa.  
Het is weer tijd om naar de stem van Etty te luisteren.’ 
(Jan Venderbos, gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider in een recensie op Theologie.nl )

Datum:		  donderdag 10 april 2025
Tijd:		  19.30 uur
Plaats:		  Torenkerk, Gapinge
Leiding: 		 Mineke de Visser
Contactpersoon: 	 Bram Abrahamse - email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726

  Jarigen in de maand maart
mw. Wattel-Looise 
hoopt op 12 maart 87 jaar te worden

dhr. Aarnoutse 
hoopt op 27 maart 79 jaar te worden
                      
 			   Van  harte  gefeliciteerd  en  
                         			  Gods  zegen  toegewenst !
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  Wie brengt de bloemengroet 
   
  2  maart	 fam. Keersemaker	 Veere
  9  maart	 mw. van Maldegem-de Visser	 Gapinge
16  maart	 fam. van Dam Merrett	 Veere
23  maart	 fam. Coppoolse-Janse	 Gapinge
30  maart	 mw. C. van Nieuwenhuijzen	 Veere
  6  april	 fam. Wattel	 Veere
13  april	 fam. van Tatenhove-Goedbloed	 Gapinge
20  april	 mw. A. de Ridder	 Veere
27  april	 fam. Sturm-Dominicus	 Gapinge

  Autodienst
  
Autodienst vanaf Sandenburghlaan  10 D/E
  2  maart	 Cees Gideonse	 Veere
  9  maart	 Anke v.d. Berge	 Gapinge
16  maart	 Eelke Keersemaker	Veere
23  maart	 Adri Franke	 Gapinge
30  maart	 Harry Buiter	 Veere
  6  april	 David Pouwer	 Veere
13  april	 Peter Wattel	 Gapinge
17  april	 Peter van Breda	 Gapinge
18  april	 Editha Kraak	 Gapinge
19  april	 Rinus Boone	 Gapinge
20  april	 Cees Gideonse	 Veere
27  april	 Anke v.d. Berge	 Gapinge

  Collecteopbrengsten
19 januari	 Veere	 Kerk			   €  154,35
			   Diaconie			   €  151,70
26 januari	 Gapinge 	 Rudolphstichting			   €     97,80
			   Kerk			   €     68,85
  2 februari	 Veere	 Kerk			   €  124,42 
			   Werelddiaconaat Ethiopië		  €  333,64
  9 februari	 Gapinge	 KiA Noodhulp Israël/Gaza		  €  146,55  
			   Kerk			   €  128,55
16 februari	 Veere	 Kerk			   €  148,50
			   Binnenl.diaconaat/gevangenen	 €  193,74
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  Veere       Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
                     Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05	                            
                     Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
	     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                       Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

  Waar collecteren wij voor in de maand maart
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 

                    Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

  2 maart
1e collecte: KIA Egypte
In Egypte was seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring 
altijd al een groot probleem, maar door de toenemende armoede neemt 
het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan 
een veiliger en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor 
mensen laten zien. 
Met steun van Kerk in Actie worden kerkleiders van lokale gemeenten 
getraind om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden 
verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge 
generatie tegen geweld en misbruik.  

2e collecte: Kerk

  9 maart
1e collecte: KIA China
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. 
Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan 
dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt 
of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen 
met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke 
begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels
of computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie 
te versterken.

2e collecte: Kerk
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  16 maart
      (Avondmaal)

1e collecte: Hulp aan Congo
Door het extreme geweld in Congo zijn velen hun land, huis en 
bezittingen kwijtgeraakt. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en lijden 
honger. Ze hebben acuut voedsel, water en onderdak nodig. Vrouwen 
en kinderen zijn enorm kwetsbaar voor geweld. Een lokale hulpverlener 
vertelt: ‘De kinderen lijden het meest, velen hebben geen ouders meer 
die voor hen zorgen’.
EO Metterdaad komt samen met het Christelijk Noodhulpcluster in actie. 
Samen zorgen ze voor de eerste levensbehoeftes zoals (drink)water en voedsel. Zij bieden onderdak en geven traumahulp aan slacht-
offers van geweld. Uw steun is dringend nodig.
Geef en help de mensen in Congo overleven

2e collecte: Kerk

  23 maart
1e collecte: KIA Moldavië
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken, of zoeken troost 
in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld 
de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken 
hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen 
en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst 
hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring 
die ze de rest van hun leven meenemen. https://youtu.be/4MtVWR44E6w 
 
2e collecte: Kerk

  30 maart
1e collecte: KIA Colombia
In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, groeien veel kinderen op in achter-
standswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie 
FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht voor sport en spel, 
ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd onderwijs te 
volgen. De medewerkers helpen kinderen te begrijpen wat hun rechten 
zijn en ondersteunen hen bij het nemen van de juiste beslissingen om 
een goede toekomst op te kunnen bouwen, zonder criminaliteit en geweld. 
Ook volgen 45 jongeren er een kookopleiding waar ze leren koken met 
gezonde, Colombiaanse producten en begeleiding krijgen bij het vinden 
van werk of het opzetten van een eigen bedrijf. In een groentetuin op 
het dakterras van FPT worden kruiden en groenten gekweekt. “Dit dakterras is bovendien een oase van rust te midden van alle stads-
drukte”, vertelt Veronica, leerling van de kookopleiding. Bij FPT leren kinderen en jongeren trots te zijn op wie ze zijn en vertrouwen 
in zichzelf te hebben. Met jouw gift geef je kinderen in Colombia een kans op een beter leven.

2e collecte: Kerk
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  6 april
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

  Opzienbarend  
 
M’n ogen vulden zich met tranen toen ik op die maandagochtend de ongeveer 45 Nigerianen 
zag zitten. Blind waren ze geweest, soms wel voor jaren, en nu konden ze weer zien! Afrikaanse 
drums begeleidden de vreugde die er heerste:  
‘I was blind but now I see’.  

 
Ik moest denken aan Kees de Kort, de ‘Dick  Bruna van de Bijbel’. Zijn illustraties heb ik 
jarenlang gebruikt in Rio de Janeiro, toen ik daar onder favelakinderen werkzaam was. 
De tekening van Bartimeüs staat me nog helder voor ogen! 

Zelf kwam  ik  als  vierjarige  al  bij  de  oogarts,  terwijl  deze  enigszins verbaasd aan mijn 
moeder vroeg: ‘Waarom bent u niet éérder gekomen?’ Ik bleek behoorlijk bijziend. In 
het Westen leven we in het ‘Wassenaar van de wereld’ en mijn myopie wordt dan ook 

sinds die tijd al gecorrigeerd door brillen en lenzen, compleet met ingebouwde cilinders. Een zeer schrijnend contrast met Afrika. 
In de jaren dat ik in Beira woonde, stuurde ik met regelmaat leerlingen - waarvan ik vermoedde dat ze een bril nodig hadden - voor 
een oogmeting naar het ziekenhuis. Vervolgens ging ik dan met hen om een bril. Een enkele keer stráálde de leerling, wanneer deze 
-weer- scherp kon zien. Meestal echter bleken de oogmetingen niet te kloppen en hadden de gasten geen baat bij de bril. Dit laatste 
was erg frustrerend! Wanneer ik dan weleens terugblikte op m’n leven en me afvroeg of ik andere keuzes gemaakt zou hebben, dan 
had ik wel geschoold willen zijn op het gebied van oogmetingen etc. Daar is het nu te laat voor en inmiddels zie ik troebel door glas-
vocht en werd er onlangs beginnende staar vastgesteld. Dan komt het spreekwoord: ‘Als de blinde de blinde leidt, vallen ze beiden 
in de gracht’ toch wel om de hoek kijken. 
 

Onlangs was ik in Nigeria om een training te verzorgen voor een groep leraren, 
Aidspreventie- en jeugdwerkers. In deze groep zaten ook vijf dove mensen, voor wie 
getolkt werd. Ik vond het zeer indrukwekkend om te zien hoe gracieus de gebarentaal 
door velen beoefend werd!  
In Brazilië deed ik ooit een blauwe maandag mee aan een cursus gebarentaal. 
Dat kon ik echter niet overzien, daar ik destijds het Portugees niet voldoende beheerste.  
De Nigeriaanse deelnemers waren  levendig en open. Het blijft gaaf om te zien hoe blij 
en enthousiast sommige cursisten zijn met de handvatten, ideeën & tools om levens-issues 
als karaktervorming, groepsdruk, mediagebruik, conflicthantering, liefdes- en excuustalen, relaties, de waarde van het leven, 
corruptie, het maken van keuzes etc. met jongeren aan te kaarten. 
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Op de laatste dag van de training kregen de deelnemers het handboek waarin alle lessen staan en
 we evalueerden het programma. 

Eén van de deelnemers zei: ‘Op dag 1 dacht ik: moet ik 14 dagen op cursus?!? Da’s wel erg lang; maar nu
 zou ik willen dat de cursus nog niet afgelopen was en mijn vrouw is er ook blij mee (..)!’  
 
Ruim een maand eerder had ik een zelfde training gegeven in Zimbabwe. Daar inmiddels voor de 
derde keer. Iemand van de organisatie zei: ‘De mensen ervaren deze toerusting als een cadeau en voor 

   sommigen is de training zelfs therapeutisch. 
   De deelnemers voelen zich gezien als ze hiervoor 
   uitgekozen worden.’ Dat was best ontroerend om te 
   horen en met  regelmaat was dit ook zichtbaar op de vele blije gezichten in het 
   klaslokaal.  
 

Zowel letterlijk als figuurlijk geldt dan, zoals ik ergens las: ‘Er is geen betere manier om God te 
bedanken voor je zicht, dan door iemand in het donker een helpende hand te bieden.’ 
Daar mag je je wel blind op staren, denk ik zo.. 

In Nigeria verbleef ik in een gastenhuis op het terrein van een ziekenhuis, waar naast oogoperaties 
ook orthopedische ingrepen werden uitgevoerd. Aan het einde van een cursusdag ging ik 
vaak een eindje lopen in de Nigeriaanse bush; prachtig! Terwijl ik op één van die dagen het 
ziekenhuisterrein afliep, kwam  er een groepje kinderen aanlopen die geopereerd waren en 
nu leerden lopen. Zo kwam ik in Nigeria in korte tijd in aanraking met blinden, doven en kreupelen. Vlak voor mijn vertrek liep ik het 
kantoor binnen om een paar mensen gedag te zeggen en m’n oog viel op de volgende tekst:   
 

                                   WHO IS DISABLED? 

If you fail to see the person, but only the disability, 
Then: who is blind?

If you can’t hear your brother’s cry for Justice, 
Then: who is deaf?

If you do not stand up for the right of all persons, 
Then: who is crippled?

If you do not communicate with your brother, 
but separate him from you, 

Then: who is desabled?

over blinde vlekken gesproken...           Groet,  Leoni
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 5 april 2025 
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 27 maart!

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

  2 maart	
		  Veere	 ds. C. Weijs  (Eindhoven)
		  collectes: 	 KiA Egypte  en  Kerk

  5 maart  19.30	 Aswoensdag 
  		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw

  9 maart		  1e zondag 40dagentijd
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 KiA China  en  Kerk

16 maart		  2e zondag 40dagentijd   
			   Biddag  en  Avondmaal	
		  Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 Hulp aan Congo  en  Kerk

23 maart		  3e zondag 40dagentijd
		  Gapinge	 ds. G.J. Smit  (Middelburg)
		  collectes: 	 KiA Moldavië  en  Kerk

30 maart		  4e zondag 40dagentijd
		  Veere	 ds. K. van der Jagt  (Renesse)
		  collectes: 	 KiA Colombia  en  Kerk

  6 april	 	 5e zondag 40dagentijd
		  Veere	 mw. L. de Muijnck  (Driewegen)
		  collectes:	 Kerk  en  Diaconie
  
   Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh - aanvang 14.30 uur
 
     2 maart	 ds. Janny Blankenstijn
  16 maart	 dhr. Adri Gideonse
     6 april	 ds. N. van der Linden   -  Avondmaal 					   

Nw. Sandenburgh


