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  Meditatie 
‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, 
zal ik het geloven.’  (Johannes 20: 25b) 

In stilte die me draagt
Nog voor ik kon geloven
vroeg u om mijn verstaan.
Ik wist uw woonplaats boven;
wat wist ik van bestaan?
Gij sprak in zoveel zinnen
van leven dichterbij.
Zo laat kwam mij te binnen
hoeveel u geeft om mij.

Wanneer ik moet begrijpen  
voor ik ontvangen mag,  
laat dan het inzicht rijpen  
hoeveel uw licht vermag.  
Mijn leven lijkt voorspelbaar: 
veelstemmig overvraagd.  
Gij troost mij onvoorstelbaar 
in stilte die mij draagt.   
 
Gij leert mijn vingers lezen
aan littekens en pijn,
uw handschrift van genezen
door trouw te willen zijn.
Als Thomas mag ik leven,
die tweeling diep in mij
wordt speelruimte gegeven:
uw liefde maakt me vrij.

ds. Michiel de Zeeuw

Verhaal voor jou
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  Weg naar Pasen
We mogen terugzien op een rijke weg naar Pasen. Met gevarieerde diensten en aandacht voor het project ‘Een nieuwe dag’, 
met gesprekken over de betekenis van Pasen in ons dagelijks leven, met indrukwekkende vieringen in de Stille Week en zoveel 
meer. In het restaurant van Nieuw-Sandenburgh hebben kinderen mooie Palmpaasstokken gemaakt. Bij de dienst op Palmzondag 
in Gapinge konden we daar nog vrolijke voorbeelden van zien. Op Paasmorgen was er een collecte voor hulp in Oekraïne, hebben 
we gebeden voor Oekraïners die hier wonen en klonk er een zegen over de Paasbroden. Daarnaast was er prachtige muziek, onder 
meer het largo uit het dubbelconcert van J.S. Bach. Was u niet in de gelegenheid om bij de verschillende diensten te zijn, kijk dan 
gerust nog iets terug via www.kerkdienstgemist.nl.
Bovendien staan op onze website pkn-gapinge-veere.nl allerlei leuke foto’s. Bijvoorbeeld van het gezellige Paasontbijt in de
Torenkerk. Neem regelmatig eens een kijkje. De veelzijdige activiteiten werden mogelijk omdat op allerlei manieren werd 
bijgedragen. In de beamerpresentaties, het  verwelkomen, de voorbereidingen bij diensten, muzikale inzet, dienst doen als 
ambtsdrager, symbolische schikkingen maken, kosterstaken, mensen naar de kerk rijden, en nog zoveel meer. God dank dat 
zoveel mogelijk werd, ook door uw en jouw betrokkenheid. 
  
Opnieuw leren leven
De zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben vanouds een concrete bedoeling. Ze helpen ons in stappen om opnieuw te 
leren leven. Na Pasen zijn we ‘als pasgeboren kinderen’. We mogen gaandeweg ontdekken hoe het is om als Paasmensen te leven. 
Wat we daarbij vooral nodig hebben. Op 4 mei staat de barmhartigheid centraal. Het begint bij de warmhartigheid van de Heer; 
de zondag heet Misericordia Domini. Uiteraard gaat onze aandacht ook uit naar het gedenken van wie getroffen is door oorlog. 
Die avond is er in de Kleine Kerk ook een vesper, voorafgaand aan de Stille Tocht naar de begraafplaats in Zanddijk. 
We lezen in de vesper over wijsheid, zo nodig om vrijheid te bewaren. Ik hoop dat veel gemeenteleden ook in de avond erbij zijn.  
De viering van Hemelvaartsdag kan ons helpen bij ons gevoel voor verhoudingen. Dat gevoel waarmee we kunnen inschatten 
wat je van iemand mag verwachten en wat anderen van jou mogen verwachten, staat onder druk. Na de jaren waarin vaak klonk 
‘moet toch kunnen’ -doe waar je zin in hebt- wordt nu steeds vaker als refrein gebruikt ‘dat kan niet meer’ -niemand lijkt er nog zin 
in te hebben om dat te doen en mogelijk te maken- en dat merken we. Er zal vast weer eens een ander refrein volgen, maar het
 is zinvol om na te denken over wat in verhouding is. Wat mogen we van Jezus verwachten als hij uit beeld verdwijnt?  

In memoriam Jo Koppejan
Hij leek gelukkig weer wat op te knappen, nadat een hapering in het hoofd zijn taal en spreken moeilijk maakte. Samen met 
zijn vrouw Willy oefende hij met toewijding de lijst met woordjes. Het was een bittere teleurstelling dat er opnieuw een 
vergelijkbare tegenslag kwam. Erger dan de eerste keer en nu gevolgd door grote verzwakking. Op 22 april is Jo Koppejan 
overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Iemand die een leven lang van aanpakken wist. In zijn werk, ‘Jo had bijna altijd een stuur in 
zijn handen’ zo omschreef Willy, maar ook in vrijwilligerswerk en betrokkenheid daarbuiten. Mensen kennen hem van zijn jaren 
als brandweercommandant en als man van de KNRM. ‘Jo wist velen bij het nieuwe station te betrekken’. Ook binnen de kerk was 
hij veelzijdig actief. Nog maar kort geleden zongen we in hun huiskamer een lied als dank voor hun jarenlange bijdrage als
koster bij de diensten in Nieuw-Sandenburgh. Bij deze chauffeur voor de Kompasmaaltijden zat de wagen altijd vol. 
In de dankdienst voor zijn leven klonk ook hoe hij voor zijn vrouw en hun kinderen Ronald en Monique een mens van betekenis 
was en is. Een trotse opa die gemist zal worden. We lazen uit het verhaal over de Emmaüsgangers, waar mensen hun hart luchten 
met vragen over het kwade in de wereld en waar de goede God dan blijft. Er heeft zich iemand bij hen gevoegd, een reisgenoot 
met geduld en nieuwe indrukken. Iemand die je pas goed herkent als er gedeeld wordt. Een gaaf iemand om erbij te hebben. 
We bidden om troost en kracht voor Willy en allen uit hun naaste kring. 
Dat de nagedachtenis van Jo Koppejan nog velen tot een zegen zal zijn.

Werkgroep inrichting Kleine Kerk
Het is een groot goed dat er in onze kerkgebouwen veel gebeurt. Een levendige kerkgemeenschap brengt leven, ook in de Kleine 
Kerk. Het veelzijdige gebruik van de ruimte maakt dat afstemming nodig is. We willen bovendien graag zorgvuldig met deze kerk 
omgaan. Regelmatig werd er aan de voorzitter van onze kerkenraad gevraagd
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‘Vind je het goed dat ik dit in de kerk zet of dat daar weghaal?’. Vragen waarvan zij dan aangaf dat die thuishoren bij de kerkrent-
meesters. Om op dit punt meer duidelijkheid te brengen is een tijdelijke Werkgroep inrichting Kleine Kerk (WiKK) in het leven 
geroepen. Daarin wordt gesproken over allerlei praktische vragen rondom de inrichting. Zoals ‘Is er een mogelijkheid om de 
mooie, maar zware en moeilijk te verplaatsen, lange tafel uit de zijbeuk geschikter te maken voor gebruik?’ of ‘Hoe kunnen we 
de consistorie zowel een rustige invulling geven als stilteruimte tijdens de openstellingen, maar ook geschikt houden voor 
kindernevendienst tijdens sommige zondagen?’. Een concreet resultaat vanuit deze werkgroep leggen we alvast aan u voor: 
Heeft u vragen of suggesties rondom de inrichting van de Kleine Kerk dan is Cees Gideonse het aanspreekpunt. Wilt u iets 
neerzetten, weghalen of verplaatsen, dan kan dat alleen na overleg met hem. Hij weet ook naar wie hij bepaalde vragen kan 
verwijzen of doorspelen.
We zijn blij dat hij dit voor onze gemeente wil doen. 
De deelnemers aan deze werkgroep zijn: Heleen Stolwijk, Tiny Polderman, Margot Corbijn, Heleen Boone, Jozien Vercouteren, 
Cees Gideonse en ondergetekende.

Broeder Franciscus
In de media werd het overlijden van de Paus al snel van allerlei commentaar en politieke inschattingen voorzien. Gelukkig
 waren er ook veel reacties van dankbaarheid, voor hoe hij steeds aandacht vroeg voor de schepping en voor mensen in de knel. 
Mensen in armoede, in gevangenissen, in oorlogsgebieden. Mensen die vandaag de dag zomaar terzijde worden geschoven, 
omdat ze in hun identiteit en seksualiteit niet tot het gemiddelde behoren. Hij was inspirerend in zijn hartelijkheid, waarmee 
hij mensen over grenzen heen kon bereiken. We betuigen onze deelneming aan onze rooms-katholieke medechristenen in dit 
verlies. We hopen dat zijn opvolger dit aansprekende spoor bewaart. Blij zijn we met de nieuwe scriba van onze landelijke kerk: 
dr. Kees van Ekris. Een mens met verschillende talenten. Hij neemt het stokje over van ds. René de Reuver, die tien jaar het gezicht 
was van de PKN en ook achter de schermen veel tot stand bracht. We zijn dankbaar voor de gaven die ons in hen geschonken zijn.

Dementievriendelijke kerk
Op 12 april bezochten we, drie ambtsdragers vanuit onze gemeenten, de Ringbijeenkomst over ‘dementievriendelijke kerk’ in de 
Open Haven-kerk te Oost-Souburg. Ds. Annemarie Roding, die als geestelijk verzorger werkte en daarbij vaak contact had met 
mensen met dementie en hun naasten. Nu is ze voor de landelijke kerk beleidsmedewerker voor het categoriaal pastoraat.
Ze lichtte toe hoe dementie een verzamelnaam van aandoeningen is, met een combinatie van symptomen. Je verliest controle 
over ‘gewone’ vaardigheden, waaronder je taalvaardigheid en geheugenfuncties. Daarbij is het als het leeggieten van een fles, 
wat bovenin zit gaat als eerste ‘eruit’. Het verloop kan bij ieder mens anders zijn. Gemiddeld gesproken is van de groep mensen 
van 65 jaar en ouder 8% beginnend (of) dement. Bij de groep mensen van 80 jaar en ouder gaat het gemiddeld om 30%.  
Ze benadrukt hoe belangrijk geloof in deze situatie kan blijven. Als een bron. De verbinding met die bron moet vaak anders 
worden gelegd, in minder abstracte taal bijvoorbeeld. Ook is een vertrouwenwekkende sfeer belangrijk om te kunnen ervaren 
dat je er bij hoort. Aandacht verdient niet alleen de mens met dementie, maar ook de naasten van deze mens.  In deze ontmoeting 
van de Ring Walcheren was duidelijk dat dit onderwerp velen van ons heel persoonlijk raakt. Het ging in de gesprekken maar zo 
over een ouder, een partner, een familielid dat met dementie te maken kreeg. Duidelijk werd ook hoe belangrijk het is om elkaar 
te steunen en om steun te durven vragen. 

Meivakantie
Voor de eerste keer in onze werkjaren hebben we twee weken meivakantie en een week minder in de zomervakantie. 
Uit de krant begrijpen we dat we met die verschuiving niet origineel zijn. Steeds vaker kiezen mensen voor de weken in mei 
om hun vakantie te vieren. We gaan het verkennen en hopen dat u en jij ook goede weken zullen hebben. Onze meivakantie is 
van 10 mei tot 24 mei. In die periode kunt u, bij dringende situaties, contact opnemen met de scriba, die de naam van een
 waarnemer zal aanreiken. 

Gesprekken op dinsdagmorgen
Bij de inloopmorgen op 27 mei gaan we in gesprek over ‘verder met vrijheid’. Na het gedenken en vieren op 4 en 5 mei lijken 
we over te gaan tot de orde van de dag. Juist nu is het van belang om na te (blijven) denken over hoe we vrijheid hooghouden. 
Wat kunnen we daar in onze situatie aan bijdragen? Bij onze gesprekken op dinsdagmorgen is er altijd ruimte voor de actualiteit. 
Voor wat nu in ons persoonlijk leven belangrijk is, of voor wat speelt in Gapinge en Veere, hier op Walcheren en daarbuiten aan
 de orde lijkt. Kom gerust eens langs om erbij te zijn. We beginnen om 10.00 uur 
en spreken, bij de koffie en in ontspannen sfeer, ruim een uur met elkaar. 

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
ds. Michiel de Zeeuw
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  Verhaal voor jou
Op de sportschool kun je leren hoe je een bepaalde spiergroep traint. Welke oefening 
daarvoor geschikt is. Uiteraard is het dan niet genoeg om dat te weten, je moet het ook 
doen. Anders werkt het niet om je lijf fit te houden. Ook op de oefenplek waar elke 
zondagmorgen de deuren voor je openstaan (geen abonnement nodig) kun je leren 
over soepel blijven. Er zijn in ieder van ons gedachtengroepen die zomaar verslappen. 
Als je die niet traint is er weinig beweging mogelijk. Als je niet oppast scheurt er iets. 

Een oefening die daarvoor te leren is wordt ‘het Onze Vader’ genoemd. 
Alleen het eerste woord brengt al veel uitdaging. Wanneer je oefent om na te denken 
over wat ‘onze’ betekent, dan helpt het om op hezelfde moment uit zoveel andere 
monden datzelfde woord te horen. Zien bewegen doet bewegen. Je hoort hoe ook 
anderen dit woord aandurven, het hardop bidden. 
Op veel plaatsen luiden ondertussen de klokken. Een seintje zodat iedereen aan die 
oefening herinnerd wordt: doe je mee? 
  
De oefening van het Onze Vader voorkomt dat je denkt dat alleen jouw geluk telt. 
Of dat als vooral jouw manier van leven in beeld komt alles wel gezegd is. 
‘Onze’ herinnert je eraan dat er andere kinderen van God zijn. Aan hoe raar het is om 
hen op afstand te houden. Dat er heus verschillen zijn, gedoe geweest is, maar dat er Een weet hoe het zit. Dat een doorgedraaide 
Amerikaanse of Russische leider niet betekent dat alle mensen daar niet deugen. Dat die ene vrouw die jou bezeerd heeft niet staat 
voor een hele groep. Dat het soms oplucht om ongenuanceerd iets te roepen, maar dat je dan zomaar struikelt en jezelf of een 
ander bezeert. En zo verder. Uiteraard is het dan niet genoeg om dat te weten, je moet het ook trainen en doen. 
Anders werkt het niet om fit te blijven.
Voor je het weet scheurt er iets…

zo   4 mei 19.00u Vesper voorafgaand aan dodenherdenking Kleine Kerk
ma   5 mei 18.00u Kompasmaaltijd Korenmaat
do   8 mei 10.00u Koffie Korenmaat Korenmaat
zat 10-24 mei  Meivakantie ds. Michiel de Zeeuw
do  15mei 10.00u Koffie Korenmaat Korenmaat
do 15 mei 19.30u Kerkenraadsvergadering Korenmaat
ma 19 mei 19.30u Diaconievergadering Torenkerk
di 27 mei 10.00u Gesprekken op dinsdagmorgen Korenmaat
do  22  mei 10.00u Koffie Korenmaat Korenmaat
di  27 mei 19.30u Overleg Werkgroep inrichting Kleine Kerk 
do 29 mei 10.00u Feestelijke dienst op Hemelvaartsdag Torenkerk
ma   2 juni 18.00u Kompasmaaltijd Korenmaat
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  Kompasmaaltijd

Op maandag 5 mei en 2 juni is er weer een Kompasmaaltijd.
Om 18.00 uur kunt u aanschuiven aan de gedekte tafels in de Korenmaat.
Het kookteam zal zijn best doen er iets heerlijks van te maken.     

 Welkom!

Film: The Old Oak
We hebben al twee films gezien van Ken Loach (I, Daniel Blake en Sorry we missed you). 
En de Britse filmmaker levert opnieuw een sterk sociaal drama af dat zich afspeelt in de 
arbeidersklasse van het hedendaagse Engeland. Oprecht, hoopvol en actueel. 
In een voormalige mijnwerkersstad staat The Old Oak, de laatste kroeg van het inmiddels 
vervallen plaatsje in Noord-Engeland. De lokale bevolking kan zelf amper het hoofd boven 
water houden en ziet hun woonplaats steeds verder leeglopen. Kroegbaas TJ hoort zijn
mopperende, vaste klanten zwijgzaam aan. Als dan de pub ook nog eens met sluiting 
wordt bedreigd, zorgt de huisvesting van Syrische vluchtelingen in het stadje voor extra 
onrust. Maar een onwaarschijnlijke vriendschap brengt de verschillende werelden 
voorzichtig tot elkaar, met The Old Oak als gezamenlijk middelpunt.

In The Old Oak gloort er hoop in het besef dat we samen moeten werken en leven in en aan onze toekomst.
Datum:   vrijdag 9 mei 2025
Tijd:   20.00 uur
Plaats:    Johanneskerk, Serooskerke
Leiding:   Leny en Izaäk Geschiere

Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse
email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726

  Spirituele bomenwandeling Middelburg
Het komende voorjaar gaan we weer op een spirituele manier genieten van de 
natuur. We doen dit door middel van een bomenwandeling in Middelburg.
Johan Antheunisse, IVN gids, zal ons meenemen op een wandeling langs 
verschillende bomen. Ds. Gert Zomer gaat ons hierbij spiritueel terzijde staan.
We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee op een nog nader te 
bepalen plaats.

Datum:  woensdag 14 mei 2025
Tijd:  19.00 uur
Startplaats: Loskade bij Stationsbrug
Leiding:                   Johan Antheunisse en Gert Zomer

Contactpersoon en opgave:Elly Wisse
                                                                                                                                        email: ellywisse@zeelandnet.nl  tel. 06-42781822
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  Open Tuinen op 14 en 15 juni
   Beste gemeenteleden, een oproep aan u allen:
  Kom en Beleef het 16e Open Tuinen Weekend in Veere!

Het weekend vol groen, gezelligheid en inspiratie is in aantocht. 14 en 15 juni is weer dé gelegenheid om je onder te 
dompelen in de schoonheid van Veerse tuinen, en dat alles voor een goed doel. 
De opbrengst van het open tuinenweekend is voor het restauratiefonds van de Kleine Kerk Veere.

Wat kun jullie verwachten? 
 - Prachtige tuinen: Wandel door tien fraaie tuinen. Een grotendeels nieuw aanbod of langere tijd niet opengesteld tijdens  
   De Open Tuinen. Laat je verrassen door de diversiteit, creativiteit en natuurlijk mooie bloemen en planten.
 - Heerlijk gebak: Geniet van verrukkelijk gebak, zelfgemaakt door onze zeer gewaardeerde en getalenteerde bakkers (jullie!)
        Van taarten tot boterkoek, er is voor ieder wat wils!
 - Groene vingers: In enkele tuinen zijn stekjes te koop. Neem een stukje van de natuur mee naar huis. Perfect voor zowel de 
       ervaren tuinier als de enthousiaste beginner!
 - Muziek en kunst: Laat je verwonderen door optredens van een gezellig koor uit Brabant en ontdek inspirerende kunst in de     
       tuinen. 
 - Picknick in de boomgaard onder de moerbeibomen: de ingang naar de boomgaard in de Mijnsherenstraat heeft het hek wijd 
   open zodat bezoekers hun eigen meegebrachte boterhammen op een wel hele leuke plek kunnen nuttigen. Mochten we 
      getrakteerd worden op een tropisch warm weekend dan is dit ook een heerlijke lommerrijke plek om in het gras te liggen. 

Neem deel aan de gemeenschap!
Dit evenement is niet alleen een feest van de natuur, maar ook een kans om samen met gemeenteleden, buurtgenoten en 
vrienden het verschil te maken. En wist je dat tuinieren niet alleen leuk is, maar ook stressverlagend werkt? Studies tonen aan dat 
het werken in de tuin je gelukkiger maakt! En werken in de tuin kan op diverse manieren :) 

Hoe kun je helpen?
Jouw hulp maakt een groot verschil! Of je nu graag bakt, bezoekers verwelkomt of een handje wilt toesteken in de theetuin, we 
kunnen alle handen gebruiken! Ook picknickkleden die wij in bruikleen mogen gebruiken in de boomgaard zijn heel welkom!

Meld je aan op de lijst die de komende weken op de tafel in de Kleine Kerk ligt. Dat mag een paar uur hulp bij de entree 
van een tuin zijn, of een dagdeel. Hulp in meerdere tuinen verdeeld over de beide dagen is ook bespreekbaar. 
Alle hulp is welkom!   

               Samen maken we er weer een geslaagd open tuinen weekend van. 
               Voor het goede doel !

  

zaterdagzaterdag  

11.00 -17.00 uur11.00 -17.00 uur

zzondagondag  

12.00 -17.00 uur12.00 -17.00 uur

Mooie route langs Mooie route langs 
TIEN tuinenTIEN tuinen

Centraal informatiepunt: Centraal informatiepunt: 
Kleine Kerk, Kleine Kerk, 
Kapellestraat 27Kapellestraat 27

Entree € 2,00 pp/per tuinEntree € 2,00 pp/per tuin
Passe-partout voor alle Passe-partout voor alle 
10 tuinen € 10,00 pp10 tuinen € 10,00 pp

Opbrengst voor het Opbrengst voor het 
restauratiefonds restauratiefonds 

Protestantse Gemeente VeereProtestantse Gemeente Veere

  

  

www.veere-stad.nlwww.veere-stad.nl

15 juni15 juni

14 juni14 juni

opentuinenveereGrafisch ontwerpbureau Franke - Veere    -   Foto: Hanneke de Vroe   V
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  Jarig in de maand mei
mevr. Looise-Arendse 
hoopt op 30 mei   78 jaar te worden
                                    

Van harte gefeliciteerd en
                                                    Gods zegen toegewenst !

                                                                                             

Wie brengt de bloemengroet 
 
  4  mei fam. Luyk  Veere
11  mei mevr. I. Priester  Veere
18  mei fam. Buiter  Veere
25  mei fam. Sturm-Geldof  Gapinge
  1  juni mevr. M. Joustra  Veere
  8  juni fam. Slingenberg  Veere
15  juni fam. Eggink-Louws Gapinge
22  juni fam. Francke-de Nooijer Gapinge
29  juni fam. Gideonse-de Nood Veere

  Collecteopbrengsten
12 maart Veere Biddagmaaltijd tbv Colombia €  255,50

30 maart Veere Kerk    €    87,77
  KiA  Colombia  €  122,22
  6 april Veere Kerk    €  110,00
  Diaconie   €  111,95
13 april Gapinge Kerk    €  130,55
  Bloemengroet   €  139,30
17 april Gapinge Kerk    €    57,65
  Rode Kruis       Jemen  €    89,50
20 april Veere Kerk    €  350,67
  KiA  Noodhulp Oekraïne €  692,22
 

  Autodienst   
                                                                                                                 
vanaf Sandenburghlaan  10 D/E
  4  mei Eelke Keersemaker Veere
  4  mei    avond Adri Franke Veere
11  mei Harry Buiter  Veere
18  mei David Pouwer  Veere
25  mei Peter Wattel  Gapinge
29  mei Peter van Breda  Gapinge
  1  juni Editha Kraak  Veere
  8  juni Rinus Boone  Veere
15  juni Cees Gideonse  Gapinge
22  juni Anke vd Berge  Gapinge
29  juni Eelke Keersemaker Veere
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  Waar collecteren wij voor in de maand mei

  Veere       Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
                     Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05                             
                     Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                       Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

    U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 
                    Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

  4 mei
1e collecte:  KIA Soedan
Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan                                                                                            
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn 
omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale 
(kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan
en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië.                                      
Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen 
voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. 
Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp 
krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen 
lopen op misbruik en mensenhandel.

2e collecte:  Kerk

  11 mei
1e collecte:  KIA Bangladesh
In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. 
Toch wil deze minderheidskerk van betekenis zijn voor de samenleving. 
Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op. 
Naast een academische opleiding zijn er ook cursussen voor gemeenteleden
om te leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook veel
jongeren doen mee. Zij leren er meer over het christelijk geloof en 
kunnen daardoor beter aan anderen vertellen wat het geloof voor hen 
betekent. Daarnaast inspireert de cursus hen om een taak in de kerk op
zich te nemen.
Via haar diaconale afdeling steunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse 
gemeenschappen en afgelegen dorpen om hun inkomsten te verhogen met 
diaconale activiteiten zoals trainingen over duurzame landbouw, 
veeteelt en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen. 
Dankzij die trainingen kunnen zij hun inkomsten verhogen.                                                   https://vimeo.com/896821323?share=copy

2e collecte: Kerk

  18 mei
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie
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  25 mei
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

  29 mei  (Hemelvaart) 

1e collecte:  Diaconie
2e collecte:  Kerk

  1 juni
 
1e collecte:   Bloemen
2e collecte:   Kerk
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 7 juni 2025 
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 29 mei!

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

Nw. Sandenburgh

   4 mei 
  Veere  ds. Michiel de Zeeuw
  collectes:  KiA Soedan  en  Kerk
 

   4 mei 19.00 uur Vesper - Dodenherdenking
  Veere  ds. Michiel de Zeeuw

11 mei  
  Veere  dhr. Hans Soeting
  collectes:  KiA Bangladesh  en  Kerk

18 mei  
  Veere  ds. K. van der Jagt  (Renesse)
  collectes:  Kerk  en  Diaconie

25 mei
  Gapinge mw. M. Meulensteen  (’s Heer Hendrikskinderen) 
  collectes: Kerk  en  Diaconie

29 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag
  Gapinge ds. Michiel de Zeeuw
  collectes: Diaconie  en  Kerk

  1 juni
  Veere  ds. M. Pieterse  (Nieuwerkerk a/d IJssel)
  collectes:  Bloemengroet  en  Kerk

  8 juni   Pinksteren
  Veere  ds. Michiel de Zeeuw
  collectes:  KiA Myanmar  en  Kerk

  Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh
  4 mei 14.30 uur pastor Maria Opgelder
18 mei 14.30 uur ds. Jos Wouters
  1 juni 14.30 uur ds. Michiel de Zeeuw     


