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Meditatie “Als nieuw”
Uit de pastorie “In de Hof”

Kompasmaaltijd     -  Inloopmorgen
Verjaardagen  	  -  Bloemengroet 
Autodienst
Kerkextra	  

Nieuws van de kerkenraad
College van kerkrentmeestersWaar collecteren we voor in februari 

Collecteopbrengsten

Paasgroetactie 2025
Gezocht koster Nw-Sandenburgh

 Meditatie bij ‘Als Nieuw!’
Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens 
ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.

                                (Genesis 2: 19)
Zijn gemiddelde was 21 leugens per dag. We leven in dagen dat een 
president met  die score opnieuw ruimschoots aan het woord is. We zagen 
hoe veel bedrijven en organisaties al bereid waren om zijn termen over te 
nemen. Of die woorden juist zijn of niet, lijkt niet meer van belang. 
Wie wil winnen, geld wil verdienen, richt zich naar de macht. Zegt, 
naar een bekend sprookje, hardop: ‘Keizer, wat heeft u prachtige 
nieuwe kleren aan!’

Hoe weeg je een ons
Ook in Nederland gaan mensen zomaar mee in lege benamingen. 
Iemand roept ‘het is hier van ons’ en een koor van papagaaien wekt de 
indruk dat hier verder niet over nagedacht hoeft te worden. Alsof we niet 
meer op onze woorden hoeven te letten. Ooit bracht taal een scheur in de 
vanzelfsprekendheid.
In de kerk oefenen we ons bij de dienst van het Woord in wat waar is. 
Zingt u Gezang 318 er maar op na. Een begin van die oefening lezen we in Genesis 2. Voor mij persoonlijk is het een ontroerend 
tafereel; hier krijgen we een inkijkje in het hart van de Levende. God de HEER brengt hoopvol de levende wezens één voor één bij 
de mens. Het gaat hier niet om een klus, in de trant van ‘als het beestje maar een naampje heeft’. Het gaat over ‘wat bedoel je?’. 
Wie ben jij mensenkind? Een zoeken naar het hart van de ander. 

Verwondering
Hier wordt verteld hoe God aandachtig wacht bij de mens vol levensadem. De Levende is hoopvol over welke namen we zullen 
geven. In onze benamingen klinken wij zelf mee. ‘Naam geven wat ik zoek’. Het is maar wat je geluk noemt, of verdriet, of carrière. 
Of alles in het leven beheersbaar in codes wordt ondergebracht, of mag bovenkomen in omschrijvingen met ruimte voor 
verwondering. Hoe is het met je? Geef eens namen aan wat je is overkomen, aan de levende wezens die voorbij kwamen. 
Bezie ze als nieuw. De mens gaf namen. Wij benoemen nog steeds; maar het zijn allemaal werktitels. Tijdelijke aanduidingen, tot we 
een betere, veelzeggender benaming vinden. Het leven, onszelf en de ander beter leren kennen. Dat vraagt levenslang om ruimte, 
speelruimte. Niet het verstikkende van ‘iedereen vindt’ of het angstige zoeken daarnaar om maar niet buiten de boot te vallen. 
‘Hoeveel likes heb jij?’

ds. Michiel de Zeeuw

Kerkdiensten februari
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Heleen Boone, Els Breel, Willy Koppejan, Cees Gideonse, Addie van den Broeke, Tannie Bakker, 
Rinus Boone en Jo Koppejan.

  In ommezien
Wat kon er veel gedeeld en beleefd worden in de afgelopen maanden. Als nieuwkomer in jullie midden heb ik het met extra 
aandacht gevolgd.  De bevestiging van de nieuwe ouderling in het pastoraat, Ineke van Wallenburg, bracht dankbare reacties. 
Gemeenteleden die blij zijn dat het team van de kerkenraad versterkt wordt. Bij het jawoord van de gemeente klonk dan ook 
betekenisvol de belofte om met onze ambtsdragers mee te werken en voor hen te blijven bidden. Op die Eerste Advent stond Jozef, 
als eerste figuur uit onze fraaie Kerststal helder in beeld. Veel dank aan ieder die hielp om de figuren elke Adventszondag goed 
ter plaatse te krijgen! 
In vier rondes kwamen alle groepen van basisschool De Magdalon een kijkje nemen in de Kerststal. De kinderen wisten allerlei 
details en hadden mooie vragen. We zongen het lied ‘Zeg eens herder waar kom jij vandaan? ‘Mogen we ook even in de kerk kijken?’ 
Uiteraard mocht dat en sommige kinderen keken hun ogen uit. Een van de groepen zong het lied dat ze pas geleerd hadden 
‘Dona nobis pacem’, over het zo actuele verlangen naar vrede.  ‘Wat klinkt dat hier mooi’ zei een van hen. ‘Ik was hier ook toen 
mijn opa gestorven was’ zei een ander. ‘Had je een lieve opa?’ vroeg ik. 
Een zielsdiep knikken volgde. 

 Schuif maar aan
    De Kompasmaaltijd in december had de allure van een Kerstdiner. 
Knap hoe het team van vrijwilligers het tot zo’n smakelijk en 
gezellig geheel had gemaakt. Een teken van onze waardering voor 
wie hieraan bijdraagt (zie de foto) was dan ook erg op zijn plaats. 
Het voordeel van De Korenmaat als locatie is dat er echt voldoende 
ruimte is. Schuift u een volgende keer ook aan? Deze maaltijd voor 
alleengaanden biedt hartelijke ontmoetingen en heerlijk eten.     
Als het nodig is wordt u zelfs opgehaald en thuisgebracht. 
 
 Veel van het goede
    De Kleine Kerk was groots gevuld bij de Adventsmarkt. 
Een keur aan producten en boeken van allerlei goede doelen. 
Opvallend was dat het hart gevormd werd door de koffiekring 
waar onder het genot van lekkere taart en koffie of thee vrolijk 
werd bijgepraat. Ook een goed doel. Op de middag van 4e Advent was er een geslaagde weergave van een rijke muzikale traditie 
in de Torenkerk. Het ‘Festival of lessons and carols’  bracht in Gapinge de samenzang, met begeleiding door Alexander Koole, van 
klassieke Engelse kerstliederen, omlijst met lezingen over de weg van het Licht. Mooi daarbij was dat de lezingen dit jaar verzorgd 
werden door mensen die in onze omgeving in de zorg werkzaam zijn of waren. 
Heel aansprekend bij die weg van het Licht. 

In aanloop naar de Kerstnachtdienst was ik uitgenodigd om een kijkje te nemen bij een repetitie van Veere’s Genoegen.  Vlak voor 
ik die vrijdagavond bij ‘Het Akkoord’ zou binnenstappen was Sinterklaas me net voor. Het leek me beter om die  surprise maar 
niet te verstoren. Bij een volgende gelegenheid kon ik volop genieten van de voorbereidingen. Mooi om te  zien was, hoe tijdens 
het spelen van een van de kerstliederen iemand met het hoofd begon te schudden, de dirigent afsloeg en hoorde ‘dat we dat veel 
sneller zingen’. Met vaardige hand gaf de dirigent vervolgens een ander tempo aan, waarop er tevreden geknikt werd tijdens het 
blazen. Die goede voorbereidingen waren tijdens het voorafgaande concert en tijdens de Kerstnachtdienst volop te genieten. 
We zongen van hoe God zich in onze wereld laat vinden: Van alzo veer én van alzo Veere. Ook in ónze wereld opent dat kind een 
ander perspectief. Leef mee, bouw mee, hoop met hem mee om het werkelijk koninklijk te laten toegaan in onze samenleving! 
Aansluitend was er het zingen op de Markt, begeleid vanaf het carillon door Jan Wisse, die me eerder door stadsbeiaardier 
David van der Vlies hartelijk was geïntroduceerd. 
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  Sfeervol
       Waardevol opvallend vond ik de sfeervolle aankleding van onze beide kerken. Er waren geslaagde symbolische schikkingen op 
de Adventszondagen, die steeds een eigen invalshoek lieten zien op wie die zondag centraal stond. De kerkruimte in Veere werd 
aansprekend omlijst door de kleurige schilderijen van de hand van Margaret van Dijken met thema’s uit de kerstverhalen. 
Zag u overigens hoe de kosters op een zo hoge ladder klommen om de kaarsen van de kroonluchter aan te steken? 
In de Kerstmorgendienst was er voor de kinderen een leuke weergave uit de Prentenbijbel en vervolgens werd er bij de 
kindernevendienst een kleurrijke kerstlantaarn gemaakt. De Schriftlezing uit Esther over de overvloedige feesten van een armoedige 
koning gaf daarna scherpte aan ons feest rond de koning in de kribbe. Die uitersten van onze wereld kregen ook gezicht in ons 
denken aan en bidden voor de onschuldige slachtoffers in Oekraïne, Gaza, Soedan en op nog zoveel andere plaatsen. 

Bij de Oudejaarsdienst in de Torenkerk lazen we met elkaar over hoe de Levende met mensen meegaat door de tijd. Een nieuwe 
vertaling van het lied ‘Abide with me’, dat in het liedboek als ‘Blijf mij nabij’ is opgenomen, gaf daarbij concrete beelden uit een 
mensenleven. We begonnen het nieuwe jaar met hoopvolle en goede wensen, waarna we samen keken naar het schilderij 
‘Het loflied van Simeon’ van Arent de Gelder en zijn bijzondere uitleg van hoe je kunt waarnemen. 

  Leven is meeleven
       Het was een grote teleurstelling voor de bewoners van Nieuw-Sandenburgh en hun familie dat een virusuitbraak een streep 
zette door allerlei plannen rondom Kerst. Verschillende bewoners zijn flink ziek geweest.  Ook kon het geplande uitzwaaien van 
twee trouwe kosters bij de diensten in Nieuw-Sandenburgh, Jo en Willy Koppejan, niet doorgaan. Het koor zou hen op 24 december 
toezingen. Een kleine delegatie van de kerkenraad heeft dit zingende ‘dank jullie wel’ als muzikale verrassing toen in hun huiskamer 
laten horen. 

Op 27 december is, in de leeftijd van 82 jaar, overleden Anna Jacoba Maas, die in Nieuw-Sandenburgh woonde.  De dankdienst voor 
haar leven, waarin ds. G.J. Smit voorging, vond plaats op 3 januari in de Pelgrimskerk te Vrouwenpolder. We wensen haar naasten 
sterkte en troost toe in dit gemis. 
 
  Ontmoetingsmiddag
      Onze diakenen organiseerden op 17 januari een gezellige middag in de Torenkerk. Na een aangeklede koffie konden we bevlogen 
verhalen beluisteren van ons gemeentelid Léonie Dieleman. Haar inzet voor mensen in Mozambique en de manier waarop ze daar 
hun dagelijks leven deelt, kwam inspirerend bij ons binnen. Ook na afloop, toen er bij een lekker glas werd nagepraat, was goed te 
merken dat voorbeelden die we uit haar nieuwsbrieven kennen (zie de website van de kerk) nog dichterbij kwamen. We wensen haar 
toe dat ze haar waardevolle werk ook dit jaar met zegen zal kunnen blijven doen. 

  Uitnodigingen
     Begin januari ontving u een brief in de bus waarmee u werd uitgenodigd voor een groothuisbezoek. 
Ook kon u invullen of u het fijn zou vinden om bezoek te ontvangen. We zijn blij met de goede 
respons. Ook werd u uitgenodigd voor een avond over Rembrandt en de Bijbel. Aan de hand 
van enkele van zijn werken kijken we mee hoe Rembrandt zonder woorden een Bijbelverhaal 
uitlegt. Door zijn verbeelding blijft een verhaal je op een aansprekende manier bij. Die avond 
is op donderdag 20 februari, aanvang 19.30 uur in De Korenmaat. Ook als u zich nog niet heeft 
aangemeld bent u van harte welkom en de toegang is vrij.  De filmavond waarop we samen naar 
de film ‘Je verrai toujours vos visages’ (ik zal altijd jullie gezichten zien) kijken was gedacht voor             
12 maart. Later bleek dat dan de Biddagmaaltijd plaatsvindt in de Korenmaat. 
Om die reden verschuift de Filmavond naar woensdagavond 26 maart, aanvang 19.30 uur.

  Fotografen gezocht
     Vind je het leuk om af en toe een foto te maken? Voor ons kerkenwerk zijn foto’s bij een bepaald thema of situatie echt van 
betekenis. Ik zou het fijn vinden als er een groepje fotografen is in onze gemeenten. Fotografen die op aanvraag (en op eigen 
gelegenheid) foto’s willen maken. Die kunnen we dan gebruiken voor bijvoorbeeld een folder, de website of om te laten zien in 
een kalender of liturgieboekje. Het is fijn als je een camera hebt, maar ook met veel telefoons kun je fraaie foto’s maken. Het is niet 
verplichtend. Als er een mailtje binnen komt met ‘wie heeft een foto in zijn eigen voorraad van (bijvoorbeeld) een mooi brood of wie 
wil zo’n foto maken?’ dan kun je even zien of je tijd en zin hebt om die foto aan te bieden. Fijn als je mee wil doen! Uiteraard zijn ook 
jonge fotografen van harte welkom. 
Stuur me een mailtje (predikant@pgveere.nl) en ik zet je op de fotografenlijst. 
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  Website
     Er zijn veel manieren om na te genieten. Aan je buren vertellen over het toetje bij de Kompasmaaltijd, zingend naar huis gaan 
met het slotlied uit  de dienst, of met een kaartje nog even laten weten hoe rijk een ontmoeting geweest is. Nagenieten kan ook heel 
goed met een regelmatig bezoekje aan de website van de kerk. Onze webmeester maakt er met nieuwe beelden en teksten een mooi 
en aansprekend geheel van. 

  Voorjaarsweek
       In week 9 (23 februari tot 1 maart) heb ik een week vrij. Bij dringende situaties kunt u contact zoeken met de scriba,
 via scribagave@pgveere.nl of via het telefoonnummer dat op het inlegvel met contactadressen te vinden is.

 Trots op de voorganger
    In een volle kerk keken hooggeplaatste mensen laatdunkend naar de voorganger. Bisschop Mariann Edgar Budde vroeg bij de 
gebedsdienst rond zijn inauguratie aan de nieuwe president van de VS “Have mercy”. “Toon barmhartigheid aan de mensen in dit 
land die bang zijn. Er zijn kinderen die homo, lesbisch of transgender zijn en momenteel voor hun leven vrezen.” Ook noemde ze 
immigranten en vluchtelingen. “We waren allemaal ooit vreemdelingen in dit land”. Ze vroeg de president om groepen niet te 
demoniseren. Na afloop riep iemand stoer dat ook deze voorganger wel op de deportatielijst geplaatst kon worden. 
Ik las de woorden van bisschop Budde met dankbaarheid. Trots op haar moed om als een profeet in het hol van de leeuw op te roepen 
tot barmhartigheid. 
Bij het Kerstfeest en de drempel naar het nieuwe jaar ontvingen we van verschillenden van jullie een kaartje met goede wensen. 
Joke en ik zijn blij met zulke vriendelijke signalen. Dank jullie wel! 

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
ds. Michiel de Zeeuw

					   
ma    3 februari	 18.00u Kompasmaaltijd 			   De Korenmaat
di      4 februari	 19.30u Groothuisbezoek		   	 Veerseweg 19
do     6 februari	 10.00u Koffie Korenmaat 			   De Korenmaat
do     6 februari	 19.30u Kerkenraad 			   De Korenmaat
ma  10 februari	 19.30u Commissie inrichting van de kerk 	 De Korenmaat
do   13 februari  	 10.00u Koffie Korenmaat 			   De Korenmaat
di    18 februari 	 10.00u Inloopmorgen ‘samen in gesprek’	 De Korenmaat
do   20 februari 	 10.00u Koffie Korenmaat 			   De Korenmaat
do	   20 februari 	 19.30u Avond ‘Rembrandt en de Bijbel’	 De Korenmaat
zo 	   23 febr- 1 maart 	Voorjaarsvakantie ds. Michiel
ma 	   3 maart 	 18.00u Kompasmaaltijd 			   De Korenmaat

  Uit de kerkenraad
Zo gezegd zo gedaan
Uw kerkenraad sprak in december onder meer over het thema ‘Veilige kerk’. Binnen veel kerken 
is er het bewustzijn dat we op een zorgvuldige manier met elkaar moeten omgaan. Als dat 
te weinig aandacht krijgt kunnen er onprettige of zelfs onveilige situaties ontstaan. 
De landelijke Protestantse Kerk heeft het project ‘Veilige kerk’ in gang gezet en elke gemeente 
gevraagd om daar een plaatselijke vertaling van te geven. Een geschikt begin is het vaststellen 
van een gedragscode. Dat is een omschrijving van waar de eigen kerkelijke vrijwilligers zich 
aan willen houden. Ook uw kerkenraad wil hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. 
Zo is onderstaande gedragscode, aan de hand van een voorbeeld elders, besproken en voorlopig vastgesteld. Velen zullen hierbij 
denken ‘dit is allemaal toch vanzelfsprekend?’. Dan nog kan het goed zijn om die afspraken helder te delen. 
Uiteraard kan de kerkenraad niet voor al onze kerkelijke vrijwilligers spreken. Om die reden staat deze gedragscode hieronder 
afgedrukt. We vragen u om deze met aandacht te lezen. Wanneer u, als vrijwilliger, niet akkoord zou kunnen gaan met deze 
gedragscode vragen we u om hierover schriftelijk contact op te nemen met onze scriba. 
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Graag voor 1 maart aanstaande. Heeft u er vragen over bel dan gerust met onze predikant of scriba.  In de kerkenraadsvergadering van 
3 april kan dan de gedragscode, eventueel aangepast op grond van reacties, worden vastgesteld en op onze website gepubliceerd. 
Het is de bedoeling om dan jaarlijks op de kerkenraad te bespreken hoe de gedragscode fungeert. Alvast bedankt voor uw aandacht 
en betrokkenheid.

GEDRAGSCODE KERKELIJKE VRIJWILLIGERS -  Protestantse gemeenten Gapinge en Veere
Bij een veilige kerk horen heldere omgangsregels. De Bijbel biedt daartoe volop inspiratie: de Tien Woorden voor een samenleven 
in vrijheid, ‘niet heersen maar dienen’, ‘…de grootste daarvan is de liefde’, en zo meer.
Voor ons kerkelijk werk vertalen we dit in een gedragscode, zodat ook anderen weten wat voor ons leidend is. 
      	 1. 	 Iedereen telt mee in de gemeente. Ik aanvaard de ander zoals die ander is.
      	 2. 	 Ik kies voor zorgvuldigheid in het omgaan met de ander, en dus:
      	 3. 	 respecteer ik de grenzen die de ander aangeeft
      	 4. 	 doe ik niet mee met roddelen, uitlachen of pesten
     	 5. 	 geef ik de ander geen seksueel getinte aandacht en kom ik niet ongewenst te dichtbij
     	 6. 	 stel ik gepaste vragen en maak ik geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
      	 7. 	 probeer ik me bewust te zijn van een eventuele machtspositie en richt me actief op gelijkwaardigheid
      	 8.	  Ik doe geen mededelingen aan derden over wat mij in mijn kerkelijk werk vertrouwelijk ter kennis is gekomen
	 9. 	 Ik ga verantwoordelijk om met giften voor de kerk en voorkom dat ik persoonlijk voordeel heb aan wat een ander 
	       	 (mee)geeft 
         10. 	 Als ik namens of over de kerk/gemeente communiceer (in gesprekken, e-mails, op internet, sociale media, enz.), 
	      	 dan doe ik dat zorgvuldig en constructief

  College van Kerkrentmeesters Veere
Actie Kerkbalans 2025 
Geef vandaag voor de kerk van morgen
In januari deden we mee met de landelijke Actie Kerkbalans. Kerkbalans, al sinds 1973 de gezamenlijke 
actie van verschillenden kerkgenootschappen om samen een beroep te doen op de plaatselijke kerken 
voor een financiële bijdrage. Achttien vrijwilligers hebben in Veere de enveloppen rondgebracht en soms 
ook weer opgehaald. Inmiddels hebben we al de nodige toezeggingen mogen ontvangen. Mocht u een 
vrijwilliger hebben gemist of heeft u om andere redenen de antwoordenvelop nog niet kunnen inleveren, 
dan vragen we u dit alsnog te doen, u kunt hem kwijt in de brievenbus bij de kerk. Het formulier kan ook 
gemaild worden naar bijdragenadministratiecvk@pgveere.nl. 
We zijn blij met de toegezegde bedragen, we hebben ze hard nodig om invulling te blijven geven aan de wijze waarop wij als kerk 
in de samenleving willen blijven functioneren.

  Cijfertjes en getallen
     Kerkdienst-gemist
Sinds de coronatijd zenden we via ‘kerkdienst-gemist’ de kerkdiensten uit. Inmiddels zijn de uitzendingen helemaal ingeburgerd. 
In 2024 werd tijdens de dienst vanuit de Kleine kerk gemiddeld 28 keer de computer of televisie ingeschakeld om de dienst mee te 
vieren. Daarnaast werden die diensten ook nog op een later tijdstip bekeken met een gemiddelde van 127 inschakelingen per dienst. 
Een hoog gemiddelde, wat met name te danken is aan het hoge aantal inschakelingen op zondag 20 oktober, de verbintenisdienst. 
Tijdens de diensten is het gebruik van de beamer niet meer weg te denken. Beamer, streaming en andere ontwikkelingen die 
tijdens de coronaperiode zijn aangeschaft/ontwikkeld, nieuwe technologie waar misschien allereerst huiverig tegen aangekeken 
werd, maar nu als een waardevolle aanvulling wordt gezien. 

  Website (pkn-gapinge-veere.nl)
     Heeft u er al eens een kijkje genomen? Nog even nagenoten met foto’s van kerkdiensten, in alle rust gedichten/liederen nagelezen 
die gebruikt zijn in diensten of misschien gewoon even rondgeneusd?
Weet dat u niet alleen was. Om een idee te geven: in de periode van 24 december 2024 tot 23 januari 2025 kreeg de site 751 unieke 
bezoeken. Fijn ook dat de site steeds up-to-date gehouden wordt door Cees Gideonse. 

Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters Veere,
Heleen Slingenberg
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  Paasgroetenactie 2025
Een goede wens met Pasen voor gedetineerden binnen en buiten Nederland. 
Stuurt u ook een kaart?
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten 
aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde man 
in Veenhuizen. Het thema is ‘Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.’ 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 16 februari wordt u gevraagd een paasgroetkaart te schrijven b.v. tijdens het koffiedrinken 
na de dienst. U mag ook een kaart mee naar huis nemen en later in de week bij een van de diakenen inleveren.
 (Er zijn voorbeeldteksten die u over kunt schrijven, indien u het moeilijk vindt om 
zelf iets te schrijven.)
Het zijn dubbele kaarten. De aangehechte kaart wordt door de diaconie gefrankeerd, zodat de gedetineerde deze kaart zelf aan 
iemand kan sturen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. 
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. 
Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld. 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Diaconie Gapinge Veere

  Gezocht: koster in Nieuw-Sandenburgh
Wie wil eens in de vier maanden, twee kerkdiensten in Nieuw Sandenburgh, het werk van koster 
overnemen op de plaats waar Jo en Willy Koppejan altijd dienst deden?  
Wil je weten wat er van je verwacht wordt, dan kun je contact opnemen met Betsie Wattel, 
tel: 0647016894 of je kunt je aanmelden bij de scriba. 

  Kompasmaaltijd
    
Op maandag 3 februari is de volgende Kompasmaaltijd, om 18.00 uur in de Korenmaat.
De kookploeg gaat weer zijn uiterste best doen om er wat lekkers van te maken.
 
Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel.

  Inloopmorgen
    
Op 18 februari wordt er weer een inloopmorgen gehouden in de Korenmaat
 om 10.00 uur. Deze duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Nw. Sandenburgh

Iedereen is welkom!
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  Boekbespreking
Schemerleven van Jaap Robben is de roman die we dit seizoen gaan lezen en bespreken. 
Frieda Tendeloo, 82 jaar en pas weduwe geworden, verhuist naar een verzorgingshuis.  
Ze is plotseling alleen na een lang huwelijk. Dan komt bij haar een altijd verzwegen 
verdriet onafwendbaar naar boven. Herinneringen aan een in de winter van 1963 
begonnen onstuimige maar geheime liefde, die fataal afloopt. Langzamerhand durft ze haar 
verleden onder ogen te komen en gaat ze praten tegen haar zoon. ‘Jaap Robben 
vertelt in Schemerleven een dubbel verzwegen verhaal: verzwegen door zijn hoofdpersoon 
én de samenleving. (Recensie in De Morgen, 1 oktober 2022).
Jaap Robben (1984) is dichter, schreef kinderboeken en debuteerde in 2014 met de roman Birk, waarmee hij ook in het buitenland 
succes heeft. Het verhaal is verfilmd, evenals het in 2018 verschenen Zomervacht. 
In het werk van Robben draait het vaak om vergeten en herinneren. 
Datum:	 donderdag 6 februari 2025
Tijd:	 14.30 uur
Plaats:	 Torenkerk, Gapinge
Leiding: 	Mineke de Visser								                      

 Contactpersoon: Bram Abrahamse, 
email: apabrahamse@gmail.com, tel. 591726

  Film: Supernova
Ontroerend en prachtig verhaal over de liefde tussen twee mensen, en hoe de keiharde 
realiteit soms dwingt tot hartverscheurende keuzes. Amerikaanse romanschrijver Tusker 
(Stanley Tucci) en Britse pianist Sam (Colin Firth), altientallen jaren een stel, reizen 
keuvelend in hun camper door het Engelse Lake District. 
Maar dit is niet zomaar een gezellige vakantie: Tusker lijdt aan beginnende dementie en 
wil nog één keer dierbare herinneringen ophalen. Ze ontmoeten familie, vrienden en 
plaatsen uit hun verleden. Deze tijd die ze samen hebben, is het belangrijkste uit hun 
leven geworden. Geheimen worden onthuld, plannen vallen in duigen en hun liefde biedt 
geen vanzelfsprekende oplossing meer. Ze moeten zich afvragen wat het betekent lief te 
hebben in de schaduw van een ingrijpende ziekte.
Supernova is een oer-Brits drama: smaakvol en beheerst verteld, op het afstandelijke af.
Toch is het erg aangenaam om anderhalf uur op te trekken met deze sympathieke personages. 
Hun liefde heeft een prachtige vanzelfsprekendheid, wat allicht mede te danken is aan de echte (hetero)vriendschap tussen Tucci en 
Firth.
Met echt heel mooie muziek, een absoluut niet deprimerende film! 

Deze avond gaan we samen eten met spijzen en dranken die u zelf meeneemt. Een Amerikaans buffet dus. 
Datum:	 vrijdag 7 februari 2025
Tijd:	 18.45 tot 22.00 uur
Plaats:	 Johanneskerk, Serooskerke
Leiding: 	Leny en Izaäk Geschiere

Contactpersoon en opgave: Bram Abrahamse, 
email: apabrahamse@gmail.com, tel. 591726



8

  

  Biddagmaaltijd
      Wij willen u uitnodigen voor de biddagmaaltijd/dienst op woensdag 12 maart, 
om 18.00 uur, in de Korenmaat. 
We eten een eenvoudige maaltijd en tussendoor zingen en lezen we uit de bijbel, 
onder begeleiding van Michiel de Zeeuw.
Iedereen uit Gapinge en Veere is van harte welkom. 
De kosten zijn € 7,50. De opbrengst is voor “Delta voor Colombia” 
U kunt zich opgeven bij Betsie Wattel (0647016894) of bij een van de andere KIA GaVe-leden 
en op de intekenlijst die in de kerk op tafel komt te liggen.

De KIA GaVe groep
Fred, Anneke, Davine, Betsie, Lies en Marieke

  Jarig en jubileum in de maand februari

Dhr. Walraven 
hoopt op 4 februari 78 jaar te worden.

Dhr. en mevr. Jobse-van der Sluijs 
hopen op 20 februari hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren 

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst! 
  Wie brengt de bloemengroet  
  2 februari	 mevr. A. de Ridder	 Veere
  9 februari	 fam. Volmer-van Scheltinga	 Gapinge
16 februari	 fam. Louwerse	 Veere
23 februari	 fam. Paauwe-Reurink	 Gapinge
  2 maart	 fam. Keersemaker	 Veere
  9 maart	 mw. van Maldegem-de Visser	 Gapinge
16 maart	 fam. van Dam Merrett	 Veere
23 maart	 fam. Coppoolse-Janse	 Gapinge
30 maart	 mw. C. van Nieuwenhuijzen	 Veere

  Autodienst vanaf Sandenburghlaan 10 D/E
  
  2 februari	 Peter Wattel	 Veere
  9 februari	 Peter van Breda 	 Gapinge
16 februari	 Editha Kraak	 Veere
23 februari	 Rinus Boone	 Gapinge
  2 maart	 Cees Gideonse 	 Veere
  9 maart	 Anke v.d. Berge 	 Gapinge
16 maart	 Eelke Keersemaker	 Veere
23 maart	 Adri Franke 	 Gapinge
30 maart	 Harry Buiter	 Veere
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   Collecteopbrengsten 

   1 december	 Veere		  Kerk				    €  128,80
					     Werelddiaconaat Moldavië 		  €  215,65
   8 december	 Gapinge	 Kerk				    €    72,00
					     Werelddiaconaat Ghana		  €  102,70
15 december	 Veere		  Kerk				    €  143,50
					     Vakantiebureau Hydepark		  €  260,67
22 december	 Gapinge	 Kerk				    €    69,30
					     Diaconie				   €    66,11
24 december	 Veere		  Kerk				    €  270,67
					     SOV				    €  757,37
25 december	  Veere		  Kerk				    €  230,00
					     KiA Kinderen in de knel		  €  436,45
29 december	 Gapinge	 Kerk				    €    83,05
					     Diaconie				   €  131,15
31 december	 Gapinge	 Kerk				    €    45,70
					     Diaconie				   €    57,50
   5 januari	 Veere		  Kerk				    €  107,72
					     Diaconie (Minima)			  €  160,97
12 januari	 Gapinge	 Kerk				    €    65,27
					     Diaconie				   €    79,02

  Waar collecteren wij voor in de maand februari
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 
Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is. 

  2 februari
1e collecte: KIA Ethiopië
Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door 
langdurige droogte of heftige regenval.
Aanpassen aan klimaatverandering Jongeren beseffen dat ze niet alleen 
van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders 
gewend waren. Samen met een hulporganisatie leert de Ethiopische 
kerk jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een 
bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, 
leren een restaurant of winkel opzetten, gaan meubels maken, 
kleding ontwerpen,laptops of telefoons repareren. 

2e collecte: Kerk

  Veere    	 Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
	 Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05	
	 Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
	     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                  Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57
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  9 februari
1e collecte: KIA Noodhulp Israël en Gaza
De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. 
Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie 
ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. 
Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.
In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden 
en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in 
samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt 
Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, 
ongeacht hun geloof of afkomst. 
In Israël en op de Westelijke Jordaanoever bieden we praktische en 
psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder 
vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

2e collecte: Kerk

  16 februari
1e collecte: Binnenlands Diaconaat – Gevangenen
In Nederland komen jaarlijks ruim 33.000 mensen in de gevangenis 
terecht. Ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. 
Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. 
Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 
een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt 
diverse organisaties die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe 
kans bieden in de maatschappij.  

2e collecte: Kerk

  23 februari
1e collecte: Kerk

2e collecte: Diaconie

  2 maart
1e collecte: KIA Egypte
In Egypte was seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring 
altijd al een groot probleem, maar door de toenemende armoede neemt 
het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan 
een veiliger en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen 
laten zien. Met steun van Kerk in Actie worden kerkleiders van lokale 
gemeenten getraind om het probleem bespreekbaar te maken. 
Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen 
van de jonge generatie tegen geweld en misbruik. 

2e collecte: Kerk
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  Hij wekt mij elke morgen
         (Er weckt mich alle Morgen)                                                                       
                                                                                                 

Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij tot verstaan.
God houdt zich niet verborgen, de dag zal opengaan.
Zo door zijn Woord herboren, groet ik het nieuwe licht.
Al bij het ochtendgloren, lees ik van zijn gedicht.

Hij spreekt als in de dagen dat hij de wereld schiep.
Zijn woord kan angst verjagen en peilt ons, aardediep.
Het woord van zijn nabijheid, Gods trouw ons toegezegd,
brengt mij een nieuwe vrijheid: ik leefde nog niet echt.

Hij wijst mij de verbanden. Verleden blijft voorbij.
Echt leven is voorhanden. Zijn woord ontspringt in mij.
Geen kans kan ik verliezen nu ik zo toegewijd
voor God zal blijven kiezen. Zo heeft hij mij bevrijd.

Vandaag laat hij zich vinden, zijn woord brengt mij terecht.
Geen heer wil zich verbinden als hij met mij, een knecht.
Hoe goed zal hij ontvangen de dienaar die hem wacht,
wie deelt in zijn verlangen, getrouw tot in de nacht.

Het eerste licht wil zeggen dat hij mij zo omringt,
zijn trouw mij uit wil leggen, tot heel mijn wezen zingt.
Zijn rijkdom wil hij delen, zodat ik leven mag.
Zijn licht zal mij omspelen, hoe donker ook de dag.

Mar van der Veer
 Jochen Klepper / vert. Michiel de Zeeuw
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 1 maart 2025 
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 februari!

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

  
    2 februari	
		  Veere	 ds. Janny Blankenstijn ( Vlissingen)
 		  collectes: 	 KIA Werelddiaconaat Ethiopië en Kerk

    9 februari	
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 KIA Noodhulp Israël/Gaza en Kerk

  16 februari	
		  Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 Binnenlands diaconaat/Gevangenen en Kerk

  23 februari
		  Gapinge	 ds. Gerrit Klein 
		  collectes: 	 Kerk en Diaconie

    2 maart	
		  Veere	 ds. C. Weijs  (Eindhoven)
		  collectes: 	 KIA Egypte en Kerk

    5 maart		 Aswoensdag - 19.30 uur 
 		  Gapinge	 geen collecte 

Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh

  2 februari     14.30 uur 	 dhr. Kees Simons
16 februari     14.30 uur	 ds. Michiel de Zeeuw
  2 maart	     14.30 uur	 ds. Janny Blankenstijn					   


