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   DE REIS NAAR HUIS
    ‘Iedereen ging op weg…’ (Lucas 2: 3)

‘Iedereen kan op straat terecht komen.’ De interviewer wilde weten 
wat er gebeurd was. Hoe kan iemand nu buiten moeten slapen, 
terwijl hij eerder een leuk huwelijk, een mooie baan en een fijn 
huis had? De mens zonder vast adres vertelde op tv zijn verhaal. 
Het zat door omstandigheden allemaal tegen. Hij droomde ervan 
dat hij ooit weer op zijn plek zou komen. We kregen een 
waarschuwing mee: ‘Als jij echte pech hebt, of als een 
machthebber iets besluit, moet jij ook op zoek naar een plekje. 
Weet waar je dan naartoe kunt.’

Onderweg
Lucas 2 begint met het besluit van iemand die tijdelijk aan de macht is. Toen en nu kunnen heersers van het moment mensen 
opjagen, van hun plek verdrijven. Beelden uit de VS, uit Soedan, uit Gaza, uit Oekraïne spreken boekdelen. Zoveel mensen zijn er 
ellendig, uitlandig, aan toe. Waar moeten ze heen?

Verzetsverhaal
Bij alle sfeerverlichting vergeten we soms dat we in dagen van Advent en Kerst een verzetsverhaal lezen. Juist waar het duister 
zich oppermachtig voordoet in de historie, is er een andere geschiedenis gaande. Een geschiedenis van het licht. 
Als bij de ondergrondse blijft veel nog verborgen, maar het licht geeft mensen moed en kracht in duistere dagen. 

Op je plek?
Dat verzet vraagt ook naar waar jij staat. In welke geschiedenis wil jij vóórkomen? Juist in de komende tijd krijg je goede 
kansen om na te denken. Waar wil ik van betekenis zijn, voor wie?  Als je de verzetsverhalen met nieuwe aandacht leest, 
roepen ze maar zo een verlangen naar boven op. Het verlangen naar jouw plek, waar jij je thuis weet. 
Dat kan nog een hele reis zijn; waar moet ik dan heen? Vaak regelen we liever dan dat we werkelijk gaan. 
Er is ook een route binnendoor. Die brengt je in een stal bij een dakloze baby, een ontroerde moeder en een peinzende Jozef. 
Durf de reis naar huis. 

ds. Michiel de Zeeuw
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   Advent
   We mochten de periode van Advent beginnen met een viering van de doop. De weg naar 
het Kind begon met een kind: de kleine Livia, die vergezeld werd door haar grote zus Viënna. 
De gelijkenis van het mosterdzaad – herken en waardeer in het kleine al het grote en 
betekenisvolle – kan deze weken van toeleven naar en wachten op, nog goede gedachten in 
ons wekken. Geef het uw aandacht en wat tijd... 
Zondag 7 december gaat een vertrouwde dominee voor, gemeentelid ds. Janny Blankenstijn. 
Aan de Adventsdienst op 14 december in de Torenkerk werkt Koor Veere mee. Die zondag 
staat de vuurtoren, verbeelding bij ‘licht dat ons aanstoot’, in Gapinge en denken we na over 
het thema op een van de ringen, waaruit de toren is opgebouwd. Zondag 21 december 
is er opnieuw een ‘eigen’ voorganger in de persoon van ds. Gerrit Klein. Soms komt de 
Geluksbezorger, uit het Adventsproject, kleurrijk in ons midden. 

Vrolijk
Heel vrolijk werd ik – u vindt het vast goed dat ik het met u deel –, na de dienst op Dankdag. Onze diakenen reikten ons toen 
als collectedoel Stichting De Vrolijkheid aan. Die stichting organiseert al vele jaren activiteiten voor kinderen en jongeren die in 
AZC’s verblijven. Het leven leren kennen, opgroeien terwijl je van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum moet gaan, is 
voor geen kind gemakkelijk. Wat maken we zo soms al veel stuk in hun bestaan… Stichting De Vrolijkheid wil met creatieve 
activiteiten deze jonge mensen steunen. Hun fantasie voeden, hun talenten aan het licht brengen, bijvoorbeeld met een
 tekenpakket. De mooie opbrengst van deze collecte was 351 euro. Maar er bleek iets in gang gezet. Diakenen van Gapinge 
besloten dit te verhogen naar 750 euro. Diakenen uit Veere melden dat er via de bank nog 150 euro bijkwam. 
Zo is de tussenstand al 900 euro. Om vrolijk en dankbaar van te worden!

Kerststal met extra’s
Het is een goede gewoonte om met het opbouwen van de Kerststal te wachten tot na Sinterklaas. Dan kunt u de fraaie Kerstgroep 
weer gaan bewonderen, die naast de ingang van de Kleine Kerk staat. Met dank aan alle trouwe opbouwers! Dit jaar is er iets 
extra’s te zien bij de verschillende figuren. Op de kameel, de herder, Jozef en de anderen staat een QR-code. Wie met de telefoon, 
waarop meestal een scanner zit die met QR-codes wel raad weet, over die afbeelding gaat komt op een bladzij met een leuke 
uitleg of toelichting. Probeer het maar.

Adventsmarkt
Zelfs met speciale radiospotjes worden we uitgenodigd om naar de Adventsmarkt in de Kleine Kerk te komen. We kunnen er op 
12 en 13 december als vanouds terecht voor verantwoorde Kerstinkopen. Ik was vorig jaar, bij mijn eerste editie, verrast door 
de gezellige sfeer en de vele ontmoetingen. Bovendien is het goed bijpraten bij een kop koffie en een puntje gebak van het 
taartenbuffet. Onverantwoord lekker!

De reis naar huis
De reis naar huis is lang en ver,
durf ik die weg te gaan?
Vanuit mijn verte wenkt een ster
die mij toch op doet staan;
het licht raakt voeten aan.

Ik reis bepakt, een leven zwaar
van wie ik wilde zijn.
Hoe maak ik dat verlangen waar,
zo groot, zo licht, zo klein?
Wie vindt mij door de schijn? 

Het licht weet schijnbaar raad met mij,
ik reis naar binnen toe.  
Van ver wacht iemand zo nabij
en troost, want Hij weet hoe.
Nog nooit was ik zo moe.

Hier wacht een kind dat vroeg en laat
geboren is uit licht.
Zo kwetsbaar als een mens bestaat
leef ik mijn reisbericht, een onvoltooid gedicht.

te zingen op melodie van Gezang 474 (Nikolaus Herman), 
t: Michiel de Zeeuw
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Kerstlichtjeswandeling
Op donderdag 18 december organiseert basisschool De Magdalon een lichtjeswandeling door de binnenstad van Veere. 
De leerlingen lopen in groepjes door de stad en ontdekken overal personen uit het Kerstverhaal. Die vertellen hun verhaal en 
zo gaan de leerlingen mee op weg naar Bethlehem. De tocht zit vol bijzondere ontmoetingen en eindigt in de Kleine Kerk. 
We zijn blij dat we de leerlingen, hun ouders en het team van De Magdalon zo betekenisvol mogen ontvangen.  

Festival
Kort na de duistere jaren van de Eerste Wereldoorlog organiseerde men in Engeland het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. 
Het verlangen naar het Licht en de hoop van het Kerstfeest was overal voelbaar. Het oorlogsgeweld had zoveel rondom en in 
mensen vernield. De samenleving moest worden opgebouwd. Het in donkere dagen samen lezen en zingen werd als een 
innerlijke weg naar herstel. Inmiddels heeft deze traditie zich breed verspreid. 
Al vele jaren klinken ook in de Torenkerk in Gapinge zo negen gedeeltes uit de Bijbel over de weg van het Licht. Ze worden 
gelezen door verschillende lectoren uit onze omgeving. Vorig jaar waren zij allen werkzaam (geweest) in de zorg. 
Benieuwd naar wat hen dit jaar verbindt? Rond de lezingen (‘the lessons’) zingen we samen de klassieke en vertrouwde Christmas 
Carols in het Engels. Alexander Koole begeleidt ons op het orgel.  Samen sfeervol op weg naar het feest van het licht.
Wees welkom op zondagmiddag 21 december, om 16.00 uur in de Torenkerk. ‘Hark! The herald angels sing’.

Weet je welkom op het Kerstfeest
Wereldwijd vieren mensen samen het Kerstfeest. De geboorte van Jezus, licht in het duister, brengt ook hier mensen hoopvol bij-
een. Het raakt aan onze persoonlijke situatie, het spreekt voor wat er in onze wereld gebeurt. Komt allen tezamen, om je hart 
te openen voor hoe koninklijk er met ons gerekend wordt.
Op Kerstavond, woensdag 24 december, is er in de Kleine Kerk om 22.00 uur het Kerstconcert van Veere’s Genoegen. 
Om 22.30 uur begint daar de Kerstnachtdienst, waarbij Veere’s Genoegen de samenzang begeleidt. Na de dienst, 
om 23.30 uur, zingen we op de Markt nog enkele Kerstliederen, begeleid vanaf het carillon door beiaardier Jan Wisse.
Op Kerstmorgen zetten we de feestelijkheid voort met een dienst voor jong en oud in de Kleine Kerk, die om 10.00 uur begint. 
Er is aandacht voor de Geluksbezorger, waarover we op Eerste Advent al hoorden vertellen. 

Diensten in Nieuw-Sandenburgh
Al geruime tijd is gesproken over een andere invulling van de kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh. De vorm die al vele jaren 
benut werd, een dienst op zondagmiddag in het restaurant, bleek minder goed geschikt. Voor bewoners die door hun gezondheid 
een verminderde concentratie hebben bracht de dienst soms onrust. Vaak duurde het allemaal te lang. Bewoners voor wie dat 
niet gold hadden vaak in de ochtend al een dienst meegevierd via de televisie of hun iPad. De zondagmiddag is bovendien steeds 
meer een bezoekmiddag geworden. Bewoners willen hun familieleden, die mogelijk op bezoek komen, niet teleurstellen… 
Kortom, het teruggelopen aantal bezoekers bij de diensten sprak heldere taal. 
De samenwerkende gemeentes, uit Vrouwenpolder, Serooskerke, Gapinge en Veere, die de diensten organiseren, hebben 
gekozen voor twee nieuwe vormen. Vanaf januari 2026 zijn er twee bijeenkomsten per maand vanuit de kerken. Steeds op 
dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur in de nieuwe ontmoetingsruimte op de begane grond van Nieuw-Sandenburgh. Elke eerste 
dinsdag van de maand is er Kerk aan tafel, een ontmoeting rond de tafel met elementen uit een kerkdienst. Op de derde dinsdag 
van de maand is er Zingen aan tafel, waarbij we aansluiten bij het zingen van christelijke en algemene liederen zoals dat al door 
medewerkers van Welzijn in huis was gestart. Verschillende bewoners hebben gevraagd om zulk samen zingen. Om de bewoners 
steeds vertrouwde voorgangers te bieden zullen ds. Nelleke van der Linden, pastor Maria Opgelder, ds. Michiel de Zeeuw en 
ds. Joke van Voorst de bijeenkomsten ‘Kerk aan tafel’ leiden. Ds. Joke van Voorst is verbonden aan de Protestantse gemeente 
Sint Laurens, maar werkt in dit geval als gastlid van Veere hieraan mee. 
Uiteraard zal het voor alle bewoners, vrijwilligers en voorgangers even wennen zijn. We proberen met deze nieuwe vormen zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de bewoners. 

Overleg met de redactie
Wanneer u deze editie van Verbonden doorleest voelt het misschien vanzelfsprekend dat dit blad weer verschenen is. Van nabij 
weet ik dat onze redactie, Jeannette Coppoolse, Marianne Cleeren, Tiny Polderman en Adri Franke, veel werk verricht om dit 
mogelijk te maken. Graag steek ik, mede namens onze kerkenraad, een pluim op hun hoed. Dank jullie wel, we hebben een goed 
leesbaar en mooi kerkblad!   
Bij een recent overleg spraken we over de data waarop de kopij wordt ingeleverd. We laten het vaste ritme van de data wat los, 
om goed rekening te kunnen houden met de feesten die we vieren en belangrijke activiteiten van onze gemeenten. 
Verderop in dit blad ziet u een schema van de data. Onderaan de laatste bladzijde van elk kerkblad staat steeds de nieuwe 
inleverdatum vermeld.  
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 Tijd voor een mooi boek?
  Na afloop van de avond in de Torenkerk over het boek ‘Aan haar lippen’ van schrijfster Vonne van der Meer, op 19 november, 
reageerden verschillende aanwezigen met hetzelfde plan. ‘Ik ga dit mooie boek opnieuw lezen; er zitten nog zoveel verrassende 
dingen in waar ik eerder aan voorbij las.’ 
Misschien heeft u in deze decembermaand wat extra tijd om te lezen. De liefhebbers van een verdiepend boek over geloof en 
dagelijks leven kan ik ‘Amen – essay over bidden’ aanraden. Het is geschreven door Willem Jan Otten, overigens de echtgenoot 
van Vonne van der Meer, en van bijzondere illustraties voorzien door Paul van Dongen. 

Kerstvierluik
In de weken rondom Gedachteniszondag hingen in de Kleine Kerk schilderijen van Margaret van Dijken 
bij het thema ‘Gods deur staat altijd open’. In de weken van Advent en Kerst zijn daar schilderijen van 
haar hand te zien die samen een Kerstvierluik vormen. Een spel van verrassende lijnen en heldere kleuren 
neemt de kijker mee door de verhalen. 

Zo oud, zo nieuw
Op Oudejaarsdag komen we samen in de Torenkerk om stil te staan bij hoe we door de tijd gaan. 
In verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan. Die beweeglijke stoet pelgrims. Mensen en hun bestemming. We openen in deze
dienst een oud lied dat nieuw zicht kan geven. Op 2026, op een vermoeide samenleving, op onze reisvaardigheid. Zo vragen we 
de Ene om een zegen over wat zo en zo nieuw bij ons is. Op zondag 4 januari beginnen we in de Kleine Kerk met goede wensen 
en inloopkoffie. Om 10.30 uur begint de zangdienst met liederen van Huub Oosterhuis. De commissie bijzondere diensten heeft 
de dienst samengesteld met liederen en teksten van deze dichter en theoloog. Uw ingestuurde lijstjes met vijf van zijn liederen 
waren daarbij het uitgangspunt. 

Perspectieven
Na een boeiende avond, waarop we meedachten met de filosoof Immanuel Kant, staat op donderdag 8 januari de denker 
Emmanuel Levinas in het midden van de aandacht. Zijn gedachten over de Ander zijn erg actueel. Kom gerust langs om, 
luisterend of sprekend, deel te hebben aan deze ontmoeting. We beginnen om 20.00 uur in de Korenmaat. 

In de wallevis
Bij ‘Aren lezen’ kijken we met een frisse blik naar Bijbelverhalen. Zo bracht het begin van Genesis al mooie gesprekken bij wat 
het scheppingslied bezingt over vandaag. Of de ontdekking dat in dit lied ‘scheppen’ niet zozeer betekent ‘in elkaar zetten’, 
maar juist ‘uit elkaar halen’. Scheppen is scheiden, onderscheiden. Bij de ingrijpende vraag ‘waarom grijpt de goede en machtige 
God niet in als het bij ons misgaat?’ lazen we het verhaal over Noach. Op woensdagavond 14 januari komen we om 
19.30 uur samen in de Torenkerk om te ontdekken op welke vragen het boek Jona zoal ingaat. Elke bijeenkomst van ‘Aren lezen’ 
is ook afzonderlijk te bezoeken, dus pak de draad gerust op. 

Goede wensen
Gaaf als iemand aan je denkt en jou het goede wenst. Een kaartje stuurt, iets aardigs met je deelt. Juist in donkere dagen is 
het als olie in onze lamp. Onze diakenen verspreiden in Veere en Gapinge huis aan huis een kaart met zulke goede wensen. 
Op deze plek voeg ik me daar graag bij en wens u bemoedigende en warme Kerstdagen, u begrijpt dat het dan buiten best 
koud mag zijn, en Gods zegen voor het jaar dat ons wacht. 
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 Verhaal voor jou 
overdrijven
Misschien maakte je er op school al eentje. Tijdens een niet zo boeiende les begon je de docent te tekenen. Het ging dan niet om 
levensecht weergeven, maar om het uitvergroten van wat je opviel. Plukjes haar, een bijzondere trui. Zulke plagerige tekeningen 
of cartoons bestaan al heel lang. Als in de krant zo’n tekening verschijnt blijft er toch iets van hangen in de herinnering van de 
lezers. De koning die als een ezel wordt getekend gaat al snel zijn best doen om een slimme indruk te maken. Want indrukken 
hebben invloed. 
Napoleon zou over de Britse cartoonist James Gillray gezegd hebben dat die hem meer schade heeft toegebracht dan alle legers 
van Europa. Alleen maar door Napoleon als een wat dwaas, kinderachtig ventje te tekenen.

opvalluh
Soms gaan mensen zich als een cartoon gedragen. Denk aan sommige mensen uit de politiek. Zij weten dat een opvallend, wat 
overdreven beeld van zichzelf beter in de herinnering van mensen blijft. ‘O ja, die ken ik’. De ene politicus gaat zijn haar eindeloos 
blonderen, een ander zorgt dat hij steeds vrolijk lachend op de fiets gefilmd wordt terwijl hij een appeltje eet. Soms raken we zo 
gewend aan zo’n cartoonachtig beeld van iemand dat je vergeet dat het ook gewone mensen zijn. Dan moet je moeite doen om 
je hen voor te stellen terwijl ze aan het stofzuigen zijn of de hond uitlaten. Een cartoon versimpelt.

meningen  
Sinds we elkaar korte berichtjes kunnen sturen, zijn ook onze meningen op cartoons gaan lijken. Een ingewikkeld vraagstuk
wordt uitgewikkeld tot maar één kant ervan. ‘Zo is het!’ typen we. Als je er rustig over nadenkt weet je dat je dan belangrijke 
dingen weglaat. Ook je mening over andere mensen wordt zomaar te simpel. Hij ís dit of zij doet áltijd dat. Probeer eens te 
bedenken welk deel van die ander nog niet in beeld kwam. Zou ik hem of haar misschien te versimpeld bezien, alsof het om 
een overdreven tekening gaat? 
Wat dan helpt is voor iemand bidden. Als je tegenover God de naam van die ander noemt, kom je met scheve beelden niet uit. 
Of je moet ook van God een cartoon maken…
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ma	 8 dec	 18.00 uur	 Kompasmaaltijd					     Korenmaat
wo  	 10 dec	 10.00 uur	 Overleg kerkvrijwilligers Nw-Sandenburgh		  Ontmoetingsruimte N-S
do  	 11 dec	 19.30 uur	 Kerkenraad					     Korenmaat
vrij  	 12 dec	 19.00-21.00 uur  	 Adventsmarkt					     Kleine Kerk
zat  	 13 dec	 10.00-17.00 uur  	 Adventsmarkt					     Kleine Kerk
di  	 16 dec	 10.00 uur	 Gesprekken op dinsdagmorgen			   Korenmaat
do	 18 dec	 17.00-20.30  uur 	 Kerstlichtjestocht basisschool eindigend bij Kleine Kerk
zo	 21 dec	 16.00 uur	 Festival of Nine Lessons and Carols			   Torenkerk
wo	 24 dec	 22.00 uur	 Kerstconcert Veere’s Genoegen			   Kleine Kerk
			   22.30 uur	 Kerstnachtdienst					     Kleine Kerk
do	 25 dec	 10.00 uur	 Kerstfeest voor jong en oud				    Kleine Kerk
wo	 31 dec	 19.30 uur	 Oudejaarsdienst					     Torenkerk
ma	   5 jan	 18.00 uur	 Kompasmaaltijd					     Korenmaat
wo	   7 jan	 19.30 uur	 Overleg KerkXtra					     Torenkerk
do	   8 jan	 20.00 uur	 Perspectieven (E. Levinas)				    Korenmaat
wo	 14 jan	 19.30 uur	 Aren lezen (over Jona)				    Torenkerk
do	 15 jan	 19.30 uur	 Moderamenvergadering				    Torenkerk
di	 20 jan	 10.00 uur	 Gesprekken op dinsdagmorgen			   Korenmaat
		

 Uit de kerkenraad
Terugkijken
Een van de vaste agendapunten op vergaderingen van de kerkenraad is altijd het terugblikken en vooruitkijken naar de ere-
diensten. En aan het einde van het kerkelijk jaar gaan je gedachten dan natuurlijk als vanzelf naar de gedachtenisdienst en de 
dienst op eeuwigheidszondag waar we de mensen die we missen mochten gedenken.
Waardevolle momenten waarin we als gemeente om elkaar heen kunnen staan!

We kijken ook vooruit; naar de Adventszondagen natuurlijk en naar Kerst. Wat is het dan mooi dat we de eerste Adventszondag 
ook de doop mogen bedienen aan Livia Neline. In het water van de doop zien we hoe God zelf belooft dat Zijn Naam voorgoed 
aan ons verbonden is. Veilig bij Hem, wat een belofte!

We kijken ook vooruit naar de diensten in Nieuw-Sandenburgh. Samen met de kerken van Serooskerke en Vrouwenpolder is 
besloten deze diensten niet meer op zondagmiddag te vieren maar op een ander moment in de week. Over hoe dit precies 
vorm gaat krijgen schrijft ds. Michiel elders in dit blad.

Petra memoreerde het ook al even tijdens het openen van de gemeentevergadering, maar dit kerkelijk jaar was ook het eerste
jaar voor ds. Michiel in onze gemeenten. Nieuwe ideeën kwamen van de grond, er werden verbindingen gelegd. En niet alleen 
als kerkelijke gemeenten zijn we blij met hem, ook de berichten uit stad en dorp stemmen positief. We zijn dankbaar voor wat
we in hem ontvangen!

Dankbaar zijn we ook voor het vele werk dat in onze gemeenten gebeurt. Op verschillende plaatsen zetten vrijwilligers met ver-
schillende gaven zich in om samen gemeente te zijn.

Gemeentevergadering
Ds. Michiel opende de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Mattheüs 20. Waar het gaat over de arbeiders in de wijn-
gaard die allemaal hetzelfde loon ontvangen. Hierbij vestigde Michiel speciaal de aandacht op de arbeiders die ’s middags nog op 
het marktplein stonden. Waarom staan zij daar? Denken zij misschien niet nodig te zijn? 
De vraag aan ons, als inleiding op de bespreking van het beleidsplan: hoe betrekken we hen die (al lang geleden) geroepen zijn er 
ook (weer) bij… 
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Een beleidsplan maakt je bewust van onze roeping als gemeenten. Het vertaalt de visie van ons als kerken naar concrete acties. 
Het geeft richting en helderheid, niet alleen voor onszelf maar ook voor de mensen om ons heen. Aan de basis van het beleids-
plan liggen 5 kerntaken van de gemeente. Als kerkenraden hebben we geprobeerd de sterke en zwakke kanten die we ervaren 
rondom elk van deze kerntaken op een rijtje te zetten. Aan de hand hiervan is er een concreet plan geschreven wat als leidraad 
kan dienen voor de komende 5 jaar. Juist omdat het geen ‘in beton gegoten plan van de kerkenraad is’ zijn we er met elkaar 
over in gesprek gegaan. De uitkomsten van deze gesprekken nemen we mee om zo mogelijk in de kerkenraadsvergadering van 
11 december het beleidsplan definitief vast te kunnen stellen.
We kijken met dankbaarheid terug op de gesprekken en de ontmoeting die we mochten hebben op de gemeentevergadering.

Op de drempel
Het nieuwe kerkelijk jaar start in een periode die we ook wel ‘de donkere dagen voor Kerst’ noemen. Opkomende somberheid 
proberen we dan misschien wel voor even te verdrijven met lichtjes. Of is er meer en zien we uit naar het echte Licht?

Het laatste couplet van het lied ‘De mensen die we missen’ van Sela verwoordt dit heel mooi. 

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Erno Jansen | scriba

Diaconie Gapinge - Veere
Mede door de inzet van basisschool De Magdalon, is de schoenendoosactie een succes 
geworden. We mochten 54 mooi versierde schoenendozen overhandigen aan GAIN.
Iedereen die heeft meegeholpen om dit tot een succes te maken, hartelijk bedankt.

Ook iedereen die heeft bijgedragen aan de inzamelactie voor de Voedselbank,
hartelijk bedankt!! 

                                                                           Gezamenlijke diaconie Gapinge - Veere

Diaconie helpt……
Al vele jaren wordt er op de diaconieën van de classis Walcheren een beroep gedaan aangaande de minima in onze dorpen.
Zo ook dit jaar… wat houdt dat in?
Vanuit ORIONIS krijgen wij een verzoek tot bijdrage voor hen die het moeilijk hebben in hun levensonderhoud. Voor die bijdrage 
worden er bonnen gekocht, dit jaar bij de HEMA, zodat deze mensen wat extra’s kunnen kopen voor de feestdagen.
Er wordt gekeken naar de samenstelling van een gezin, alleenstaand, 2 personen, met of zonder kinderen, enz.
Hierdoor wordt de hoogte van de bon bepaald, zodat het bedrag een beetje evenredig is.
ORIONIS verzorgt verder alle correspondentie en ook het uitdelen van de bonnen. 
Wij weten absoluut niet wie er binnen het eigen dorp voor in aanmerking komt, wat wij erg waarderen.
Wij geven het bedrag dat nodig is, met een groet vanuit de diaconie en hopen dat deze bijdrage voor even de zorgen verlicht. 
U ziet, de diaconie helpt ook dichtbij….

Met een hartelijke groet namens de diaconie GA-VE  
Lies Sturm
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KIA GaVe wil weer deelnemen aan de Adventsmarkt op vrijdag 12 en zaterdag 13 december. 
We zullen dan boeken, oliebollen en fotokaarten verkopen voor het project ‘Delta voor Colombia’.
We willen alle deelprojecten steunen en dat zijn

Project 1:  KINDEREN IN ACHTERSTANDSWIJKEN WEERBAAR MAKEN
Project 2:  SOCIAAL BEWOGEN PREDIKANTEN OPLEIDEN
Project 3:  DUURZAME AGRARISCHE ONTWIKKELING DOOR AFRO-COLOMBIANEN   
zodat Kerk in Actie zelf een keuze kan maken waar de nood het hoogst is.  We zijn daarvoor nog op zoek naar boeken in goede 
staat, geen encyclopedieën, die kun je brengen op Frans Naereboutstraat 11 bij Betsie Wattel. Mocht je er veel hebben en wil je 
dat ze opgehaald worden, dan kun je contact opnemen met Fred Louwerse tel: 06 27425987.

 Adventsmarkt
Vrijdagavond 12 december en zaterdag 13 december organiseert de Stichting Ontwikkelings-
samenwerking Veere voor de 28ste keer haar jaarlijkse Adventsmarkt in de Kleine Kerk. 
Dit jaar zónder Kerstmarkt in de Grote Kerk en zónder  Dickenskerstmarkt.
 Via allerlei kanalen (zelfs een radiospotje op WalcherenFM, heeft u het al gehoord?) proberen we zo veel 
mogelijk mensen te enthousiasmeren om een kijkje te komen nemen, dus ook hier in ons eigen kerkblad Verbonden. 
De boodschap van de Adventsmarkt is duidelijk: geen commerciële belangen, alleen het goede doel dat telt. Een gedeelte van de 
kerk wordt weer ingericht als een gezellig terras, waar allerlei zelfgebakken heerlijkheden, koffie, thee, warme chocomel, glühwein 
en huisgemaakte soep te verkrijgen zijn. 
De deelnemende organisaties zijn Gain, ZuluAid, 
Durlstone Foundation, Soroptimisten Walcheren, de KiA werkgroep, Wereldwinkel Serooskerke en natuurlijk de SOV.
Laat u verrassen door het gevarieerde aanbod van artikelen. 
Doe uw kerstinkopen op de Adventsmarkt en steun de goede doelen!

 Kompasmaaltijd
  Op maandag 8 december wordt de Kompasmaaltijd gehouden in de Korenmaat in Veere,
 aanvang 18.00 uur.
In het nieuwe jaar starten we weer op maandag 5 januari. 
U wordt van harte uitgenodigd om gezellig samen te eten!

 Openstelling Kleine Kerk
Tijdens de Dickensmarkt in Veere op zaterdag 22 en zondag 23 november was de Kleine Kerk opengesteld om bezoekers van 
de markt ook de gelegenheid te bieden ons mooie kerkgebouw van binnen te bewonderen. Sommige bezoekers kwamen met die 
instelling, anderen kwamen binnen in de veronderstelling de Grote Kerk binnen te stappen. Sommigen dachten recht op de goede 
doelenmarkt af te gaan... Eén meneer vroeg of hij op het orgel mocht spelen. We hebben gegevens uitgewisseld, toestemming 
gevraagd en inmiddels de afspraak gemaakt dat hij ook in het volgende weekend het klavier mag bespelen, waar hij graag gebruik 
van wilde maken. Omdat het buiten bitterkoud was, kwam ook af en toe de vraag of er warme chocomelk geschonken werd, en 
waren we een plek om op te warmen. Er waren belangstellenden voor de historie van het gebouw, stadsgenoten die de kerk wel 
eens van binnen wilden zien en af en toe was er ook een emotioneel moment. Aansteken van een waxinelichtje, een stiltemoment, 
even mijmeren en ook troost zoeken bij elkaar in de gedachtenishoek. Op zo’n moment weet je waarvoor je het doet. 
Ruimte bieden om te schuilen, te herdenken, even een pas op de plaats. Heleen Boone heeft 12 vrijwilligers bereid gevonden om 
de openstelling mogelijk te maken. Zaterdags waren er 610 bezoekers en zondag - ondanks het regenachtige weer - toch nog 208
bezoekers. Wat volgende week brengt is op het moment van schrijven niet bekend, maar ik heb er weer veel zin in om de deuren 
van ons kerkgebouw gastvrij te openen en bezoek laagdrempelig te maken. 
De openstelling voorziet duidelijk in een behoefte. Wil jij een andere keer een uurtje de kerk bemensen neem dan contact op met 
Heleen Boone. 

Marjan Luyk
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Festival of Nine Lessons and Carols 
(voorheen Evensong)
‘Evensong’ is de naam van een dagelijkse kerkdienst in de middag of avond, 
een ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt, met name in het Verenigd Koninkrijk, 
vandaar dat we de naam hebben aangepast. In deze viering wordt het verhaal van de schepping de belofte van de Messias en de 
geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen korte lezingen, de ‘lessons’, afgewisseld met het zingen van carols, hymnen en 
koormuziek. De liederen zingen we in het Engels, de lezingen zijn in het Nederlands, en worden verzorgd door lectoren. Zingt en 
luistert u ook weer mee?

Datum:		  zondag 21 december 2025
Tijd:		  16.00 uur
Plaats:		  Torenkerk, Gapinge
Organist:		 Alexander Koole
Leiding:		  Ds. Michiel de Zeeuw en Hans Soeting
Contactpersoon:	 Heleen Boone  - kerkextra@gmail.com  0118-501794

Bezoek aan en lunch in het Pennywafelhuis.
Wat is het Pennywafelhuis? Het Pennywafelhuis is een huis waar wijkbewoners uit de wijk 
Dauwendaele en nieuwkomers uit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten. 
Het bevordert de onderlinge verbondenheid en welbevinden van de wijkbewoners. 
Zo wordt het wijkimago verbeterd en wordt er een plek gecreëerd waar mensen zich thuis 
voelen. Het Pennywafelhuis biedt een scala aan activiteiten zoals samen koken en delen 
van culinaire tradities, naailes, les voor laaggeletterden die Nederlands willen leren, 
fietsles en de verkeersregels begrijpen.
Er is een kringloopmarkt en een juridisch spreekuur.
Wij worden van harte uitgenodigd om een bezoek aan het Pennywafelhuis te brengen. 
Er wordt ons een lunch aangeboden en tevens zullen wij uitleg krijgen over het reilen en zeilen van het huis.

Datum:		  dinsdag 13 januari 2026
Tijd:		  11.30 uur
Plaats:		  Meanderlaan 184, Middelburg
Leiding:		  Marlou Pluijmaekers en Anda van Riet
Contactpersoon:	 Elly Wisse - ellywisse@zeelandnet.nl  06- 42781822
 
           

This land is your land, this land is my land
   1 jaar kerkasiel Kampen

Wij willen jullie meenemen naar de dienst van 3 augustus jl. in Veere waarin ds. W. van der Kooij voorging. Hij gaf zijn overdenking 
het thema: ‘Niet weg - kijken’. Het ging over het verhaal van Ruth waarin Naomi, Elimelech en hun gezin vertrokken naar de velden 
van Moab omdat er geen brood meer was in Bethlehem.”Wat opvalt is dat hen bij de grens van Moab geen strobreed in 
de weg wordt gelegd. Er zijn blijkbaar geen grenscontroles, ze worden niet teruggestuurd, ze worden niet als illegalen of profiteurs 
bestempeld, er is niet het allerstrengste asielbeleid…. ze worden niet gediscrimineerd of in een detentiecentrum opgesloten”
Van der Kooij legt een parallel tussen een detentiecentrum en het kerkasiel in de Open Hof kerk in Kampen. “Eén stap buiten de 
deur en ze worden opgepakt en teruggestuurd…. Over moreel kompas gesproken.” (zie www.Kerkdienstgemist.nl).
Best heftig, maar goed beschouwd zit het gezin in de Open Hof kerk in Kampen wel vast, tussen de kerkmuren die hun veiligheid 
moeten bieden. In zijn overdenking vraagt van der Kooij zich meerdere malen af waar toch in dit land ons moreel kompas is en 
onze medemenselijkheid. 
Het ‘toeval’ wil dat Johan die zondag in diezelfde Open Hof kerk in Kampen was, om als vrijwilliger te helpen bij het gaande 
kunnen houden van de 24-uurs kerkdiensten. 21 november jl. was het een jaar geleden dat de familie Babayants kerkasiel in de 
Open Hof kreeg. 
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Om het licht van medemenselijkheid te verspreiden zijn in de kerkdienst, waarin terug werd gekeken op het afgelopen jaar, 
lichtjes uitgedeeld. Ruim 2000 vrijwilligers, meer dan 300 voorgangers en vele muzikanten hebben zich dat jaar ingezet om 
de 24-uurs kerkdiensten het jaar rond gaande te houden. Iedere dag: ochtend, middag, avond én nacht een viering om te
 voorkomen dat het uitgeprocedeerde gezin na twaalf jaar (!) wordt uitgezet naar Oezbekistan, ondanks dat de vier kinderen in 
het gezin in de leeftijd van 4 tot 21 jaar hier zijn geworteld.  
We zijn blij dat we als vrijwilliger af en toe een steentje kunnen bijdragen aan het Kerkasiel Kampen en blijven dat doen zolang 
als nodig.Het jaarthema van onze gemeenten is ‘licht dat ons aanstoot’. In dat kader willen wij graag een lichtje uitdelen; 
een spotlight op een gezin dat in ons rijke land niet de gastvrijheid krijgt aangeboden om in veiligheid en vrede te kunnen leven. 
Onze hoop en ons gebed is dat al die ‘steentjes’ van vrijwilligers de stroom van de rivier kan veranderen. 
Je kunt actief het kerkasiel ondersteunen als voorganger, vrijwilliger, bezoeker, muzikant of gewoon met een donatie. Zie https://
kerkasielkampen.nl, een filmpje van Joris Linssen geeft een beeld van het asiel: https://www.facebook.com/petrusinhetland/vi-
deos/-joris-linssen-bezoekt-de-familie-babayants-in-het-kerkasiel-in-kampen-aanstaand/750250257624776 

Mochten jullie vragen hebben dan willen wij die graag proberen te beantwoorden.
Marjan & Johan Luyk

Bewogen Bewegen
Dit is het vervolg op het stuk van afgelopen maand. 
Eerst even iets naders over de stichting GAIN. De stichting draait volledig op vrijwilligers. 
Dit geldt ook voor de directeur. Op deze manier komt het geld voor meer dan 90% ten goede aan de 
projecten. We waren op bezoek bij een predikanten-echtpaar, dat zich inzet voor de Roma
(‘zigeuners’). Het project wordt door GAIN ondersteund. We mochten mee naar een dorp waar een 
groep Roma woont, die achter het dorp is weggestopt. In Roemenië wonen ca. 2,5 miljoen Roma, 
circa 10% van de totale bevolking. Zij leven op zichzelf, bemoeien zich niet of nauwelijks met de 
mensen in het dorp. Het wordt niet aangeraden om zo’n Romadorp uit eigen beweging te bezoeken. 
In de vorige Verbonden beschreven we dit indrukwekkende bezoek al gedeeltelijk. Wij troffen in 
een huis een meisje aan van een jaar of 14. Zij paste op haar 5 broertjes en zusjes. Aan haar stelden 
we de vraag hoe oud zij is, maar dat wist ze niet. We hoorden dat veel kinderen niet weten hoe oud 
ze zijn. Ze woonden in één kamer van 4 bij 5 meter. Er lagen alleen matrassen op de grond en in 
een hoekje werd er gekookt. In een volgend huis kwamen de warmte en een onaangename lucht je 
tegemoet. Adri is er binnen geweest. 
Het huisje was een van drie huisjes die aaneengeschakeld zijn. Of nou ja, ‘huisjes’, het zijn houten hokjes met een golfplaten dak. 
Bij binnenkomst maakte Adri kennis met een oma, zij heeft de zorg over 8 kinderen, waarvan de jongste een baby van 8 maanden. 
De oudste dochter van 19 had zelf ook een baby en woonde achter de huisjes in een soort hooiberg. De mannen waren 
waarschijnlijk naar hun werk. Buiten, in een van hout getimmerd hokje waren de wc en de douche, naast elkaar. Er was geen 
riolering, alles liep de sloot in.Op naar het volgende, nog niet afgetimmerde huis, waar een jonge vrouw met haar baby woonde.
We hoorden weer een ontroerend verhaal. Zij was het huis zelf aan het timmeren, het was dichtgesmeerd met klei. In de ramen 
zat nog geen glas, maar waren gedicht met plastic. Toen ze een houtkachel wist te bemachtigen, was ze heel erg blij! 
Enkele maanden geleden is ze ziek geworden en ging ze enkele dagen bij haar moeder wonen. Dit huis stond achter haar huis. 
Terug in haar woning ontdekte ze dat haar kachel gestolen was. Zeer triest. Dit zijn enkele verhalen die we hoorden.Diep onder de 
indruk gingen we naar het opvanghuis terug.Hier kregen we nog het een en ander te zien en horen, onder meer over hoe alles 
daar functioneert. De kinderen hebben corveetaken. In een tweedehandswinkel 
worden spullen verkocht om in het onderhoud van de kinderen te voorzien. 
In de zomermaanden wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk groente en fruit te 
verbouwen en te verkopen. 
Wij hopen dat u dit project een warm hart toedraagt en hieraan wilt bijdragen. 

Een gift is welkom op bankrekeningnr.: NL29 ABNA 0451 636 015
 t.n.v. GAIN o.v.v. ‘Romakinderen Roemenië’.

Adri en Tannie Gideonse, vrijwilligers GAIN

    TER HERINNERING aan het GAIN inleverpunt 
    U kunt op de eerste vrijdag van de maand bij de schuur op Dorpsstraat 9b te Gapinge tussen 16.00 en 16.30 uur het volgen    
   de inleveren: kleding, schoenen, incontinentiemateriaal, bedtextiel, linnengoed, baby- en kraammateriaal.



.

 Wie brengt de bloemengroet
  
  7  dec	 fam. Sturm	 Veere
14  dec	 fam. Coppoolse-Janse	 Gapinge
21  dec	 mevr. C. van Nieuwenhuyzen	 Veere
28  dec	 Koos van Tatenhove-Goedbloed	 Gapinge
  4  jan	 fam. Buiter	 Veere
11  jan	 fam. Sturm-Dominicus	 Gapinge
18  jan	 fam. Baas	 Veere
25  jan	 fam. Sturm-Geldof	 Gapinge
  1  febr 	 fam. M. van Dijk	 Veere

  

 Collecteopbrengsten
26 okt	 Gapinge	 Kerk			   €    99,50
		  Diaconie			  €  126,00
  2 nov	 Veere	 GAIN			   €  251,97
		  Kerk			   €  156,02
  9 nov	 Gapinge	 Voedselbank		  €  309,95
		  Kerk			   €    87,95
16 nov	 Veere	 Noodhulp Israël en Gaza	 €  150,52
		  Kerk			   €  106,62
23 nov	 Gapinge	 Leger des Heils		  €  236,90
		  Kerk			   €  131,70
26 nov 	 Gapinge	 St. de Vrolijkheid		  €  481,50
		  Kerk			   €  229,05

Met betrekking tot de Dankdagcollecte van 26 november: de Diaconie heeft dit bedrag verhoogd tot € 900.

Actie Kerkbalans 2026 komt eraan 
In januari organiseren we in onze gemeente weer Actie Kerkbalans. 
Tijdens deze actieperiode zullen we u om een financiële bijdrage 
vragen, zodat we ook in 2026 kunnen blijven doen waar we als kerk al 
eeuwen voor staan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om 
een bijdrage vragen.
Tussen 12 en 16 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij 
te dragen. In de week erna worden de antwoordenveloppen weer bij 
u opgehaald of u levert de envelop zelf af bij een vrijwilliger. 
Mocht dit niet lukken, dan kan het antwoord ook gemaild worden 
naar ledenadministratie@pgveere.nl. 
We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven en plannen maken voor de 
toekomst. 
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Autodienst  vanaf Sandenburghlaan  
 
 7  dec	 Peter Wattel		  Veere
14  dec	 Peter van Breda		  Gapinge
21  dec	 Editha Kraak		  Veere
24  dec	 Rinus Boone		  Veere
25  dec	 Cees Gideonse		  Veere
28  dec	 Anke vd Berge		  Gapinge
31  dec	 Eelke Keersemaker	 Gapinge
  4  jan	 Adri Franke		  Veere
11  jan	 Meindert van Saane	 Gapinge
18  jan	 Harry Buiter		  Veere
25  jan	 David Pouwer		  Gapinge
  1  febr 	 Peter Wattel		  Veere
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Periodieke gift
Zoals u waarschijnlijk weet zijn giften aan de kerk aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk 
is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of 
diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 
10% van uw verzamelinkomen. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt 
aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum 
van 10% vervallen. Zo kunt u meer schenken met hetzelfde geld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het college van Kerkrent-
meesters.

Met vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters van de PG Veere.
Heleen Slingenberg

 Waar collecteren wij voor
    U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie.

	
	
	
	

	     Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

 7 december
1e collecte:   Werelddiaconaat Libanon
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter 
als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. 
Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector 
aan de slag te gaan.Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het 
werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. 

2e collecte:   Kerk

 14 december
1e collecte:   Werelddiaconaat India
In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur maken duizenden migranten lange dagen in de 
textielindustrie. Hun kinderen blijven vaak zonder toezicht thuis achter. Omdat ze uit 
een andere regio komen, spreken ze de lokale taal niet en gaan ze niet naar school. 
Kerk in Actie ondersteunt in India de organisatie SAVE, die tweehonderd migranten-
kinderen aandacht en bijles biedt. SAVE leert kinderen lezen en schrijven in hun eigen 
taal én in de lokale taal, zodat ze na een jaar kunnen instromen in het reguliere onder-
wijs. SAVE zorgt bovendien voor voedzame maaltijden en buitenschoolse activiteiten. 
Ashwini, een meisje van acht, paste op haar driejarige broertje, deed het huishouden 
en ging niet naar school. Na gesprekken met haar ouders mocht ze toch naar de
 bijlessen van SAVE. Nu kan ze lezen en schrijven en ziet haar toekomst er hoopvoller uit.

2e collecte:   Kerk

 21 december
1e collecte:   Delta voor Colombia
DUURZAME AGRARISCHE ONTWIKKELING DOOR AFRO-COLOMBIANEN
De Chocó-regio in Colombia is een van de armste en onveiligste gebieden van 
Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig 
gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale 
mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De lokale 
bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, 
hun inkomen te verhogen en de samenleving op te bouwen.

2e collecte:   Kerk

       
                             



 24 december
1e collecte: SOV 
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere
Eén van de oudste projecten die de SOV steunt is de Creche Gente Valente in Sobradinho, 
Brazilië. Een voorziening die er toe doet in het armste stadsdeel van Sobradinho: 
ruim 200 kinderen, variërend in de leeftijd van 3 maanden tot 16 jaar, worden er 
overdag opgevangen. Er wordt voor hen gezorgd, met hen gespeeld, huiswerk 
gemaakt én er wordt hen twee keer per dag een warme maaltijd aangeboden. 
Ouders betalen naar draagkracht, meestal een klein bedrag. Dankzij de tomeloze inzet 
van hoofdleidster Marta – en inmiddels ook twee van haar volwassen dochters – lukt het 
om het hoofd boven water te houden. Veel voedsel komt van boeren uit de omgeving, 
al dan niet gesponsord. Het meeste personeel wordt door de gemeente betaald. 
Als in het voorjaar de volledige elektrische installatie van de crèche wordt afgekeurd, 
slaat de paniek toe. De SOV doneerde € 7000, onze Duitse partnerorganisatie Globale 
Nachbarshaft € 5000 en de elektriciens konden aan het werk! Bedrading, buizen, 
stopcontacten, álles werd vernieuwd! Groot was de schrik, toen men op het dak bezig 
was en dwars door het dak viel en midden in de keuken uitkwam! De dragende 
dakbalken bleken volledig vermolmd. Deze financiële tegenslag kon men er niet bij 
hebben. De Stichting Ontwikkelingssamenwerking heeft beloofd, de vernieuwing van de dakbalken te betalen. 
Helpt u mee deze belofte waar te maken? De bouwvakkers in Sobradinho zijn al begonnen! 

2e collecte:   Kerk

 25 december
1e collecte:   KiA Kinderen in de knel
Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in onveilige omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te 
ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig meedoen en tot 
bloei kunnen komen.
Kinderen in de knel 
Kinderen en jongeren maken 40 procent van de wereldbevolking uit. Er zijn 2 miljard kinderen tot en met 14 jaar en 1,2 miljard 
jongeren van 15 tot 25 jaar (bron: Wereldbank en EU). Kinderen zijn flexibel en krachtig, maar ook kwetsbaar door hun afhanke-
lijkheid van volwassenen. In elke samenleving komen kinderen in de knel en kunnen kinderen onvoldoende meedoen, ook in 
Nederland. Vooral kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, in een onveilige omgeving of zonder onderwijs of werk, staan 
voor veel uitdagingen. 

2e collecte:   Kerk

 28 december
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

31 december
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk

14
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 4 januari 2026
1e collecte: Minima
Mensen die een laag inkomen hebben en moeten leven van het sociale minimum. 
Dit houdt in dat deze mensen financieel kwetsbaar zijn en vaak afhankelijk zijn 
van sociale voorzieningen. Op Walcheren proberen we een steentje bij te dragen 
door rondom de kerstdagen een bon te geven, afhankelijk van de gezinssamen-
stelling, die ze kunnen besteden aan kleding, speelgoed e.d. We werken daarbij 
samen met Orionis die zorgt voor de verspreiding bij de juiste adressen. Dit is een 
samenwerkingsverband met Gapinge, Serooskerke, Vrouwenpolder en Veere.

2e collecte:   Kerk

 11 januari
1e collecte:   KiA Oekraïne
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide 
het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekra-
ïne, die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.
Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen en gezinnen voedsel, tijdelijk onderdak en psychosociale ondersteuning. 

2e collecte:   Kerk

18 januari

1e collecte:   Bloemen                

2e collecte:   Kerk

  Jaarschema inleveren kopij 
  ‘Verbonden’ 2026
Kopij inleveren			   Verschijningsdatum		
Donderdag			   Zaterdag		

januari ‘26	    8 jan		  17  jan	  	
februari		     5 febr		  14  feb	  	
maart		  12 mrt		  21  mrt	  	
april		     9 apr		  18  april	  	
mei		     7 mei		  16  mei		
juni		     4 juni		  13  juni	  	
juli/augustus 
dubbelnummer	    2 juli		  11  juli	  	
september	    3 sept		  12  sept	  	
oktober		     8 okt		  17 okt	  	
november	    5 nov		  14  nov	  	
december	 10 dec		  19  dec		
januari ’27 	   7 jan		  16  jan ‘27	
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 17 januari 2026
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 8 januari!

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

   7 dec			   2e Advent
		  Veere		  ds. Janny Blankenstijn
		  collectes:	 Werelddiaconaat Libanon en Kerk		   
14 dec			   3e Advent    m.m.v. koor Veere 
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes:	 Werelddiaconaat India en Kerk  
21 dec			   4e Advent
		  Veere		  ds. Gerrit Klein     
		  collectes: 	 Delta Colombia en Kerk  
24 dec	 22.30 uur	 Kerstnachtdienst m.m.v. Veere’s Genoegen
		  Veere		  ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes:	 S.O.V. en Kerk
25 dec			   Kerstfeest
		  Veere		  ds. Michiel de Zeeuw 
		  collectes:	 KiA Kinderen in de knel en Kerk
28 dec	 Gapinge	 ds. D. Coppoolse 
		  collectes: 	 Kerk en Diaconie
31 dec	 19.30 uur	 Oudejaarsdag
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes:	 Diaconie en Kerk
   4 jan	 10.30 uur	 Nieuwjaar wensen vanaf 10.00 uur
		  Veere		  ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes:	 Minima en Kerk
 
11 jan	 Gapinge	 ds. Pim Steenbergen (Middelburg)
		  collectes:	 KiA Oekraïne en Kerk
 
18 jan	 Veere		  ds. G. Ruitenburg (Zoutelande)
		  collectes:	 Bloemengroet en Kerk

Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh -aanvang 14.30 uur
  7 dec		 dhr. Sander Janse
24 dec		 dhr. Kees Simons	 Kerstviering m.m.v. koor Veere

  		


