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Meditatie “Je weg Vinden”
Uit de pastorie “In de Hof”

Agenda
Kompasmaaltijd  - Inloopmorgen   
Verjaardagen  - Bloemengroet 
Paasontbijt
Autodienst

Nieuws uit de kerkenraad
College van kerkrentmeestersWaar collecteren we voor in april

Collecteopbrengsten

Kerk Extra - Boekbespreking
Kerkdiensten

 Meditatie 
  JE WEG VINDEN

‘Velen spreidden hun mantels uit op de weg’ (Marcus 11: 8a) 

Al vele maanden kom je op de weg van Veere naar Gapinge borden tegen met de
waarschuwing ‘Markering ontbreekt’. Je moet extra opletten, want je wordt hier niet 
geholpen door witte strepen op de weg. Heldere lijnen die je vertellen waar een bocht 
komt, ontbreken. 

Zelf 
Deze borden vertellen ook dat in ons land veel goed geregeld is. We rekenen erop dat de 
wegen goed zijn aangegeven. Soms vinden we het zelfs zo vanzelfsprekend, dat we 
mopperen of schrikken wanneer dat een keer niet het geval is. Wanneer je zelf je weg moet 
vinden. Misschien moeten deze waarschuwingsborden maar blijven staan. Ook als de weg 
naar Gapinge alweer omlijnd is. Als een verwijzing naar hoe het in dit leven kan gaan. Plotseling moet je zoeken naar een 
begaanbare route, omdat je partner gestorven is. Of omdat ziekte jouw vertrouwde gang door het leven doorkruist. Iedereen 
gaat gewoon verder, jij zoekt naar een begaanbaar pad.

Waar je op kunt rekenen
Je zult ook opnieuw je weg moeten vinden, wanneer vertrouwde waarden ineens niet meer in tel lijken te zijn. Zoals we in deze 
tijd ervaren door politici, die zich van kreet naar kreet lijken te bewegen. De vangrail wordt weggehaald, het zou niet meer normaal 
zijn om wie in nood is op te vangen. Het knipperlicht bij gevaarlijke kuilen in de weg wordt uitgezet, zoals op de snelweg van 
klimaatverandering. Heldere lijnen in het omgaan met nieuws en informatie worden zomaar van de weg gekrabd. Markering 
ontbreekt. De wegenwacht komt alleen voor wie het kan betalen. 

Waar het op aankomt
Jezus heeft ervaren hoe het pad plotseling opgebroken was. Bondgenoten in een leven vanuit de Schriften, zoals de Farizeeën, 
bleken bittere tegenstanders. Een betrokken leerling werd zijn verrader. Priesters zagen hem als een bedreiging. ‘Laat deze beker 
aan mij voorbijgaan’; Gods trouw die altijd zo dichtbij voelde, leek onbegrijpelijk ver weg. Hij moest zelf kiezen hoe zijn weg kon 
gaan. Markering ontbreekt, het komt aan op hoe je innerlijk de weg weet. Wat voor jou van waarde is, wie werkelijk telt. 
In de komende weken leven we toe naar Pasen. Jezus volgend op zijn weg. Om van zijn keuzes te leren, om bij zijn volhouden stil 
te staan, om van zijn liefde in verwarring te raken. Verteld wordt hoe bij zijn intocht in Jeruzalem mantels op straat werden gelegd. 
Zijn weg gemarkeerd met onze hoop, met de vreugde over zijn trouw. Zo kun je voor even stratenmaker zijn. Kom naar de diensten. 
Met lege handen of met een mantel om neer te leggen. 
De Stille Week gaat over de weg naar huis.  

                                                                                                                    ds. Michiel de Zeeuw

In Memoriam
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Leven is meeleven
Met elkaar meeleven is een deel van het gemeentezijn. Je ontmoet de ander en hoort zo van haar of zijn situatie en deelt ook iets 
van hoe het met jou gaat. Zo proberen we belangstelling te tonen, steun en hartelijkheid te geven. Als medemens in die gemeente 
vind je het ook goed om daarvan soms iets te ontvangen. Het is een kleine vertaling van de grote woorden over Liefde die we in 
de Bijbel lezen en in de kerk bezingen. Waardevol hoeveel er dan mogelijk is.  Toch zijn er de afgelopen jaren gaandeweg 
belemmeringen gekomen. We kregen veel nieuwe manieren om met elkaar te communiceren: Facebook, WhatsApp, een telefoon 
die als een derde hand altijd in de buurt is, allerlei mogelijkheden via internet. Een gevolg is, dat we elkaar minder vaak ‘gewoon’ 
spreken en opzoeken. De veelheid aan mogelijkheden om te communiceren maakte ons ook meer bewust van onze privacy. 
Wie mag iets van me weten en wat kan ik maar beter afschermen? Een voorzichtige terughoudendheid is meestal het gevolg. 

Als we niks weten
Bij een vorige gemeentevergadering werd vanuit de gemeente gevraagd om wat meer openheid over elkaars omstandigheden. 
‘Als we niks weten over de ander, kunnen we ook niet meeleven’, zo klonk het. Ons mooie kerkblad ‘Verbonden’ is ook te lezen          
via het internet. Als daarin iets geschreven wordt over iemands situatie dan blijft dat lang te lezen, ook voor mensen met  andere 
bedoelingen. Bijvoorbeeld: Was je vele jaren geleden flink en lang ziek, dan kan dat bij een sollicitatiegesprek zomaar een rol 
gaan spelen, terwijl die ziekte al lang achter je ligt.  Dit nadeel is er níet als de berichten alleen gedeeld worden in de kring van de 
gemeente. De kerkenraad overweegt dan ook om het kerkblad voortaan in twee edities uit te brengen. Eén versie voor de eigen            
gemeente, waarin ook persoonlijke omstandigheden en bijdragen gedeeld kunnen worden. Dat laatste uiteraard in afstemming 
met de betrokkenen. Deze editie verschijnt in de papieren versie en wordt digitaal alléén gedeeld met wie abonnee is. Op de web-
site verschijnt dan de editie waarin de persoonlijke gegevens zijn verwijderd of afgeplakt met een foto. In onze gemeentevergade-
ring op donderdag 24 april willen we over de verschillende kanten van dit idee met u van gedachten wisselen.

Kerk in de samenleving
Tijdens het beroepingswerk klonk aansprekend hoe beide gemeentes graag ook van betekenis willen zijn voor hun mede-inwoners. 
Zo dat mensen op Gapinge en in Veere vrijblijvend gebruik durven maken van wat de kerk te bieden heeft. Dat is hoe we kerk willen 
zijn, bereikbaar en gastvrij. Belangrijk is dan wel dat dorps- en stadsgenoten tijdig op de hoogte kunnen zijn van wat de kerk in een 
bepaald jaar te bieden heeft. Waar vindt deze zondag de kerkdienst plaats, waar kan ik naar die thema-avond toe? 
Zo komen we bij een ander onderwerp dat op de aanstaande gemeentevergadering aan bod komt. Als nieuwkomer ben ik onder de 
indruk van de verschillende mooie activiteiten die worden georganiseerd, maar het valt op dat niet ieder tijdig van elkaars 
bijeenkomsten weet. Onbedoeld communiceer je dan naar binnen toe, met de kring die al meedoet, en minder naar buiten toe. 
Het voorstel is om aan het begin van het seizoen, in aanloop naar de Startzondag op 21 september, een jaarkrant beschikbaar
te hebben met data en activiteiten. In een aansprekende vorm gevat en waar mogelijk huis aan huis bezorgd. Een krant die 
ook iets vertelt van ‘waar kerk goed voor is’. Daarbij kan het helpen om in die krant een aansprekend thema te hanteren dat als 
een rode draad door de activiteiten loopt. Als een antwoord op de vraag ‘Weet jij waar de kerk dit jaar mee bezig is?’. 
Ben je herkenbaar, dan kunnen andere organisaties makkelijker aanhaken, met een vraag of voorstel tot samenwerking. 
Ook hierover gaan we in gesprek op de gemeenteavond. 
Ik hoop dat u erbij kunt zijn.

Goddank!
We noemen elkaar nogal eens wat schokkend is, wat niet klopt of zich zorgwekkend ontwikkelt. Daar is reden voor, soms gezien 
ons persoonlijke leven en zeker bij hoe het in deze wereld gewelddadig toegaat. Soms vergeten we te delen wat in de gemeente 
zo hoopvol plaatsvindt, wat onverwacht is meegevallen. Het lijkt ons oog zomaar te ontsnappen. Er is veel om voor te danken. Om 
God te eren voor het goede. Zoals voor de afronding van die lange weg van behandelingen. Het was een moeilijke tijd vol afspra-
ken, steeds in spanning of de uitslag voldoende goed is om door te kunnen. Periodes van je erg beroerd voelen. Nu lijkt voor deze 
gemeenteleden het gewone leven weer binnen bereik! God dank voor de vrijheid die we beleven om plannen te maken in de ge-
meenten, samen diensten voor te bereiden, ontmoetingen te hebben om iemand bij te staan. Of toen de tergend spannende dagen 
om de gezondheid van een kleinkind door een verlossend bericht -de hemel zij dank-  veranderden in gunstiger verwachtingen. 
Toen het eerste streepje licht doorbrak na  maanden van somberheid. 
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Toen hij thuiskwam uit het ziekenhuis, nog niet de oude, maar open voor het nieuwe. Laten we elkaars ogen helpen om te zien wat 
goed is en het venster te openen naar wat met dankbaarheid gezien mag worden.

Van oud naar nieuw
Ellie van Dijk deelde een mooi voorbeeld bij de oefening ‘van oud naar nieuw’. Ze vond wat 
kerstballen die hun beste tijd gehad hadden. Weggooien was niet de oplossing. Ze zocht         
tussen de restjes wol en haakte een nieuw jasje voor de kerstballen. Een leuke klus voor dagen 
dat het Kersfeest nog ver weg is. De kerstballen worden verkocht op de Adventsmarkt in de 
Kleine Kerk ten bate van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere. Heeft u, bij ons jaar-
thema ‘Als nieuw’, ook een voorbeeld om te delen van het werken aan een nieuwe ‘gedaante’, 
dan lezen we het graag. 

Palmpaasstokken
Op vrijdag 11 april zijn kinderen hartelijk welkom om 14.15 uur in Nieuw-Sandenburgh. We gaan dan elk een stok versieren 
voor Palmpasen. Een mooie stok die in veel stukjes vertelt van wat Jezus heeft meegemaakt en voor mensen gedaan heeft. Graag 
aanmelden voor 8 april via het mailadres van Petra Schot: phm.schot@gmail.com Leuk als jij er ook bij bent!

De Goede Week
In de dienst op Palmzondag zien we hoe de Palmpaasstokken van de kinderen in de goede richting wijzen. We gaan op weg naar 
Pasen, als leerlingen van Jezus. Aan deze dienst in de Torenkerk werkt ook ‘Koor Veere’ mee. Het staat onder leiding van Marlene 
Wisse. Fijn dat zij zo deel willen zijn van ons vieren. Nam u al een kijkje op hun fraaie nieuwe website www.koorveere.nl ?
In de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn we dicht bij het hart van christelijk geloof. In woorden, 
symbolen en ontmoeting valt op ons leven een ander licht. Er is veel om te zien, om te ontdekken. Gun uzelf de voortgaande lijn in 
deze drie vieringen. 

Paasmorgen
Op Paaszondag begint het delen van de feestelijkheid om 8.30 uur met een gezamenlijk ontbijt in de Torenkerk, waarna we om 
10.00 uur in de Kleine Kerk in Veere ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem…’ zingen in de Paasdienst. Een bijzondere muzikale 
bijdrage wordt verzorgd door Petra Schot en Rosalie de Zeeuw op viool, met Willy Gideonse-de Buck op het orgel. 
Het project van de Veertigdagentijd ‘Een nieuwe dag’ krijgt een aansprekende afronding. Voor de kinderen is er in de dienst een 
mooi filmpje en daarover gaat het verder bij de kindernevendienst. Samen vieren we het feest van Pasen.  

                                                                                    Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
                                                                                                                         ds. Michiel de Zeeuw

vrij	   4 april	 20.00 u	 Benefietavond voor kinderen in Gaza               	 Serooskerke
ma	   7 april	 18.00 u	 Kompasmaaltijd	 Korenmaat
do	 10 april	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 Korenmaat
		  19.30 u	 boekbespreking Etty Hillesum	 Torenkerk
vr	 11 april	 14.15 u	 Palmpaasstokken versieren	 Nieuw-Sandenburgh
za	 12 april	 10.30 u	 Ringbijeenkomst ‘dementievriendelijke kerk’	 Oost-Souburg
di 	 15 april	 10.00 u	 Inloopmorgen over ‘boodschap van Pasen’	 Korenmaat
do	 17 april	 19.30 u	 dienst Witte Donderdag	 Torenkerk
vrij	 18 april	 19.30 u	 dienst Goede Vrijdag	 Torenkerk
zat	 19 april	 21.30 u	 dienst Stille Zaterdag	 Torenkerk
zon	 20 april	   8.30 u	 Paasontbijt	 Torenkerk
		  10.00 u	 dienst Paasfeest	 Kleine Kerk
wo	 23 april	 15.00 u	 bezoek Etty Hillesumhuis	 Middelburg	
do	 24 april	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 Korenmaat
		  19.30 u	 Gemeentevergadering	 Korenmaat
do	   1 mei	 10.00 u	 Koffie Korenmaat	 Korenmaat
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  Uit de kerkenraad
De titel boven dit stukje zou je deze keer bijna letterlijk kunnen nemen, want er stappen mensen uit de kerkenraad... 
Niet omdat er een conflict is -nee, verre van zou ik bijna zeggen- maar wel omdat hun ambtstermijn er op zit.
In Veere geldt dat voor Hugo de Ridder en voor Margot Corbijn. Samen met de nog 2 openstaande vacatures betekent het dat we 
in Veere op zoek zijn naar:

2 ouderlingen/pastoraat
2 diakenen

De kerkenraad roept u op om namen voor te dragen voor nieuwe kerkenraadsleden. En ja, u mag ook uzelf voordragen. Namen 
kunt u doorgeven aan de scriba, en bij hem -maar natuurlijk ook bij alle andere kerkenraadsleden- kunt u terecht met uw vragen 
over het ambtsdrager zijn. We vertellen het u graag en denken graag met u mee!

Penningmeester gezocht
We vinden het heel erg jammer, maar we hebben er ook alle begrip voor dat  Jan-Peter 
en Mariëlle Stevense aangegeven hebben te zullen stoppen met hun werk als 
penningmeester van het CvK. Het college is nu op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Heeft u zelf iets met ‘cijfertjes’ of kent u iemand die dit op het lijf geschreven is? 
Namen kunt u opgeven bij de scriba of iemand van het CvK. 
Wij vertellen u graag wat de functie precies inhoudt, maar vertellen u er ook bij dat u
het niet alleen hoeft te doen, want een groot deel van de financiële administratie is 
uitbesteed aan het kerkelijk bureau!

Nieuwe datum gemeenteavond!
In het vorige kerkblad vroegen wij u de datum voor de gemeenteavond alvast met potlood in uw agenda te zetten. Maar helaas 
hebben we bij de planning van de gemeenteavond andere, reeds geplande activiteiten, over het hoofd gezien.

Omdat we graag iedereen de gelegenheid willen geven de gemeenteavond te bezoeken is de datum verplaatst naar
donderdag 24 april.  De locatie is zoals altijd de Korenmaat. Inloop vanaf 19.15 uur. Wees welkom!

  
  Kompasmaaltijd
Op maandag 7 april kunt u aanschuiven om 18.00 uur in de Korenmaat, 
waar de kompasmaaltijd gehouden wordt.
Het kookteam zal zijn best doen er weer wat lekkers van te maken.

Opgeven kan bij Willy Koppejan of Els Breel. 

  Inloopmorgen
    
Op 15 april wordt er weer een inloopmorgen gehouden in de Korenmaat
 om 10.00 uur. Deze duurt tot ongeveer 12.00 uur.
“Boodschap van Pasen”

Iedereen is van harte welkom!

Iedereen is welkom!
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UITNODIGING VOOR IEDEREENUITNODIGING VOOR IEDEREEN
PAASONTBIJTPAASONTBIJT

zondagmorgen 20 april  aanvang: 8.30 uurzondagmorgen 20 april  aanvang: 8.30 uur
Torenkerk in GapingeTorenkerk in Gapinge

Na het ontbijt kunt u als u dit wilt met ons meegaan naar de Kleine kerk in Veere, 
voor de viering van de Paasdienst.

De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is  ds. Michiel de Zeeuw.
Wij hopen samen met u op een feestelijk ontbijt en een fijne dienst !!!

Commissie Bijzondere Diensten  Gapinge – Veere.

Aanmelden vóór 16 april bij:    	 Heleen Boone,  tel. 0118-501794        heleen_boone@hotmail.com
				    Nel Jobse,          tel. 06-30503097  	 gapinge@zeelandnet.nl

Of via de intekenlijst in beide kerken, graag vermelden: naam, aantal personen en of u opgehaald wilt worden.

  Voorjaarsbijeenkomst Ring Walcheren
     Mevrouw Annemarie Roding schreef een boek over “de dementievriendelijke kerk”.

Op zaterdag 12 april komt ze voor Ring Walcheren van de PKN classis Delta naar Oost-Souburg,
in de kerk ‘Open Hof’ op het Oranjeplein 2, 
inloop ’s morgens vanaf  9.30 uur, aanvang 10.00 uur.

Ze zal het hebben over ‘geloof en dementie’, ‘kerk en dementie’ en ‘u en dementie’.
Een onderwerp dat breed leeft en waar velen van ons mee te maken hebben.
Alle kerkenraden van de ring zijn uitgenodigd, maar u als gemeentelid bent ook welkom.
Na de bijeenkomst is er om ongeveer 12.30 uur een lunch.
U kunt zich opgeven via uw kerkenraad of bij  janjokew@kpnmail.nl  tel: 06-25208818.

  



6

  Boekbespreking
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Een van die slachtoffers is een bijzondere Joodse 
vrouw, Etty Hillesum (1914-1943). Etty hield een dagboek bij. Judith Koelemeijer onderzoekt in 
haar biografie wie de vrouw is achter het beroemde oorlogsdagboek. 
Etty Hillesum, het verhaal van haar leven van Judith Koelemeijer.
Op 9 maart 1941 begint Etty een dagboek waarin zij openhartig schrijft over onder andere liefde, 
erotiek, geloof en haat.  Volgens Etty is haat de bron van alle ellende. Alleen het uitroeien van die 
haat in jezelf is de oplossing. Ze had een vast geloof in de goedheid van de mens en was vrij in 
haar denken. Etty wilde niet onderduiken. Als sociaal werker bij de Joodse Raad ging ze vrijwillig 
naar Westerbork, vanwaar ze op 7 september 1943 werd gedeporteerd naar Auschwitz. 
Daar is ze waarschijnlijk gelijk na aankomst vermoord.

‘Een meeslepende levensgeschiedenis’ (Geert Mak)
‘Inmiddels leven we in een tijd van veel vijanddenken en polariseren.
En er woedt weer een verschrikkelijke oorlog in Europa. Het is weer tijd om naar de stem van Etty te luisteren.’ 
(Jan Venderbos, gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider in een recensie op Theologie.nl )

Datum:		  donderdag 10 april 2025
Tijd:		  19.30 uur
Plaats:		  Torenkerk, Gapinge
Leiding: 		 Mineke de Visser
Contactpersoon: 	 Bram Abrahamse                        				    email: apabrahamse@gmail.com   tel. 591726

  Bezoek Etty Hillesumhuis
Wij willen op bezoek gaan in het Etty Hillesum-huis in Middelburg.  
Etty was Joods. Ze dreigde weggevoerd te worden, maar wilde niet meegesleurd 
worden in de haat tegen de Duitsers, die de meeste mensen beheerste. 
Zij deed haar best om geestelijk overeind te blijven in liefde, en zich niet mee te 
laten slepen in de kringloop van haat en geweld. In haar boek ‘Het Verstoorde 
leven’ beschrijft ze in dagboekvorm de worsteling die dat met zich meebracht. 
Ze is vrijwillig meegegaan naar Westerbork. Tot het laatste moment is ze een bron 
van waardigheid en liefde gebleven voor haar omgeving.

Een bezoek kost 15 euro, maar de commissie heeft besloten om de helft daarvan voor rekening van de kerk te doen komen.
Eigen bijdrage ter plekke gepast betalen: € 7,50.

Datum:		  woensdag 23 april 2025
Tijd:		  15.00 uur
Plaats:		 Molenwater 77, 4331 SE              
		 Middelburg

Contactpersoon en opgave:  Kees de Putter
Email: putterkeesde@hotmail.com of app: 06-30203250               
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  Benefietavond voor de kinderen in Gaza
       Op vrijdag 4 april, vanaf 20.00 uur, wordt in de Johanneskerk aan de  Noordweg 3 in       
       Serooskerke een muzikale benefiet  avond georganiseerd voor de kinderen in Gaza. 

Hiervoor zijn jullie bij deze van harte uitgenodigd.  De gehele opbrengst van de avond gaat 
naar de Hope Foundation. In deze link https://www.hope-foundation.nl/ kun je  lezen waar die 
stichting voor staat. De Hope Foundation betaalt kunstenaars met een therapeutische ervaring 
om voor de kinderen allerlei kunstprojecten te organiseren om hen even los te maken van de 
gruwelijkheden waar ze dagelijks mee worden  geconfronteerd. 

Tijdens de avond vertelt oprichtster Ingrid Rollema iets over de Hope Foundation en hun werk 
en wordt er muziek gemaakt door Tamara de Kraker met Crow Jane, Wissem Ziadi, Herman 
Rakers en Boudewijn de Buck van Wineman, en Swiers & Friends. De muziek betreft ballads en 
luisterliedjes van singer-songwriters en covers van muziek vanaf de jaren zestig tot nu.
Ook worden er tekeningen tentoongesteld die door kinderen uit Gaza zijn gemaakt en waarvan 
A4-prints voor € 50,- per stuk te koop zijn.

Om rustig te kunnen kiezen, hebben we met die tekeningen een kleine brochure 
gemaakt die je vindt op www.hansovervliet.com. Via curiositas@zeelandnet.nl kun je dan je tekeningen bestellen. 
De tekeningen kun je, mits besteld vóór 1 april, op 4 april ter plekke ophalen of anders op laten
sturen.Als je komt – wat we uiteraard hopen – dan is het verstandig om contant geld mee te nemen.  
Er is uiteraard ook een mogelijkheid om een donatie te doen aan de Hope Foundation via digitale weg. 
Dat kan zowel ter plekke als via hun website of via een QR  (zie de QR-code hieronder).  Er wordt geen 
entree geheven, maar we hopen op een gulle bijdrage van jullie kant. Er kunnen ongeveer 190 mensen in 
de kerk, dus wees op tijd.

Graag tot 4 april aanstaande.
Leny Geschiere, Mineke de Visser, Hans Overvliet en Robbert Jan Swiers.

  Jarigen en jubilea in de maand april
mw. Wondergem 
hoopt op 16 april   84 jaar te worden

mw. Geschiere-Looise 
hoopt op 17 april   80 jaar te worden

mw. Meulenberg-de Klerk 
hoopt op 28 april   90 jaar te worden

dhr. en  mevr. Willeboordse-van Vliet 
hopen op 19 april hun 40 jarig huwelijksjubileum te vieren  

                

 van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst !
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  Collecteopbrengsten
23 februari	 Gapinge	 Kerk	 €  105,45
		  Diaconie	 €    75,55
  2 maart	 Veere	 Kerk	 €    85,00
		  KiA Werelddiaconaat Egypte	 €  151,67
  9 maart	 Gapinge	 Kerk	 €  123,30
		  KiA China	 €    84,65
16 maart	 Veere	 Kerk	 €    81,55
		  Hulp aan Congo	 €  233,52
23 maart	 Gapinge	 Kerk	 €    59,20
 		  KiA Moldavië	 €  106,80

  College van kerkrentmeesters Veere
Onderhoud
Binnen het college van kerkrentmeesters zijn Cees Gideonse en Mart van Dijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
gebouwen. Sinds kort is ook Hans Hengeveld actief op dit gebied.  Zij voeren allerlei werkzaamheden uit, waar u als gemeentelid 
waarschijnlijk geen weet van heeft, maar die toch uitgevoerd moeten worden.  Zo hebben ze bijvoorbeeld in de afgelopen 
maanden de aanwezige trappen en ladders gecontroleerd, stucwerk in de keuken van de kerk gerepareerd, vlizotrap in de 
Korenmaat gerepareerd, tijdklokken van diverse lampen aangepast, alarmplan geactualiseerd en besproken met diverse
 vrijwilligers, … .  
Als college zijn we blij met hen, net zoals met al die andere vrijwilligers die belangeloos tijd en energie steken in het werk voor 
de kerk! 

                                                                                Met vriendelijke groet namens het college,
                                                                                                  Heleen Slingenberg, secretaris

 

  Wie brengt de bloemengroet 
 
  6  april	 fam. Wattel	 Veere
13  april	 fam. Coppoolse-Janse	 Gapinge
20  april	 mw. A. de Ridder	 Veere
27  april	 fam. Sturm-Dominicus	 Gapinge
   4  mei	 fam. Luyk	 Veere
11  mei	 mevr. I. Priester	 Veere
18  mei	 fam. Buiter	 Veere
25  mei	 fam. Sturm-Geldof	 Gapinge

  Autodienst   
                                                                                                                 
vanaf Sandenburghlaan  10 D/E
  6  april	 David Pouwer	 Veere
13  april	 Peter Wattel	 Gapinge
17  april	 Peter van Breda	 Gapinge
18  april	 Editha Kraak	 Gapinge
19  april	 Rinus Boone	 Gapinge
20  april	 Cees Gideonse	 Veere
27  april	 Anke v.d. Berge	 Gapinge
  4  mei	 Eelke Keersemaker	 Veere
  4  mei avond	  Adri Franke	 Veere
11  mei	 Harry Buiter	 Veere
18  mei	 David Pouwer	 Veere
25  mei	 Peter Wattel	 Gapinge
29  mei	 Peter van Breda	 Gapinge	
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   IN MEMORIAM 
						      Willem Pieter Jansen 
                                                                                                          (geb. Terneuzen, 10-07-1950; gest. Vlissingen, 27-03-2025).

Van 1990 tot 1994 was Wim Jansen predikant van (toen nog) gereformeerd Veere en Gapinge. Met zijn gezin kwam hij in de pastorie 
aan de Kaai wonen. Vanaf 1995 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Veere in een federatie  samengegaan 
als Samen-op-Wegkerk, predikant werd toen Jaap Lukasse; Wim had inmiddels een beroep aangenomen naar Enschede. In 2004 
verenigden onze beide gemeenten zich tot PKN-gemeente.

Wim introduceerde in Veere o.m. de ‘Totaaldiensten’, waar jong én oud naartoe ging waardoor er geen afzonderlijke kinderneven-
dienst of crèche nodig was. Hij maakte veelvuldig gebruik van popmuziek in de liturgie, maar dan niet het zoetsappige genre, wél 
Guns N’ Roses en The Doors.

Daarna is hij in theologisch opzicht niet stil blijven staan; op zijn website omschreef hij zijn ontwikkeling als volgt: 
“Als echte Godzoeker van jongs af aan heb ik in het geloof een diep doorleefde ontwikkeling doorgemaakt, die uitgemond is in          
de mystiek”. Godzoeker Wim vond uiteindelijk God, … in de LIEFDE.

Wim was een veelschrijver. In zijn meer dan 17 [!] boeken kwam zijn geloofsontwikkeling tot uiting. In mei verschijnt postuum zijn 
laatste boek: Verbijstering en verrukking – waartoe wij leven. Een terugkerend element in zijn publicaties was zijn jeugd op een 
boerderij in Zeeuws-Vlaanderen, een buurtschap met de mooie naam Paradijs. Het opgroeien in de ruimte en de schoonheid van de 
natuur heeft hem gevormd. 

Als predikant raakte hij op het eind van zijn ‘loopbaan’ aan vrijzinnige gemeenten verbonden, als laatste aan de Koorkerk gemeen-
schap in Middelburg.

Na ruim dertig jaar besloten Wim en Eliane weer terug naar Veere te gaan, waar ze goede herinneringen aan bewaarden. Een  aantal 
jaar hebben ze met veel plezier in de Wagenaarstraat gewoond. Ook toen bleef hij betrokken bij onze gemeente. Zo leidde hij een 
aantal diensten voor Oekraïners, die door een voorbereidingsgroep waren voorbereid (én vertaald). Hij stopte daarmee omdat de be-
langstelling van Oekraïense zijde naar zijn mening achterbleef. In 2023 zijn Wim en Eliane verhuisd naar de Boulevard in Vlissingen; 
vanuit hun raam maakte hij de mooiste foto’s van zonsondergangen, die hij appte met de tekst: “Ik leef nog en zie nog schoonheid”.

In de kerkdienst van 30 maart is aandacht aan Wims overlijden besteed. Enkele weken daarvoor is een van de avondmaalskaarten 
nog aan hem en Eliane gestuurd, waar hij erg blij mee was. Vooral omdat deze zo ‘mooi vol’ was.

Wim laat zijn geliefde Eliane, vier kinderen en acht kleinkinderen achter. In een van zijn laatste appjes, toen hij stervende was, 
schreef hij me: “Ik hecht er overigens aan om te benadrukken dat wij deze fase niet als louter verlies ervaren. Integendeel. Ik ben 
niet aan het doodgaan maar bezig naar het licht toe te groeien. Zegt het voort dat wij er zo in staan.”

Tiny Polderman

  Cantatedienst
Vooraankondiging: zondagmiddag 22 juni is er om 16.30 uur 
weer een Cantatedienst in de Kleine Kerk, 
met het Bachkoor BWV uit Middelburg.

Uitgevoerd wordt Höchsterwünschtes Freudenfest, 
BWV 194 van J.S. Bach. 
Voorganger is ds. Michiel de Zeeuw.
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  Waar collecteren wij voor in de maand april

   
	   U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 
	   Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

  6 april
1e collecte:  Kerk
2e collecte:  Diaconie

  13 april
1e collecte:  Bloemengroet
2e collecte:  Kerk

  17 april  (Witte Donderdag)

1e collecte:  Rode Kruis – Jemen
De inwoners van Jemen hebben dringend hulp nodig
Jemen verkeert in één van de grootste humanitaire crises ter wereld. Door 
aanhoudende conflicten is het land verwoest, en in 2025 heeft meer dan 
de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig. Het geweld heeft de 
gezondheidszorg zwaar getroffen en besmettelijke ziekten zoals cholera, 
mazelen, polio, difterie en dengue nemen toe. De inwoners van Jemen 
worden bovendien hard geraakt door klimaatverandering, bijvoorbeeld 
zware regenval en overstromingen in 2024. Tienduizenden huizen, wegen 
en gezondheidsinstellingen werden toen weggevaagd. Kom in actie en 
doneer ! Wij zijn de Jemenieten niet vergeten. Jij ook niet, toch?  Het Rode Kruis helpt met voedsel, water en medische zorg. 

2e collecte:  Kerk

  20 april
1e collecte:  KIA Noodhulp Oekraïne
Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne. 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en 
de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt 
samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en 
slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen 
voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra 
en hulp bij het verwerken van trauma’s.  https://vimeo.com/1037724431

2e collecte:  Kerk

  Veere       Kerk: NL79 RABO 0335.0649.57
                     Diaconie: NL82 RABO 0335.0616.05	                            
                     Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57

Gapinge    Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
	     Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
                       Collectemunten: NL79 RABO 0335.0649.57



  27 april
1e collecte:  Kerk
2e collecte:  Diaconie

  4 mei
1e collecte:  KIA Soedan
Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan                                                             
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn 
omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale 
(kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en 
buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen, 
zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keuken-
gerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, 
onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risi-
co’s die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.

2e collecte:  Kerk

Opnamen: Kerk Linz am Rhein
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Kerkdiensten
De diensten worden in Veere of Gapinge gehouden, aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   

Het volgende kerkblad verschijnt op zaterdag 3 mei 2025 
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 24 april!

Email: verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl

Nw. Sandenburgh

  
  6 april		  5e zondag 40-dagentijd
		  Veere	 mw. L. de Muijnck  (Driewegen)
		  collectes:	 Kerk  en  Diaconie

13 april		  Palmpasen    m.m.v. koor Veere
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 Diaconie-bloemengroet  en  Kerk

17 april	 19.30	 Witte Donderdag    Avondmaal
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 Rode Kruis-Jemen  en  Kerk

18 april	 19.30	 Goede Vrijdag
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw

19 april	 21.30	 Stille Zaterdag
		  Gapinge	 ds. Michiel de Zeeuw

20 april		  Pasen
		  Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 KiA Noodhulp Oekraïne  en  Kerk

27 april
		  Gapinge	 ds. J.B. Beijer   (Middelburg)
		  collectes:	 Kerk  en  Diaconie

  4 mei	
		  Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
		  collectes: 	 KiA Soedan  en  Kerk
    
  4 mei	 19.00	 Dodenherdenking
		  Veere	 ds. Michiel de Zeeuw
	
Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh
  6 april	 14.30 uur          ds. N. van der Linden  -  Avondmaal 
20 april	 14.30 uur          dhr. Kees Simons  - Pasen
  4 mei	 14.30 uur          pastor Maria Opgelder			   		


