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Overzicht kerkdiensten

Waar collecteren we voor

Wij bidden U om woorden 
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, 
onder vrienden.

God, wij bidden U om taal, 
om woorden die ons leren 
te geloven wie U bent. 

 Nieuw kerkblad
     
De commissie “nieuw kerkblad” is blij dat we u in 2024 het nieuwe gezamenlijke kerkblad van de gemeenten 
Veere en Gapinge kunnen presenteren. Een nieuwe kerkblad dat de Nieuwsbrief en Op Weg die bij u 
bezorgd werd vervangt.  Een gezamenlijk kerkblad voor de gemeenten Gapinge en Veere met een nieuw 
naam. De naam is min of meer voortgekomen uit de samenwerkingsovereenkomst: “samen waar het kan, 
afzonderlijk waar het noodzakelijk is “Het kerkblad is een voorbeeld van ‘samen’...meer samenwerken waar 
het kan.... meer verbinden waar het kan! Zo kwamen wij op VERBONDEN.
 
Het logo voor Verbonden 
De handen die ons allen samenvoegen, vasthouden, beschermen, dragen. Dit geheel in combinatie met 
het logo van de PKN en de duif. De vorm van het logo is een cirkel, die staat voor God als de Oneindige. 
Het kruis dat in het midden zichtbaar is, staat voor Christus, de duif voor de Heilige Geest en de drie-enige 
God, de basis van waaruit de Protestantse Kerk wil handelen en wil zijn. 

Wij zijn met elkaar verbonden in de ruimste zin van het woord, verbonden met onze medemens en geloof! 
Het word voor ons allemaal even wennen een geheel nieuw ontwerp, opmaak etc. Voor mij wel heel erg 
“gaaf”om het voor u te mogen ontwerpen en vormgeven. De opmaak, indeling en het aanlever aan de 
redactie zal nog verder worden uitgelegd. Dit om te voorkomen dat tekst, foto’s en plaatjes die aanlevert 
worden ook goed gebruikt kunnen worden. Deze aanlever specificaties zullen we nog in een korte en 
begrijpelijke uitvoering op de site geplaatst worden. Deze eerste uitgave is voor ons als gemeente hopelijk 
een mooi visitekaartje met informatie waar we voor staan als kerk in onze gemeenschap.

Ik wil ook mijn dank en waardering uitspreken voor de commissieleden; Heleen, Arnold, Marianne, Jeannette 
voor de constructieve en fijne samenwerking.

 
  Veel plezier met het lezen van Verbonden - Adri Franke

 Gebed om woorden
Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was  
maar een gemeente vol van verschillen.

Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat de leegte vult, 
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden voor hoop, liefde, goedheid. 
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  Meditatie
  
Epifanie
Lezen: Matheus 4 : 23 - “Hij trok rond in heel Galilea…”

Het Griekse woord hierboven duidt de periode aan, welke door Jezus werd 
benut om kennis te maken met de mensen. Een soort introductieperiode van 
eerste kennismaking en oriëntering op je nieuwe baan. Toch was het contact 
tussen Jezus en de mensen in die eerste periode niet onverwacht en vreemd. 
De mensen in die tijd moeten een goed beeld gehad hebben van wat ze van de Messias konden 
verwachten. Jezus kreeg daardoor wel eens te maken met niet realistische gedachten op basis van 
vooroordelen. Het eerste optreden van Jezus was daarom soms ook wel teleurstellend voor mensen die 
zich hadden vergist in Hem. 
Toch was er aanvankelijk veel enthousiasme, mensen bewonderden Hem en zijn wijsheid, ze waren onder 
de indruk van zijn wonderen en genezingen en ze lieten zich meenemen op zijn reizen  door Galilea en 
Judea.  Jezus was populair en had invloed op de levens van zijn volgelingen.
 
Het is plezierig als je deel uit maakt van een enthousiaste en levendige gemeenschap. Gemeenteleden 
ervaren positieve energie en zijn bereid om toegewijd dienstbaar te zijn aan elkaar en de samenleving. 
Mensen ervaren nieuwsgierigheid en betrokkenheid om met elkaar te delen in de zegeningen die ze van 
God ervaren. Deze gemeente trekt mensen aan, groeit en is uitnodigend. Het is dan een feest om deel uit 
te maken van de kerk. 
Toch blijkt dat de positiviteit en populariteit van die eerste beweging rondom Jezus niet duurzaam was. 
Toen verwachtingen stilaan minder overeen kwamen met de werkelijkheid, kwamen de eerste barsten van 
teleurstelling en tegenslag. Epifanie leert ons behalve dat de eerste periode rondom Jezus vreugdevol 
moet zijn geweest, ook om te gaan met vermindering van enthousiasme. Dat is een werkelijkheid die 
weerbarstig kan zijn. De gemeente moet dan ook leren te volharden, elkaar trouw vast te houden en de 
focus te houden op de hoop. 

Het evangelie verhult niet de moeizaamheid en de verwarring, als blijkt dat het in de kerk en de samen-
leving niet altijd gaat zoals je dat zou willen verwachten. De Epifanie gaat geruisloos over in de Lijdenstijd 
als een natuurlijk proces van ontnuchtering en realiteitszin. Dat botst soms in je leven en in je hart; dat 
mag en dat hoef je niet uit de weg te gaan. Jezus laat ons daarin niet aan ons lot over. Hij nodigt ons uit 
om met Hem mee op pad te gaan en biedt ons zijn hulp om daarin te volharden. De werkelijke vreugde 
van de kerk is immers niet gelegen in de eerste periode van Jezus op aarde, maar zijn laatste periode, 
die vooraf ging aan zijn Hemelvaart. Werkelijke vreugde en nodiging klinkt in het Paasevangelie. 
Dat is de kerk die het kruis afwerpt en het feest van de Opstanding aangrijpt. Dan kennen we de ware 
vreugde en de verwondering die wervend is. Een kerk die spreekt en handelt vanuit de Opstanding is 
een kerk die leeft en het leven viert. 
Een gemeente die missionair in de samenleving wil staan, zal bereid zijn uitdagingen aan te gaan, 
grenzen te verleggen en het gesprek te zoeken. 

Dat is een gemeenschap die de veerkracht heeft om over eigen menselijke schaduw heen te stappen 
en open staat voor de vernieuwende kracht.  Gelukkig zien we in de kerken steeds meer van deze 
ontwikkeling, dat is hoopgevend en perspectief-biedend. Op deze wijze wil Christus gekend zijn en 
wijzen zijn woorden en daden op een mooie en gezegende toekomst.

Ds. P. van Bruggen, Westkapelle
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 Nieuws uit de gemeente
Pastoraat
In januari zijn twee gemeenteleden overleden: Tannetje van der Heijden-de Pagter en Floris Griep. 
De in memoria staan elders in dit kerkblad. Vanuit het bezoekwerk kan ik melden - zonder namen te 
noemen- dat iemand te horen kreeg  ernstig ziek te zijn en inmiddels een chemotherapie-traject is ingegaan.  
Enkele gemeenteleden moeten door goede hulp en therapie psychisch weer ‘op krachten komen’.
Veelal is dat een heel leerproces voor hen. 
Leni Zondervan verblijft na een val tijdelijk in Hof Mondriaan in Middelburg.

Bij de diensten 
Na de Kersttijd en de zondagen van de Verschijningen van de Heer, zoals dat zo mooi heet, gaan we op 
weg naar Pasen, eind maart. Veertig dagen (de zondagen niet meegerekend-die blijven Paasfeest-zondagen) 
om eens extra tijd te nemen voor inkeer en bezinning, al is het maar 5 minuten per dag. 
Iedereen krijgt dit jaar de kalender van KerkXtra. Een mooi hulpmiddel om iedere dag even een moment 
van aandacht te nemen. In de landelijke 40 dagenkalender lees ik: ‘Vasten kan vorm krijgen in het niet eten 
van een maaltijd, maar ook een smartphone-detox is een optie, wees creatief.’‘Smartphone-detox’ -  klinkt 
actueel: wie de schoen past trekke hem aan. Maar mobieltjes kunnen ook een  spirituele functie hebben, 
bijvoorbeeld de app: Bidden Onderweg (uit België). 
Die geeft dagelijks een moment van 10 minuten bezinning: muziek, een bijbeltekst en enkele vragen. 
Het komt voort uit de Ignatiaanse meditatie, waarin je je inleeft in een bijbelverhaal door vragen als: 
wat voel ik, wat hoor ik, waar sta ik? 
De eigen fantasie laten werken en soms wordt dan iets in je aangeraakt.  
De app is soms behoudend, maar heel goed gemaakt. Aanbevolen !  
Uiteraard naast “De ongelooflijke podcast” van de EO met een wekelijks gesprek over geloof in een steeds 
ongeloviger Nederland. 

Aswoensdag 
Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag. 
Veertigdagen-acties worden weer gestart, want inkeer en gebed gaan 
samen met aandacht voor anderen. Contemplatie en actie zijn twee 
kanten van dezelfde medaille. Alleen maar geven en de ‘handen uit 
de mouwen’ kan je uitputten als je je niet laat voeden.  
Ora et labora, bid en werk. Beide zijn nodig: Maria luisterend aan de 
voeten van de Heer én Martha met haar goede zorg voor soep en 
broodjes ( die Jezus toch met smaak verorberdzal hebben..). 
In veel protestantse kerken wordt Aswoensdag gevierd. Vlak voor de coronatijd is dat opgezet door Jouke 
Droogsma en in 2022 is de draad weer opgepakt. De viering is nog niet ‘ingeburgerd’ in de gemeente, maar 
de kerkenraad wil het de kans geven om zich te laten ontwikkelen. Het is geen kerkdienst in de gebruikelijke 
zin, maar een avondgebed. Dit jaar zullen we op een meditatieve manier naar Psalm 139 luisteren en kijken 
via een verbeelding door een kunstenares. En dan kan ‘Ken je mij’ van Oosterhuis, gezongen door dochter 
Trijntje niet ontbreken.
In de dienst kan ieder die het wil naar voren komen om het kruisteken van as te ontvangen. 
As roept het besef van vergankelijkheid in ons wakker, of van berouw en tekortschieten. Maar het betekent 
ook dat wij geroepen worden om met Christus op te staan uit alle mogelijke vormen van doodsheid. 
Om te leven met het oog op Pasen. De viering is voorbereid door de werkgroep bijzondere diensten en 
ikzelf zal erin voorgaan. We hopen dat steeds meer gemeenteleden de weg naar de kerk op deze (start)
avond zullen vinden.

Na afloop is er koffie en thee.  
Een hartelijke groet van Ds. Pim Steenbergen 
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    In Memoriam 
      Jan Luitzen de Jong

Op vrijdag 23 december 2023 is overleden Jan Luitzen de Jong, in de leeftijd van 79 jaar.
Hij was geboren in Leeuwarden en heeft op verschillende plaatsen in Nederland gewoond.Toen hij in Zeeland 
woonde en werkte leerde hij zijn vrouw kennen en zij trouwden in 1971. Zij kregen twee dochters, Petra en 
Yolanda, en kwamen in 1978 in Veere wonen.Hij was actief als vrijwilliger voor de school, de kerk en voor de 
jeugdorganisatie voor de Rotterdamse kinderen.Vanaf afgelopen zomer werd zijn conditie minder en in het 
najaar kreeg hij een ingreep aan zijn hart. Hij verbleef een tijdlang in het ziekenhuis en voor verder herstel 
werd hij naar het Gasthuis in Middelburg gebracht. Maar herstel bleef achterwege en zijn conditie werd 
slechter. Op 23 december overleed hij daar. Vrijdag 29 december heeft de uitvaart in besloten kring plaats-
gevonden. Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Onze gedachten zijn bij hen.

Tini Hengeveld

   In Memoriam 
      Tannetje van der Heijden-de Pagter
Op maandag 15 januari is overleden Tannetje van der Heijden- de Pagter.                                                   
Zij werd 98 jaar en woonde in Nieuw Sandenburgh.Zij werd geboren op Lammerenburg in een boerengezin. 
In 1950 trouwde zij met Piet van der Heijden. Zij hadden een landbouwbedrijf, eerst aan de Abeelseweg, 
later aan de Koudekerkseweg in Middelburg.Kerkelijk waren ze verbonden aan de Ontmoetingskerk. 
Het echtpaar kreeg twee dochters en een zoon. Tan was huisvrouw en werkte mee op de boerderij, waar 
later bloementeelt bij kwam: gladiolen en tulpen.Tan kende veel verlies in haar leven: man Piet verongelukte 
toen hij 49 jaar was bij het helpen van zijn buurman. Haar zoon overleed in 1993 door een aanrijding. 
Deze ervaringen hebben haar getekend. Het maakte dat haar geloof “gesleten is ’zoals ze zei,‘net zoals 
mijn lijf’- voegde ze er met een kwinkslag aan toe. Tan was een nuchtere vrouw die van aanpakken wist en 
niet bij de pakken ging neerzitten.Ze genoot intens van haar (achter)kleinkinderen. Ondanks tegenslag 
bleef ze haar best doen om opgewekt te zijn en dat lukte haar ook meestal. Sinds 2009 woonde zij in een 
appartement bij Nieuw Sandenburgh , waar ze een goede tijd had. De afgelopen drie jaar bewoonde zij 
een kamer in Nieuw Sandenburgh - een stuk stiller. Vorig jaar overleed haar jongste dochter Conny. 
Het was te veel voor haar om te dragen. Zij keek de laatste tijd erg uit naar bezoek : dochter Nel en 
schoondochter Nel en kleinkinderen hebben haar met liefde en zorg omringd. Na een val overleed zij 
enkele dagen later. In Middelburg was de bijeenkomst voorafgaande aan de crematie. Er klonken woorden 
van intense waardering voor wie zij was en wat zij kon doen in haar lange leven.  
We wensen haar dochter Nel, schoondochter Nel, schoonzonen Piet en Hielke en hun dierbaren een 
gezegende herinnering aan Tan toe.

Ds. Pim Steenbergen 
 
   In Memoriam    
      Floris Griep

Op 17 januari overleed Floris Griep, in de leeftijd van 88 jaar.                                                                         
Floor woonde sinds 4,5 jaar in De Compagnie in Middelburg. Daarvoor woonde hij vele jaren samen met 
Suus aan de Maria v. Reigersbergstraat in Gapinge. Floor en Suus kregen vier kinderen: Eric, Saskia, Ingrid 
en Regine. Floors grote passie was zijn tuin, die hij steeds mooier maakte. Een mens die genoot van kleine 
dingen. Zijn zeven kleinkinderen gaven hem de glansrol, waarin hij zelf ook weer kind kon zijn. Hij hield van 
grapjes en gekkigheid. Tijdens de afscheidsdienst, die op maandag 22 januari plaatsvond in de Dorpskerk, 
luisterden we naar woorden uit Psalm 139: Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Floor kreeg de woorden uit 
de Bijbel als kind mee. Bij zijn afscheid hoorden we over gekend worden door de Eeuwige en daarin rust en 
geborgenheid vinden. We spraken de hoop uit dat hij dit in zijn leven bij momenten heeft gekend. 
Dankzij de zorg van Suus heeft hij lang in Gapinge kunnen blijven wonen. Door het leven heen was zij zijn 
rots in de branding. 
We bidden voor Suus, haar kinderen, kleinkinderen en ieder die Floor zal missen, dat zij de kracht krijgen 
om de goede herinneringen vast te houden als een kostbaar geschenk en kracht om Floor op een andere 
manier te leren vasthouden.

Anneke Duvekot-Bimmel
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   Nieuws uit de kerkenraad
Het is alweer even geleden dat we vergaderd hebben en ook de eerstvolgende vergadering is wat later in het 
jaar gepland dan gebruikelijk. Maar dat betekent niet dat er niets op de agenda staat.
In de laatste vergadering namen we afscheid van Johan Luijk, Sylvia van Dam en David Pouwer. Woorden van 
dank werden kracht bijgezet door een cadeau in de vorm van een fraai boek !

Een vast agendapunt is het terugkijken op de (kerk)diensten die geweest zijn, of die nog moeten komen. 
En dan mag de voorbije adventsperiode niet onvermeld blijven. Denkt u ook nog met een warm gevoel 
terug aan de diensten in een mooi versierde kerk, de kerstattenties, de kerstmarkt of wat dacht u van bijv. 
het kerstengelen-project ? Veel ‘kerstengelen’ hebben -in én buiten dit project- extra licht gebracht in onze 
omgeving !
Wat is er ontzettend veel om dankbaar voor te zijn en wat wordt er veel werk verzet. Soms goed zichtbaar 
en soms heel groot(s), maar vaak ook heel klein en vaker zelfs nog ‘in het verborgene’… dit doet mij denken 
aan een liedje van Elly & Rikkert dat we zongen toen onze kinderen nog klein waren:

Ik ben de hand en jij de voet. 
Wij zijn allebei nodig.
Wat ik niet kan, kan jij juist goed.
Niemand is overbodig !

Als kerkenraad hebben we het onderwerp ‘de toekomst van de gemeente’ 
al langer op de agenda staan. We waren op zoek naar een vorm die ons 
verder zou helpen in het ontwikkelen van concrete ideeën hierover. 
En dan is het heel belangrijk om een vertrekpunt te hebben: “waar staan we nu als gemeente, wat kunnen 
we, wat doen we nu en wat zouden we graag willen”. De kracht is dan om vooral niet na te denken vanuit 
tekorten, maar vanuit dat wat we ‘in huis hebben’. 

Een hulpmiddel hierbij denken we gevonden te hebben, door als gemeente mee te gaan doen aan het 
Nieuw Kerkelijk Peil. Dat is kort gezegd een enquête die door de gemeenteleden ingevuld wordt en 
geanalyseerd wordt door de Protestantse Theologische Universiteit. We hopen zo een breed overzicht te 
krijgen over wat we in huis hebben en wat er leeft binnen de gemeente. 

De eerstvolgende vergadering gaan we het hier verder over hebben en het zou zomaar kunnen dat dit 
onderwerp op de gemeenteavond ter sprake gaat komen! Wat in ieder geval dan op die agenda staat is de 
jaarrekening.
Bij deze bent u alvast van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 14 maart.

Erno Jansen

  Vervolg traject beroepingscommissie
    
De commissie heeft in november een nieuwe lijst ontvangen van het landelijk 
dienstencentrum van predikanten die beroepbaar ‘zouden zijn’, omdat zij langer dan 
4 jaar werkzaam zijn in hun huidige gemeente. ‘Zouden zijn’ staat tussen aanhalingstekens, 
want in de praktijk blijken veel predikanten geenszins de intentie te hebben om een andere 
gemeente dan de huidige te willen dienen. Óf komt vanwege de coronapandemie de 
vraag te vroeg, omdat er nog veel is om mee aan de slag te gaan ? 
Een traject hiervoor bleek in alle gevallen niet aan te geven. Wij hebben van betrokkenen 
het advies gekregen om daar niet op te wachten. Ook het benaderen van proponenten (aankomende 
predikanten die in hun opleiding dusdanig ver gevorderd zijn dat zij beroepbaar zijn), heeft tot dusver niet 
tot het gewenste resultaat mogen leiden. 
Geven we de moed dan op ?  
Zeker niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en wij mogen erop vertrouwen dat, wanneer we het in Zijn han-
den leggen, Hij de weg zal banen. En daar is ieders gebed onverminderd voor nodig. 

Als commissie gaan wij positief en gemotiveerd verder met namen, die (nog steeds) door gemeenteleden 
worden aangedragen en binnenkort weer met een nieuwe lijst.

Namens de commissie,  Marjan Luyk
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 Kompasmaaltijd
     
Op maandag 5 februari is er weer een Kompasmaaltijd 
om 18.00 uur in de Korenmaat.
De kookploeg zal zijn best doen om er wat lekkers van te maken.
Als je nog niet eerder meedeed en je wilt dat nu wel,                                                                                                     
dan kun je je opgeven bij Els Breel of Willy Koppejan.

  Inloopmorgen
     
Op dinsdag 20 februari wordt er weer een Inloopmorgen gehouden 
in de Korenmaat om 10.00 uur. Het duurt tot ongeveer 12.00 uur.                                                                                           
Iedereen is van harte welkom !

  Biddagmaaltijd
      
Wij willen u uitnodigen voor de biddagmaaltijd/dienst op woensdag 6 maart om 18.00 uur, 
in de Korenmaat. We eten een eenvoudige maaltijd en tussendoor zingen en lezen we uit de 
bijbel, onder begeleiding van Pim Steenbergen.  Iedereen uit Gapinge en Veere is van harte 
welkom. De kosten zijn € 7,50. De opbrengst is voor “Delta voor Colombia”. 

U kunt zich opgeven bij Betsie Wattel  ( 06-47016894 ) of één van de andere leden en op de 
intekenlijst die in de kerk op tafel komt te liggen.

De KIA groep: Fred, Anneke, Davina, Betsie, Lies en Marieke

 Nieuw bij Koffie Korenmaat !
   
Onlangs heeft u een flyer in de bus gehad over ‘Koffie Korenmaat’. 
Al enkele jaren wordt er op de donderdagmorgen gezamenlijk koffie 
gedronken; dit wilden we weer eens onder de aandacht brengen, 
ook bij mensen die onze kerkelijke activiteiten niet kennen. 

Wij hebben nu iets nieuws bedacht. We willen hieraan een praktisch 
element toevoegen door – onder het koffiedrinken - verstelwerkzaamheden 
te doen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een knoop aanzetten, de lusjes 
van een jas maken,een los naadje repareren. 
Vanaf nu is het iedere derde donderdag van de maand mogelijk om uw verstelwerk mee te nemen.                                                                                                                                           
Onder het genot van een kopje koffie zal de (kleine) reparatie dan worden gedaan. Als de reparatie te
lastig blijkt, en / of het aanbod op zo’n ochtend te groot is,dan zoeken we in overleg een oplossing.                                                                                              

Mogelijk dat u het een week later weer kunt komen ophalen bij ‘Koffie Korenmaat.’ 
Aarzel niet, kom gerust met uw verstelwerk langs, die derde donderdag van de maand! 

De koffie staat klaar, net als trouwens élke donderdag tussen 10 en 11.30 uur.

Hartelijke groet van alle medewerkers van ‘Koffie Korenmaat’.

Iedereen is welkom!
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   Jarig in de maand februari
Dhr. Walraven hoopt op 4 februari 77 jaar te worden.
Van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst ! 

  Wie brengt de bloemengroet
  4  februari fam. Heij
11  februari fam. Sturm-Geldof
18  februari fam. Sturm
25  februari fam. Eggink-Louws
  3  maart fam. Louwerse
10  maart fam. Francke-de Nooijer 
17  maart mevr. A. de Ridder
24  maart fam. Coppoolse-Janse
31  maart mevr. C. van Nieuwenhuyzen

   Autodienst
      Autodienst vanaf Sandenburghlaan  10  D \ E

  4  februari Adri Franke  Veere
11  februari Harry Buiter  Gapinge
18  februari Petra Schot  Veere
25  februari Peter Wattel  Gapinge
  3  maart Peter van Breda Veere
10  maart Editha Kraak  Gapinge
  

Er is een nieuw contactpersoon:
Eelke Keersemaker tel:  06-39 81 47 30

  Boodschappenpakkettenactie PLUS:
   
In deze tijd van crisis is het voor sommige mensen lastig om rond te komen.Deze mensen kunnen wel een 
steuntje in de rug gebruiken. De Voedselbank helpt daarbij. Ik wil de Voedselbank ondersteunen door te 
sparen voor boodschappenpakketten van de PLUS. 
Vanaf begin december krijg je bij de boodschappen, zegels hiervoor. Spaar je met me mee?  Er komt een 
doos in de kerk te staan in Gapinge en in Veere,waar je de zegeltjes die je over hebt in kunt doen. 
Je mag ze ook bij ons in de brievenbus doen: 
Frans Naereboutstraat 11 of voor Gapinge bij Marieke Volmer: Schellachseweg 2C.

Doe je weer mee ???? 
De actie loopt tot eind februari.

Betsie Wattel
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   Hoe sociaal zijn we?
     
 Een vrouw heeft haar heup zwaar gekneusd. 
Na de val in haar huis met de rollator is ze niet meer mobiel. Ze heeft extra zorg nodig bij het aankleden, 
eten en naar het toilet gaan. Wie kan voor deze mevrouw zorgen? 
Dit moet geregeld worden. Direct wordt gedacht aan haar kinderen. Deze 3 volwassen kinderen zijn bij het 
gesprek aanwezig. Bij de vraag aan hen kijken ze verbaasd. Hoe kun je zo’n vraag aan de kinderen stellen? 
Je kunt toch de zorg van hun moeder niet op hen schuiven. Dit is toch niet hun probleem.Hoe meer er een 
beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid van de familie en geliefden, hoe slechter de sfeer wordt. 
Mevrouw hoort dit ook aan. Wellicht doet haar dit meer pijn dan haar heup.

Er zit niets anders op dan een opname. Met als diagnose Sociale indicatie. Zo noem je dit vandaag de dag. 
Gelukkig zijn er dan kerkelijke gemeenteleden waarop je een beroep kunt doen.

Tannie Gideonse

  40dagenboekje 2024
    
Het 40 dagenboekje is ook dit jaar weer gemaakt en ingevuld door diverse 
gemeenteleden van de ‘VIER’ gemeenten. U ontvangt het boekje samen met het 
kerkblad. Vanaf Aswoensdag tot Pasen vindt u o.a. elke dag een gebed, gedicht, 
kort verhaal om te lezen en over na te denken. Zo leven we met elkaar in 40 dagen
 toe naar Pasen. De zondagen worden niet meegeteld, op die bladzijde vind u een 
‘preek van de leek’.

   Huis-aan-huis-collecte Kerk in Actie
     
Van 20 tot 25 november 2023 werd de huis aan huis collecte voor 
Kerk in Actie gehouden in Veere en Gapinge. Het leverde het 
mooie bedrag op van € 599,95 euro in Veere en van € 346,36 in 
Gapinge. 
Dit geld komt ten goede aan kinderen in Oekraïne. 
Zij leven nu al bijna twee jaar in een verschrikkelijke situatie van 
oorlog en geweld. Kerk in Actie helpt de kinderen met opvang-
plekken, waar ze kunnen opwarmen en spelen,met voedsel, met 
gebouwen, zodat ze naar school kunnen blijven gaan. 
En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te 
beperken.

4040
DAGENTIJDDAGENTIJD

Aswoensdag 14 februari Aswoensdag 14 februari 
tot en met tot en met 

zaterdag 30 maartzaterdag 30 maart
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 Collecteopbrengsten Kleine Kerk
  3  december  Kerk     €   46,25
   KiA Oeganda    €   77,20
17  december  Kerk     €   86,60
   KiA Rwanda    €  115,70
   Cantatedienst    €  637,20
24  december  Kerk     €  168,55
   S.O.V.     €  330,75
25  december  Kerk     €  127,30
   Kinderen in de knel   €  210,40
31  december  Kerk     €    99,10
   Diaconie    €  104,75
  7  januari  Kerk     €    82,85
   Bloemengroet    €  100,75
21  januari  Kerk     €  107,65
   Diaconie    €  122,75

 Collecteopbrengsten Gapinge november en december
 
12-11-2023  1e collecte Wereld diaconaat Libanon  €   134,00
   2e collecte Kerk     €     87,85
26-11-2023  1e collecte  Diaconie    €     82,10
   2e collecte Kerk     €     93,90
10-12-2023  1e collecte KIA Kinderen in Myanmar  €   150,90
   2e collecte Kerk     €   114,55
24-12-2023  1e collecte Kerk     €     71,00
   2e collecte Diaconie      €     68,90  
Verder zijn er in deze maanden, buitenom de collecten, giften ontvangen ad.  €     95,00
In december konden we weer diverse goede doelen, non-profit organisaties 
blij maken met een gift.  De organisaties die iets kregen zijn oa: 
Het Rode Kruis, Mercy Ship,Voedselbank Walcheren, MAF, Tear Fund, 
Cliniclows, Ned.-Vlaams Bijbelgenootschap, Groot Nieuws Radio,
Het Vergeten Kind en nog meerdere.

 Zendings- en  Evangelisatiecommissie
Delta voor Colombia
Wij kunnen u meedelen dat er totaal aan giften voor 
Delta voor Colombia is ontvangen: € 1.565,50.  
Dit bedrag is in december doorgestort.

Namens de Diaconie, Tannie Gideonse
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  Waar collecteren wij voor in de maand februari
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie. 
Deze staan hieronder vermeld en op de website van de kerk. Gapinge Kerk: NL35 RABO 0385.3539.44  
Gapinge Diaconie: NL87 RABO 0365.2094.06
Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

  
  4 februari
1e collecte:  KIA Bangladesh
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd 
tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf 
tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren 
in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. 
Wat betekent dit project voor Bijan?
“Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor ons. Er zijn vaker 
overstromingen, en het water wordt zilter. Mijn gewassen kunnen 
daar niet tegen, en mijn opbrengst wordt ieder jaar minder. 
Gelukkig heb ik via Kerk in Actie geleerd hoe ik dat kan voorkomen. 
Zo groeien mijn pompoenen nu hoog boven de grond, verbouw ik 
gewassen die beter tegen verzilting kunnen en leg ik dijkjes aan om 
mijn gewassen te beschermen bij overstromingen. Maar, er is meer nodig! We moeten klimaatverandering 
echt stoppen. Zelf gebruik ik daarom compost van waterplanten in plaats van kunstmest. 
We moeten allemaal ons steentje bijdragen om onze aarde weer gezond te maken!”

2e collecte:  Kerk

 11 februari  (Avondmaal) 

1e collecte:  Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op 
de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven 
door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 
veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en 
Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures 
een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie 
organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, 
zorg en onderwijs aan de kinderen geven.
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met Borderline op Lesbos, 
en met Synyparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-
Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland. 
https://vimeo.com/763791064 
Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te 
bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Synyparxis geeft zorg 
en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. 
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een 
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en 
andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.                                                                                          

2e collecte:  Kerk
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 18 februari
1e collecte:  Binnenlands Diaconaat (Gevangenen)
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken
 we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende 
hand om te werken naar herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden 
in de maatschappij. 

2e collecte:  Kerk

 25 februari
1e collecte:  Kerk

2e collecte:  Diaconie

 3 maart
1e collecte:  PKN Kliederkerk
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk zijn 
waarin jong en oud samen de bijbelverhalen ontdekken. 
Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons 
ontmoeten. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat 
uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 
Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief. 
Er is veel aandacht voor gezinnen met kinderen en er worden 
veel rand- en buitenkerkelijken bij betrokken. Alle leeftijden. 
Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle 
leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen 
ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met 
Bijbel en geloof. En helpt zo om geloof in het normale leven een 
plek te geven. 
Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten. 
Bijvoorbeeld een aantal kerken in een dorp die samen drie keer per jaar een kliederkerk organiseren 
waar zestig gezinnen op afkomen, of een gemeente die zes keer per jaar in plaats van een gewone 
kerkdienst een kliederkerk organiseert. Maar ook pioniersplekken waar rond kliederkerk een heel nieuwe 
geloofsgemeenschap ontstaat. 

De naam 
De naam kliederkerk is niet voor niets gekozen. Middenin de chaos van het bestaan is God aanwezig. En 
vanuit de chaos schept God iets moois. Met al ons geklieder mogen we toch kerk zijn. Er klinkt iets van onze 
gebrokenheid en van Gods genade door in de naam. Alle gekozen wegen, hoe prachtig en doordacht ook, 
zijn een vorm van kliederen en hierin wil Christus aanwezig zijn en Zijn Geest laten waaien.

2e collecte:  Diaconie
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4 februari
 Veere dr. M. van der Veer  (Zierikzee)
 collectes: KiA Bangladesh 
  Kerk

11 februari  Avondmaal
 Gapinge ds. Janny Blankenstijn
 collectes: Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland   
  Kerk
  
14 februari - 19.30 uur Aswoensdag    
 Gapinge ds. Pim Steenbergen

18 februari  1e zondag 40-dagentijd
 Veere dhr. F. van der Heijden  (Zoutelande)
 collectes: Binnenlands diaconaat / Gevangenen  
  Kerk

25 februari  2e zondag 40-dagentijd
 Gapinge dienst voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden
 collectes: Kerk  
  Diaconie
  
  3 maart  3e zondag 40 dagentijd
 Veere ds. M.J. Wisse  (’s Heer Arendskerke)
 collectes:  Kliederkerk  
  Diaconie

Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh

  4 februari 14.30 uur  ds. Sander Janse
18 februari 14.30 uur  dhr. Jaap Almekinders
  3 maart  15.00 uur  dhr. Kees Simons
 

Het volgende kerkblad verschijnt op  zaterdag  2  maart
Kopij inleveren uiterlijk donderdag  22  februari

Email:  verbonden@pkn-gapinge-veere.nl
     Voor meer informatie zie: www.pkn-gapinge-veere.nl 

Kerkdiensten in de maand februari 
De kerkdiensten worden zowel in  Veere als Gapinge gehouden aanvang: 10.00 uur 

Alle diensten zullen worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”   


