
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat is het Kerstengelenproject 
In de donkere dagen voor Kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben aan licht, 
troost of een hart onder de riem. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen van goede wil die 
dat willen brengen. Het engelenproject verbindt mensen in Veere of Gapinge anoniem 
met elkaar. Zij hoeven elkaar dus niet te kennen en dat mag zelfs zo blijven. We zorgen 
ervoor dat de vrijwilliger, de Kerstengel weet wie hij of zij vier weken lang mag verrassen 
met post, lekkers of wat moois. 
Het hele project is anoniem. Dit geeft de vrijwilliger de gelegenheid om iets te delen wat 
je anders niet zo snel zou doen. Het geeft ook de gelegenheid om ‘engel’ te zijn voor 
iemand waar je normaal geen contact mee hebt. Er zit geen (verplicht) bezoek aan vast. 
Juist de verrassing dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur 
hangt is wat mensen vaak zo raakt. 
 
Hoe werkt het? 
Via het opgaveformulier wat op deze site is te vinden, kunt u zich opgeven als 
vrijwilliger, als ‘kerstengel’. Je bezorgt dan anoniem tijdens de adventsperiode 4 keer een 
kaartje/attentie bij iemand die dat om wat voor reden ook verdiend. Naam en adres van 
de persoon waar iets bezorgd moet worden, krijgt u van de organisatie. 
Daarnaast kunnen er via dat formulier ook namen doorgegeven worden van mensen uit 
Veere of Gapinge die wel een beetje extra aandacht of waardering kunnen gebruiken. 
 
Voor wie gaat de ‘kerstengel’ op pad? 
De doelgroep van de ‘kerstengelen’ is heel divers. Denk aan oudere, eenzame, zieke of 
rouwende mensen, iemand wie het leven zwaar valt, iemand voor wie december een 
moeilijke maand is, of juist iemand die veel doet voor de kerk/stad/dorp/medemens en 
zo waardering krijgt als dank voor het vele werk of voor een mantelzorger of gewoon 
voor ... .  
 
Wat bezorgt de ‘kerstengel’? 
Wat er die vier weken bezorgd wordt, is afhankelijk van de vrijwilliger en van de 
ontvanger. De ene vrijwilliger gaat met al zijn/haar creatieve gaven aan de gang. Een 
andere stopt iedere week een mooi gedicht in de bus, al dan niet met een chocolaatje of 
kerstkransje. 
 
Wie organiseert dit project? 
De Protestantse Gemeentes organiseren dit project, maar als vrijwilliger hoef je geen 
gelovige te zijn, lid van een kerk of religie. Kerstengel zijn is iets universeels. Iedereen 
van goede wil, kan meedoen. 
 
Is de informatie niet duidelijk, heeft u toch nog vragen, mail die vragen naar: 
kerstengel@pgveere.nl. 
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